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© "Uzun zamandır yasa dışı faaliyetler içinde bulunan MHP'nin 
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Hacı Ahmet, 
Faruk ve Avni 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yüzlerce yurttaşımızı öldürenler) 
takma sakallı ve maskeli 
MHP'lilerdir” 

© "Dağ köylerinden mutaassıp vatandaşları 
Cuma namazi için getirdiler” 

© "ETKO ve TYK'nın üzerine gidilmemesi saldırganlara cesaret verdi. 
ETKO'cular için tutuklama kararı veren yargıç 
K.Maraş'tan sürülmüştü” 


terti 


“Gönderilen 


Haydar Güngör'ün basın toplantısının 


diriler gönderildi koyup müslüman dini duygulardan 


tam metni 
5. sayfada 


CHP'li Doğan: “K.Maraş'ta olanlar, planlı ve örgütlü 


Ordu Türkeş'e mecbur değil 
Doğu Perinçek 


MHP'nin Ecevit'in başında bulunduğu bir sıkıyönetimden kaygı duyduğunu dün açıklamıştık. Peki sıkıyönetimi isteyen aynı MHP degil miydi? 

İstemek başka şeydir, yapabilmek başka şey, 

MHP Sıkıyönetim istemiştir. Bunu askeri darbe planının bir parçası olarak istemiştir. Ama plan yapmak başka şeydir, o planı gerçekleştirebilmek ise gene başka şey. 

1978, MHP'nin devlet içindeki birçok mevzilerini ve -yemliklerini kaybettiği bir yıl olmuştur. Bu mevzileri ve yemlikleri ele geçirebilmek, MHP için canalıcı bir meseledir. Yoksa gidiş kötüdür. 

MHP'nin bugün iktidarı ele geçirebilmek için güçleri yetersizdir. Onun müttefiklere ihtiyacı vardır. Askeri bir darbe tezgahlayabilmek için, bu müttefiklerin ordu içinde olması önemlidir. 
Türkeş, silahlı kuvvetler içinden hiç olmazsa bir kesimini belli ölçülerde safına çekmek zorundadır, başka bir çıkış yolu yoktur. 

İkincisi Türkeş, mümkün olduğu kadar CHP iktidarının elini kolunu bağlamak ve daha sonra da onu düşürmek amacındadır. 

MHP sıkıyönetim istemiştir. Çünkü böylece orduya sevimli görüneceğini ve ordu içindeki güçlerini geliştirebileceğini düşünmektedir. Ayrıca Türkeş, orduyu iktidara ortak ederek, Ecevit'in yetkilerini sınırlamak hesabı içindedir. 

(Devamı Sa. 7, Sü,9'da) 


« 


Erzincan'da 


dikkat 


Türklüğün Milliyetçiliğin kükreyişini, kurtar hey kurtar senin kanını taşıyan Türkü" deniliyor. 


ETKO ERZİNCAN’ DA HALKI BÖLÜCÜ BİLDİRİLER DAĞITIYOR 


Erzincan'da kısa bir süre önce Mahalli Gazetelere "Erzincanlı Milliyetçiler" başlığını taşıyan bölücü ve kışkırtıcı bil- 


ÇARŞAMBA 
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OCAK 1979 


ÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


300 KURUŞ 


MARAŞ OLAYLARIYLA İLGİLİ TUTUMU TEPKİ YARATAN 


ÖZAYDINLI nı Da İSTİFA ETTİ 


DÜR MA o icisleri Bakanlığına, (Ap ye MP "Hükümet istifa etmeli” may Eyüboğlu vekalet edecek" aaa MSP ye COP "özaydınlı'nın @K.M CHP aj jewana apf as . 
ütü. kurban edildiğini” öne sürdüler 


İl örgütü 
Özaydınlı” yı r 

ay y © AP Genel Sekreteri Bayar:”önemli olan hükümetin istitasıdır” 


protesto ederken, CHP © MSP sözcüsü Battal:”özaydınlı kurban edildi” © CGP'li Öztrak:”Başarısız icraaiır surumlusu hükümettir” 


Gençlik Kolları 
Genel Başkanı © MHP «Özaydınlı, Ecevit'e ters düştüğü için istifa ettirildi ANKARA(THA) 


Süha Akıncı, AP Genel Sekreteri Nuri Bayar 


"İçişleri İçişleri Bakanının istifasıyla ilgili | olarak "önemli oian hükümetin isti- 


TİKP Maraş İl örgütü Başkanı \ 


Avukat Haydar Güngör, dün 


yaptığı basın toplantısında "katliam MHP'nin yıllardır sürdürdüğü mezhep kışkırtı 


cılığının ve yasadışı faaliyet lerinin ürünüdür" dedi 


TiKP K.Maraş il Başkanı 
Haydar Güngör: 


.Senelerden beri erzincanda, müslüman olan, Allaha inanan,Türk/kanını taşiyan, ve Mitiyetçi olanlara yapmadıklarını bırakmayan Vatan Millet Düşmanı kızıl koministler yapmadıklarıylada kalmayip güzel erzincanımığı kana boyamak istiyorlar, kızıl kominist olan bu vatan ve millet düşmanı gelatlar her türlü adiliii yaptılar Cemilerimize bomba koyup müslümanlığ karşı savaş açtılar, daha bu sene yazın 8 yaşındaki soydaşımızın ırzına geçip boğdular ve son olarakda Miliyetyi TÜRK anası Fatma yilmazın evine Bomba koyarak Şehit etiler işte TİKKO lu kızıl koministlerın Bombalı eği timleri türk anasıhı katletmek için yapıliyordu bu kızıl kominist Hücre elemanlarında bazıları Firat Nehirinde bomba yaparlarken yakalanmadılarm halen bir kaçı cezaevinde değilmi? 


plere 


olan hükümetin istifasıdır. 

"Bu nevi yüzeysel tedbirlerle hükümeti kurtarmak mümkün değildir. Türkiye için önemli olan Ecevit 


Bunların amaçları Türk kanı taşiyan türk milletini yok etmektir, camiler Bakanının fasıdır. Özaydınlı İle birlikte hükü. hükümetini» . istifasıdır. Özaydınlı" bombalayip müslümanlığı yok etmektir Türk anamızı onun için şehit etiler Tp met de istifa etmeliydi" dedi.) | nın istifası anarşinin önlenememecamilerimizi onun için bombaliyorlar. Şimdide dişarıda getirilen kızıl politikasını Nuri Bayar bu konuda şöyle ko- Snin wi e ala iz militanlarla böyük katliyamlara girişme'hazırlığı içerisindedirler benimsemi oruz ai ii isme eyledi PeR e anına bağlamak 
| müslüman ve miliyetçi avına çıkmışlârdır evleri basiyorlar camilere ve y i 


Bizim için ve Türkiye icin önemli 


NAN 


(Devami Sa.7, Sä, 2'de) 


işyerlemine bombalar koyuyo: seyin erzincanlılar Türklük için Müslümanlık igin islam dininin kubtülur 


için buñlara hep böraber cevap verelim alalım ırz düşmanlarında öcümüzü 


Hazırlanalım-uyanık olalım.Gösterelim Türklüğün miliyetçiliğin kükreyişi KURTAR HEY KURTAR SENİN KANINI TASİYAN TÜRKÜ 


diye açıklama yapmıştı 


ANKANA(ÖZEL) 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı bakanlıktan istifa etti. Başbakan Bülent Ecevit , Özaydınlı'nın is tifasını kabul ettiğini bildirdi. Özaydınlı,bu konudaki açıklamasını CHP Ortak Grubunun dünkü toplantısında yaptı. 
K.Maraş olaylarından sonra CHP örgütünde ve CHP'li milletvekilleri arasında "istenmeyen a dam" haline geen İçişle ri Bakanı önceki gece Başbakan Ecevit'e bir görüşme yaptı. Ecevit görüşme sırasında Özay dmlı'ya Parti Grubunda istifa etmesi yolunda kuv- 


bildiride "gösterelim 


ATEŞLİ SILAHLARLA 


iLGiLi YASA TASARISI MECLİSTE KABUL 
EDİLDİ 


ANKARA (ANKA) 

Millet Meclisinin dünkü birleşiminde, ateşli silahlar hakkındaki yasa tasarısının tümü görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen yasa tasarısı ile, daha önce kapsam dışı bırakılan bazı suç aletleri de yasa kapsamına alındı. 

Yasa kapsamına alınan yeni suç aletleru şunlar: Boğucu tel, kesici te, muşta, topuz ve topuzlu kamçılar. 

Yasa tasarısında getirilen bir başka değişiklikle de, silahların etkinliğine göre ceza uygulamaları kabul edilerek, otomatik silahlar ve seri ateşli silahların cezaları artırıldı Aynca evde bulunan tabanca için 1-2 


Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sabancı 


Sabancı: 
“Sıkıyönetimin grevleri durdurması savunulamaz” 


İSTANBUL (THA) 
Türkiye Sanayi Odaları Baş kanı Sakıp Sabancı sıkıyönetimin grev- 


Gazetelere gönderilen ve yayınlanması içir. bir tehdit mektubu eklenen bildiri şöyle sona eriyor: 

"Sayın Erzincanlılar, Türklük için, müslümanlık için,islan dininin kurtuluşu için bunlara hep beraber cevap verelim. Ala lm ırz düşmanlarımızdan öcümüzü, hszırlanalım,uyanık ola lim. Gösterelim Türkçülüğün , Milliyetçiliğin kükreyişini' vetli bir eğilim olduğunu 

(Devamı Sa.7, Sü.7'de) belirterek, İçişleri Bakar nından Grubun bu eğilimine uymasını istedi. 
DÜNKÜ CHP GRUBU 
TOPLANTISI 

Ecevit'in bu uyarısın- dan sonra istifa etmeyi kararlaştıran İçişleri Bakanı bu kararını dün saat 10.00'da toplanan CHP Ortak Grup toplantısın- 


Bildiride komünistlerin camilere bomba lığa karşı savaş açtıkları iddia ediliyor ve 


ERZİNCAN/JNİYAZİ AĞAÇ yararlanılarak halk kışkırtılmak isteniyordu İ 


e © da açıkladı. Özaydınlı leri durdurmasının savunulacak bir yıl ceza En Rl kan tagim ha- bir f ist şöyle konuştu: (Devamı Sa. 7, Sü. 10'da; linde bu 1 ila 3 yılaçıkaril dı "Sayın Başbakandan 


vazifemden affımı rica et tim. Başbakan bu ricamı kabul etti. Bu bir hizmet değişimidir. Bundan som ra geecek arkadaşımın bu görevi daha iyi sürdü- 


CİNAYETİ TÜRKÖZÜ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI EYÜP ÖYMEN PLANLAMIŞ 


saldırıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Ortak Grubunda İçişleri Bakanının istifasını açıklamasından sonra Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili olarak Maraş Milletvekili Hüseyin Doğan uzun bir açıklamada bulundu. Doğan açıklamasında şu görüşlere yer verdi, 

"Kahramanmaraş 'ta olan bir iç savaş değildir. 
İç savaşın silahlı iki tarafı olur. Kahramanmaraş'ta olan bir katliamdır. 
Kahramanmaraş'ta olan, 
1572 yılı 24 Ağustosunda binlerce protestanın boğazlandığı gibi ve Saint Barthelemy katliamı gibi Endonezya'da solcuların bir gecede birer birer vuruldukları faşist ayaklanma gibi bir katliamdır." 

Hüseyin Doğan daha sonra K.maraş'ta tarihin geçmiş karanlık sayfalarındakinden daha feci olayların olduğuna dikkat çekti ve şöyle de vam etti: 

"Bunun adına anarşi denmez. Sağ sol çatış ması da denemez. Bu, Alevi-Sünni çatışması da değildir. Bunlar içim de aransa bile bu planlı 

(Devamı Sa.7, Sü.9'da) 


A R ; 
Şah ordusunun kuşatmasına rağmen sürdürüyor, halkın yanında olduklarını belirtiyorlar. 


Şah giderayak Meşhed'te 106, Kirmanşah'ta 25 kişiyi daha katletti 


TAHRAN 

İran'da Şah'ın gideceği haberini dansederek karşılayan halk, Tahran" ın ana caddelerinde ."Şah'a ölüm" şeklinde bağırdı gece sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden gösterileri 


sürdürdü (Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


Halk, Şah'ın gideceği haberini dansederek karşıladı 


© PARS çalışanları da greve gitti 


receğine inanıy orum. 
Bundan böyle partinin bir üyesi olarak elimden gden çabayı göstereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın." 

Başbakan Bülent Ecevit de Özaydınlı'nın istifasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Hükümetin _ kurulu- 

(Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


(YORUM | 
Ozaydınlı'nın 


istifası ve bardağı taşıran 


son damla 


NURİ 
ÇOLAKOĞLU 


Özaydınlı, tam bir yıl süren görevini bırakmak için daha önce de birkaç girişimde bulunmuş fakat bunların hiç biri kabul edilmemişti. 

Ancak Maraş olayların dan sonra toplanan CHP Ortak Grubunda oklar özaydınlı'ya yöneliyor, 

(Devamı Sa.7, Sü.8'de) 


V büyük rolü olduğunu be 


iKi KİŞİYİ ÖLDÜRÜP ÇUVALA 


© Yakalanan katillerden biri 


daha önce lise öğrencisi Mehmet Tamer'i de öldürmüş 


Hükümet hakkındaki gensoru 


yarın görüşülüyor 


ANKARA(ÖZEL) 

AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve 45 

arkadaşı tarafından hükümet hakkında verilen 

gensoru önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin dünkü birleşiminde okundu ve Perşembe günü görüşülmesi oylanarak kabul edildi 


ÖZAYDINLI: MARAŞ'TA OLAYLARIN BÜYÜMESİNDE SAĞ GÜÇLERİN BÜYÜK ROLÜ OLDU 


İçişleri Bakanlığından istifa eden Özaydınlı gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Maraş olayları konusunda Mecliste yaptığı konuşmanın TRT tarafından kâmuoyuna yanlış bir şekilde yansıtıldığını söyledi. Özaydınlı Maraş olaylarının yılların birikimine dayandığını, olay ların çıkmasında ve büyümesinde sağ güçlerin 


(Devamı Sa.7, Sü.8'de) J 


KOYAN FAŞİSTLER YAKALANDI 


HABER MERKEZİ 
Ankara'da meydana geen ve "Çuval Cinaye ti" diye adlandınlan cinayetin faili olarak aranan 4 faşist yakalandı. 
Hatırlanacağı üzere 5 
Ekim günü 2. ve 3. İmrahor köyü yakınlarında bir çuval içinde iki ceset bulunmuştu. 

İkinci ve ücüncü İmrahor köyü yakınlarında öldürülerek çuvala konan Şekerbank Ulus Şubesi veznedarı Halim Kaplan ile, Veli Güneş adlı kişileri öldürdükleri gerekçesiyle Kemal öz- demir, Fikri Arıkan, İbrahim Güzel ve Hacı Murtaza Coşkun adlı faşistlerin yakalandıkları bildirildi. 

Sanık dört faşist, emniyette verdikleri ifadelerinde iki kişinin öldürülme olayının Türközü Ülkü Ocakları eski başkanı Eyüp Öymen tarafından düzenlendiğini söylediler Sanık dört faşistin suçla- 

(Devamı Sa.7, Sü. 1'de) 


© Aydınlı meclisi 


Nereye Hergün, nereye? 


Hergün gazetesi kendini şaşırmış gidiyor. Birinci sayfasında Maraş'ta 
500 vatandaşı MHP'nin katlettiğini 
gizleyebilmek için yalan haberler yazarken, "solcu caniler kanun tanımıyor" diye başlık atarken, iç sayfalarında pervasız yazıyor, 31 Aralık tarihli Hergün'ün ikinci sayfası.da Yılbaşı sömüsürü başlıklı Ramazan Alemdaroğlu adlı bir şahsın yazısı yayınlanmış. Ramazan bey, yılbaşıların kültür emperyalizminin sonucu olduğunu söylüyor. Yılbaşılarda "haçlı ruhunu yaldızlı laflarla gizleyerek bir fırtına  estirilmektey'miş Nerede, Türkiye'de. Nasıl fırtına estiriJiyormuş, her yılın başında 500 kişi satırlamı doğranıyormuş? 

Kahramanmaraş'ta meshep kışkırtıcılığı yaparak 500 kişiyi katleden MHP'nin yayın organı Hergün gazetesi, yılbaşını da diğer dinlerden vatandaşlara karşı düşmanlık körüklemek için fırsat sayıyor. 

Yılbaşında Hıristiyanlar Türk adı verilen Hindiyi yerlermiş. Yani yılbaşı Türklere karşı kutlanıyormuş. . . 

Bu yazının çıktığı Hergün gazetesinin tarihi nedir acaba? 31 Aralık 
1978 değil mi? Ertesi gün de 1 Ocak 
1979 olacak. Yani 78 bitmiş, 79 gelmiş olacak. Bu takvim Harf Devrimiyle birlikte kabul edilmiştir. Yani Atatürk, gericilerin bütün direnmelerine karşı, bütün dünyanın kabul ettiği Latin harflerini benimsemiş, yazılışı okunuşu zor ve karışık bir dil olan Osmanlıcayı terketmiştir. 

Türkiye'de yılbaşı kutlamanın din- 


le bir ilgisi yoktur. Yılbaşı bir yılın bitip yeni bir yıla girişin kutlanışıdır. Yılbaşı sömürüsü yapılmıyor Türkiye'de Ramazan Alemdaroğlu, siz yılbaşından istifade din sömürüsü yapmaktasınız. 

Yazı sadece yılbaşı üzerine bu saçmalıklardan ibaret olsaydı, köşemize almazdık. Ama yazının sonunda Alemdaroğlu sadede gelmiş, bakın ne diyor: 

“Özetle gençlik olarak, KURAN, BAYRAK VES SİLAH üzerine yeminimiz var. Bu sömürücülere ülkemizi bırakmayacağız. Emir aldık, 'TÜRK-LÜK GURUR VE ŞUURU, İSLAM AHLAK VE FAZİLETİYLE" daha ileri gideceğiz. 


Nereye Hergün nereye, bu pervasız gidiş nereye kadar gider? Emir almışlar, Kuran, Bayrak, silah üzerine yeminliymişler. Kuran bayrak ve silah üzerine yeminle girilen örgütün ikinci dünya savaşında Hitler'den emiraldığını tarihten biliyoruz. O halde geçin bir kez kuranı. Bayrak'ı da geçiniz, çünkü bahsedilen Türkiye bayrağı değildir. Emperyalistlerin yardımıyla kurulacak bir Dünya Türkleri Birliğinin bayrağından iğ herhalde. Geriye kalır bir silah. 


Elde slah hodri meydana mı diyorsunuz? Türkiye halkına cihad mı açıyorsunuz? Öyleyse Türkiye halkı da 45 milyonuyla, Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü birleşerek kendisine silah çekenin hakkından gelmesini bilecektir. 


AP Hükümetinin 1970'dehazırlattığı 


* MHP 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Genel: Dağıtım; 
TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No: 


Raporu 


4 - İSTANBUL 


Köy öğretmenlerinin pek çok sorunu var. Köy öğretmeninin bunların altından ~ kal kabilmesinin, başarılı olabilmesinin ilk şartı köylüye givenmesidir. Büyük Eğitimci Tonguç bu konuda şöyle diyor: "Köylüye ve halka givenilmedikçe, onlar sevilmedikçe hiç bir iş yapılamaz." Köy Enstitülü öğretmenlerin başarısını burada aramak gerekir. O halde köy öğretmenleri, her türlü kibiniliği, bencilliği ve karamsarlığı bir yana atmalı, köylülerle birleşmelidir. O zaman sessiz ve durgun gibi görinen köylü kitlesinin muazzam bir yaratıcı gücü bağrında taşıdığı farkedilecektir. 

Köydeki öğretmenler aynı koşullarda çalışmaktadır. Sorunları da ortaktır. Köy öğretmenleri, kendilerini bölmek 


* istiyenlere firsat vermeme 


lidir. Birden çok öğretmenli köy okullarında öğretmenler, kendi aralarında tecrübeli ve yeteneklj gördükeri arkadaşlarının okul yöneticisi olmaları için çalışmalıdırlar. Aralarında "TÖB-DERTi" “TÖB-DER'Ii değil", şu veya bu görüşten diye ayırım yapmamalıdırlar. Öğretmenler arasında önemsiz konular mesele yapılmamalidir. Okulun lojmanı var- sa bundan en çok ihtiyacı olan arkadaş yararlanmalıdır. Bir köyde şöyle bir örnekle karşılaştım. 
Okulun müdürü köyün yerlisiydi. Köyde kalabileceği tam üç tane evi varken okulun lojmanın- da oturuyordu. Oysa köyün yerlisi olmayan diğer 


FİKİR MEYDANI 
Köy öğretmenleri 


pm III 


Refik Saydam 
Oğretmen 


dört öğretmen köyden ayrı ayrı ev kiralamışlardı. Bunların hepsi bekardı ve birlikte lojmanda kalabilirlerdi. Ama müdür böyle bir anlayışa sahip değildi. Bazı arkadaşlar, ihtiyacı olmadığı halde sık sık rapor alarak devamsızlık-yapıyorlar. Öğrencilerin dersleri boş ge çiyor. Köylüler elbet böyle öğretmenleri sevmiyorıar. Bazı köylerde karşılaşılan bir durum da şudur: Öğretmenler kendi içlerine hapsolmakta, okul duvarları dışına çıkmaya (o erinmektedirler. 
Köylüler bu durumu da benim sem iy orlar. Köy öğretmenleri, çocukların eğitimine azami dikkati göstermedi, okulun kapılarını köylüye açmalı, veli toplantıları düzenleme- li, köylülerle birleşmelidir. 

Hakim sınıflar, öğretmenleri köylülerden ve devrimci siyasetten uzaklaştırmak için yoz alışkanlıkları körükloyurlar, İçki ve kumar gibi alışkanlıklar, az da olsa öğretmenler arasında görülmektedir. İçki şişelerinin ve iskambil kağıdının başında vakit öldürmek öğretmene yakışır mı? Bundan başka köy öğretmen- 


leri kılık kıvafetlerine, 


saç ve sakal traşlarına va- 


rıncaya kadar tertipli, düzenli ve örnek olmalıdır. 
lar. Gösterişçi tutumlar- dan kaçınmalıdırlar. 
Köylülerimizin sade ve mütevazi yaşayışını örnek almalıyız. 


Köylüye yardım 


Tonguç, köy öğretinenlerine şöyle sesleniyor: "Halkın menfaatlarını kendi menfaatlarından daima üstün tutacaksın!" 
Tonguç'un dediği gibi, köy öğretmenleri kendilerini köylüye adayan birer halk adamı olmalıdır. 
Bunu yapan binlerce köy 


öğretmeni vardır. Köy öğretmenleri, köylülerin sorunlarını benimsemeli, 


bunların çözümünde köylüye yardımcı, hatta elinden geliyorsa önder olmalıdır. Bu sorunların başlıcaları yol, su, elektrik, sağlık sorunlarıdır. 
Eskiden, Köy Enstitüsü mezunları basit sağlık hizmetlerini, örneğin enjektör kullanmasını öğrenerek köye gidiyorlardı. 
Köylüler, böyle öğretmenleri hiç unutmuyorlar. 

Köylülerin eğitimine gereken önem verilmedidir. Yetişkinler için okuma-yazma kursları açılmalıdır. Köy öğretmeni bu konular üzerine cid- 


diyetle eğildiği zaman bütün köylülerin yardımını görecektir. 

Köylüler arasında basit sebeplerle kavgalar çıkmakta, yoksul köylüler bu nedenle aylarca mahkeme kapılarında sürünmektedir. Köylüler arasında ortaya çıkan bu tür anlaşmazlıkları çözmeye çalışmalı, dargınlari barıştırmalıyız. Bütün köy halkını, köylülerin kanını emen vurguncu tüccara ve ağaya karşı birleştirmeliyiz. Köylülerin dini inançlarını kullanarak provokasyonlar düzenlemekte, din adamlarını öğretmenlere karşı kışkırtmaktadır. Köy öğretmenlerinin bilinçli ve birleştirici tutumu imamı da halkın saflarına kazanacaktır. Köy öğretmeni Alevi, Sünni diğer mesheplerden ve çeşitli siyasi düşüncelerden bütün köy halkını birleştirmeyi hedef almalıdır. 

Köy öğretmenleri, köy gençlerinin kültürel ve sportif çalışmalarına yardımcı olmalıdır. Bu çalışmalarda bedeni gelişme, dostluk duygularıni ve amatör spor anlayışını pekiştirme esas alınmalıdır. Köy kadınlarının eğitiminde bayan öğretmenlere önemli bir görev düşmektedir. 


Araştırıcı olmak 


Köyün ekonomik yapısını, sorunlarını, sınıf farklılıklarını o araştırma zahmetine katlanmadan girişilerek çalışmalar sonuçsuz kalır. 

Gene Tonguç'un bir sözünü analım: O, Köy Enstitüsü mezunlarına yazdığı bir mektupta şöyle diyor: "Kendi kendini devamlı olarak yetiştirmeyen kimse aydın sayılamaz." Köy öğretmenleri bu çağrıya kulak vermeli. Bir kısım arkadaşlar, günlük hayatın gidi. 
şi ve geçim sıkıntısı içinde okuma ve araştırmayı ihmal ediyorlar. Öte yandan, uzak dağ köylerinde çalıştığı ve kitap, dergi getirtme olanağı olmadiğı halde bu şartlara bo-Yun eğmeyen öğretmenler var. Köy öğretmenleri, okuduklarindan edindikleri bilgileri hayatın gerçekleriyle birleştirdikleri zaman kendi kendilerini yenilemiş, aşmış olacaklardır. Köy gerçeklerini su yüzüne çıkartmak, kamuoyuna maletmek için köy öğretmenlerinin elinde ne büyük bir fırsat vardır. 

« Bir köy öğretmeni bulunduğu köyde tek başına çalışıyor olsa bile asla yalnızlık duymamalıdır. Öğrencilerine ve halka sabırla hizmet ettiği taktirde önce köy halkı kendisiyle birlik olacaktır. Yüzbinlerce öğretmenin ve halkın yüreği köy öğretmenleriyle birlikte atmaktadır. 


Varlığım armağan olsun... 


Benim için demişsin ki: 

“Boşuna değil bütün bu yaptıkları. Genç olmasına rağmen geleceğine önem veren biri değildir.” 

Ve ilave etmişsin: 

“Zaten öyle olmasaydı demokrasi mücadelesinden uzak kalır; bütün yıldırmları -paratoner gibi- üzerine çekeceğine en azından kenarda oturur, keyfine bakardı." 

Doğru, anne! ... 

Şimdi hiç bir şeyi düşünmenin zamanı değil. 

Ülkemin bütünlüğü, m iletimin özgürlüğü tehlikede çünkü. 

Ben; şu kritik ortamda her şeye boşverip, bir demokrasi savaşına girmişsem bundandır, bilesin, 

Ne hayatım, ne yarınım ne de başkalarına olan şükran duygum; ülkeme, milletime olan borcum kadar önemli olamaz benim için. 

Hem sen beni bugünler için yetiş tirmedin mi anne? 

Bilirim; vatan satıcılarına, halk düşmanlarına karşı çıkmasam, onlarla savaşmasam bana ak sütünü helal etmezsin. 

Mazlum dünya halklarının emperyalizme karşı ayaklandığı, sömürü zincirlerini kırmak için hamle yaptığı bir sırada; benim köşeme çekilmemi, sıcak döşeğimde oturmamı herhalde istemezsin? 

Hayır, hayır... 

Bu duruma rıza göstermemi, boyun eğmemi, isteme benden. 

Acımasızca al kanımızın içildiği, hürriyetimize kefen biçildiği bir sırada, yerimizde rahat duramazdık elbet. 

Zalimin topuna, tankına göğsümüzü siper etmekten kaçamazdık. 

Oynadıkları kahpe oyun ne ilktir, ne de son. 

Daha önce de bunu dünyanın dört bir tarafında yapmadılar mı? 

İşgal etmek, sömürmek. istedikleri ülkelerde karagaşa, iç savaş çıkarmadılar mı? 

Aynı ülkenin çocuklarını, kardeşi-kardeşe kırdırmadılar mı? 

Ve milyonlarca günahsız halkın kanını toprağa akıtmadılar mı? 

Oyun yine aynı oyun. 

İşte senin oğlun; bütün bunları geç de olsa gördüğü için ve Şirt insanlar daha fazla sömürülmesin, halklar' daha fazla kırılmasın diye, 


HALKIN SESİ 


bu ateş çemberinifi içindedir bugün. 
İhtimaller arasında bu çemberden çıkamamak da var. Varsın olsun. Ne farkeder? 


AYDINLIK. 


YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 


Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


-Turancılığa ve Irkçılığa Karşı Mücadele- 


12,5 


lira 


Genel Dağıtım: TÜR-DA, Hamam Sokak No:4, Cağaloğlu-İstanbul 


AYDINLIK 


YAYINLA 


Doğu Perinçek 
ANARŞİNİN 
KAYNAĞI 

ME 
DEVRİMCİ 
SİYASET 


üzere, 


ların 


TRT TELEVİZYON DAİRESİ 


BAŞKANLIĞINDAN 


TV Foto-Film hizmetlerinde kullanılmak 


8 ton Sodyum Sülfit ile 

5ton Sodyum tiyosülfat satınalınacaktır. 

Son teklif verme tarihi 16 Ocak 1979 Salı günü saat 17.00 olup, teklif verme şeklini ve eczateknik özelliklerini 


içeren şartname, 


TV Dairesi Başkanlığı Alım ve İkmal Şube 


Genel vagıtım: TUR DA Hamam sok, No:4 
Cağaloğlu ISTANBUL 

15lira dir 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Güvenilir - Aynı, karşıt ya da anlamları yakın sözcüklerin yanyana kullanılması. 2) Gezme, yolculuk - Tersi Hindistan ve Güneydoğu Asya da etkin olan Budizm dininin kurucusu. 
3) Hataların düzeltmek isteyen kişinin, kendi hatalarını sergileyip eleştirmesi. 
4) Bir alaşımdaki madenleri birbirinden ayırma işlemi - Tersi bir ünlem- Dönen numarılı bir disk üzerindö bir bilyenin kaydırılmasıyla oynanan bir kumar türü, 5) Doğu Karadenizde çaycılığı ile tâninmış bir ilimiz - Bir bitki - Bir İstanbul spor kulübünün kısa yazılışı. 6) Son' un karşıtı - Çok sayıda karışık ve dar geçidi olan yer. 7) Bir soru eki - Tersi 

“Hânsel basili tarafından meydana getirilen ve deride döküntü, yara ve lekce- der meydana getiren bir hastalık - İkinci tekil şahıs. 8) Filistin halkını temsil eden örgüt - Demir levha - 

YUKARDAN / 

kin - Son yıllarda 


Versi ilave. 


yalist para kuruluşu, 2) Ölülerin gömüldüğü alan. 
kiyet, sahiplik. 4) At ve eşeklerin ayaklarına çakılan. 5) Dayanıksız arazide taş ve toprağın aşağılara kavması, kayşa. 6) Yiyecek yardımı, yedirip içirme - Tersi Türk Tarih Kurumu'nun kısa yazılışı - 
8) Geri dönücülük, gericilik. 9) Tersi Asya ile. Avrupa arasında kalan bir sı- 


sahra topu arasında bir top çeşidi. 


radağ. 10) Etken karşıtı, meçhul. 11) İnek 


durumlara uyabilen, elastik. 12) Boyutlar (eşki dil)-Çeşitli 


AĞI: 1) Tersi sakalı KU kraaYan erişerimize sık sık karıştırılan emper- 


Müdürlüğü Kavaklıdere Ankara adresinden temin edilebilir. 
Kurumumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değil- 


(Basın: 30551 «9, 


O 
NIN ÇÖZÜMÜ 


5) Mülk 


1 


Çok değil. 7) 
Hüvan ile 


sesi - Değişen 


mamül maddeleri başvuru üzerine kalite açısından inceleyen ve başvurma zorunluluğu olmayan devlet kuruluşu. 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALATIR 


ERZİNCAN KÖYLERİNDE, SAHTE YÜZBAŞI ELBİSESİYLE HALKI TEHDİT EDEN KiM? 


Erzincan'da Kahraman Maraş'a benzer olayların yaratılması için, bir grup halk düşmanı Zorbalar kışkırtılmakta ve planlar hazırlanmaktadır. 
Bunun bir örneği şöyle: Bir ay kadar önce Erzincan'da ETKO örgütüne kayıtlı bir kişinin evin- de bomba patlamış ve bir kadın ölmüştü. Vali bu olayı basına "solcular yaptı" diye açıkladı. 
Oysa yapılan tahkikatta evde patlayan bombanın benzeri parçalar çıktı. 
Vali bu olayı amaçlı olarak bildirdi. Kadının cenaze töreninde Ülkücüler, gövde gösterisi yapıp halkın üstünde terör 


estirdiler. Cenaze günü bütün işyerleri kapatıldı. 
Halkı cenaze törenine katılması için baskı yaptılar. Emniyet kuvvetleri daha evvel gözlerine kestirdikleri devrimcileri mahalle ve evlerine giderek toplayıp gözaltına aldılar. Yedi devrimci günlerce işkence gördü. Oysa bu kişilerin bomba ile ilgileri yoktu. Çocukları- nın durumlarını bildirme- ye giden veliler aynen şu cevabı aldılar:" 

“Onlar komünist. Sakın onlara sahip çıkmayın. Onlar CHP'li değil." 
Halbuki velilerden bazıları da CHP Erzincan il örgütünun çeşitli kademe- 


lerinde görevli, Mesela CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Yıldırım'ın da oğlu tutuklandı. 


Erzincan halkı MC döneminde bu kadar ezilmemişti. Ecevit seçimler- den evvel Erzincan'a gelirken canını Zor kurtarmıştı ve o zaman yıptığı konuşmada "Erzincan'a devlet gücü gelmemiştir" dedi. Doğru, Ama bu güç Ecevit döneminde daha da uzağa itilmiştir. 
Ecevit'i Erzincan'da çember altına alan ve koruyan inançlı gençler, şimdi suçsuz yere zindana atılıp işkence görmekte, 


ZARA SIVAS 


MHP'li öğretmen köyümüze geleli 


Sivas İlinin Zara kazasının Yayıközü köyü ilkokulu öğretmeni Mikail'in MHP'li olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Köyümüze geleli üç yıl oldu. üç yıldır köyümüzde huzur denilen bir şey kalmamıştır. 


huzur kalmadı 


İlkokula giden çocuklarımız daha 7-8 yaşlarında iken birbirlerine düşmanca davranıyorlar. 
Çocuklar huzursuzluktan okula gitmemek istiyor. 


Bunun yanısıra muh tarımız da MHP yanlısı- 


dır. Öğretmenle beraber köyümuzün halkına istediklerini yaptırıyorlar. 
Bu öğretmen köyümüzden derhal gitmelidir. 


Teknik Sivas 
Fabrikasında 
Çalışan Sivaslılar 


ARSİN TRABZON 


Milli 


1974 yılında Antalya' 
dan Trabzon İlinin Çaykara ilçesinin Yayla Önü İlkokuluna naklen geldim Harcırahımı almak için aynı yıl rayiş bedellerini gösteren (o belgeleri tamamlayark Çaykara İlköğretimine verdim. 
Hala paramı alamadım. 


Eğitim Bakanlığına 


açık mektup 


Her yıl Çaykara İlköğ- 


retimine dilekçe yazarım. 
Paranız gelmedi diye yamt alırım. 

Zaten ekonomik yön- den çok zor durumda bulunan ilkokul öğretmenlerinin önüne yasaların tanıdığı hakları almada bürokratik engelle- 


rin çıkması bizleri daha güç durumlara ilmektedir. 


Sizlerden dertlerimize 


eğilmenizi diliyoruz. 


Nihat Albayrak 
Arsin Merkez İlkokulu Öğretmeni 


Erzincan'a bağlı Çayırlı İlçemizin Eşmepinar, Sosunpa Verimli köylerinde sahte yüzbaşı 


elbisesi giyip sağa sola ateş etmekte ve köylüleri tehdit etmektedirler. 


Bir Okuyucu 


Varlığımı önce kendi halkma, sonra da sömürülen ve al kanları içilen tüm dünya halklarma armağan ediyorum. 

San olarak 'dasşana şunu söylemek istiy orum. 

Sein oğlun için halk düşmanları her şey di yebilirler, her tertibe girişebilirler. Fakat senin oğlun; halkın saflarmda yeraldığı için bugün değilse de, gelecekte bütün bir halkın bağrında yaşayacak. Önemli olan da bu zaten. 

Ne o anne! 

Gözlerinden akan ne? 


HALK, KONTRGERİLLADAN VE MHP'DEN HESAP SORULMASINI İSTİYOR 


BALIKESİR'DEN Yaşar Çeliköz (Tüm - Der 


Şube Denetçisi) 


Bandırma'dan 


Erol Tandoğan (Esnaf), kin (Mimar, mühendis) 


Ayvalık'tan 
Ahmet Toker 
Üyesi), Ömer 
BİNGÖL'DEN 
Suat Kışın (Eczacı) 


DENİZLİ'DEN 


Salih Basmacı (Köy - 


rulu Üyesi) 


EDİRNE'DEN 


(Halkevi 
Evcimen 


Erkan, Timur Erle- 


Yönelim Kurulu 
(Halkevi Sekreteri) 


Koop Denetleme Ku- 


M. Reşit Karahan (Mimar, yüksek mühendis) 


ISPARTA'DAN 


Muharrem Türksever (Isparta Cezaâevinde hii- 


kümlü) 


Gelendost'dan 


İbrahim Perçin (Yaka Kasabası Halkevi Boş- 


kanı) 


ELAZIG'DAN 


Tekin Ulgur (Tüm - 


rulu üyesi) 


IZMİR'DEN 


Der Şubesi Eski Y. Ku- 


Buca Eğitim Enstitüsünden iki öğrelmen 


Bergama tarı Nevzat Örs: 
Kiraz'dan 

Zeki Coşkun 


(Töb - Der 


kazasından Çamoba köyü Muh-, 


Yönelim Kurulu 


Aslan 


Üyesi), Ahmet Eren (Muhasebeci), Mehmet Kütük (Avukat), Muammer Karatepe (Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü), Selami Korkmazer (Töb - Der Başkanı), Etem Güroğlu (Töb - Der Yönelim Kurulu Üyesi), Salih Görgülü (Avukat) Alaaddin Okka (Mühendis), CHP Yönelim Ku rulu Üyesi), Mehmet ünlü (CHP Yönelim Kurulu Üyesi) Edip Miçoğulları 

MUGLA 

Milas'tan 

İbrahim Yavaş (Şoför) 

Ortaca'dan 

Akıncı köyünden bir grup devrimci, Nurtekin Aran (Ortaca Halk Birliği Başkanı) 


NİĞDE'DEN 

Mustafa Özen (Darboğaz Kasabası Halk Odası Başkanı), Ali Sungur (Doktor) Seyfettin Demir, (Emekli öğrötmen), Halise Üstündağ (Devlet Hastanesinde hemşire) 


KAHRAMANMARAŞ'TAN 
Haydar Büyükşahin 


MANİSA'DAN 
Recai Çetinel (Töb - Der Şube Başkanı) Ali (Devrimci Liseliler Birliği Sekreteri). 


ORDU 

Fatsa'dan 

Necati Aydemir, Muharrem Yerli, Cemal Yerli, Mustafa İşlemek, Necmi Keskin, Fevzi Soy- dan, Veysel Uslu, Kemal Yangıncı, Ali Ekiz, Bahri Aydemir, Cevat Aydemir, Lüfü Çıtır, Ali Yaşar, Cemal Tiryakioğlu, Muharrem Ceyran, Fatma Gedik, Kâzım Yirmibeşoğlu, Cevat Yeşil D. Mehmet Yenitaş, Hakkı Yüksekyıldız, Dursun Yiğit, Kahraman Külçeci, D, Mehmet Canik, Kemal Gençay, Nahit Çalışkan, Nahit Süzen, Muharrem Erişmiş, Bülent Cigali, Bekir Yerli, Mustafa Güner, Cengiz Tarakçıoğlu, Kâzım Çakır, Osman Çamaş. 


Mehmet Erişmiş (Tapu Sicil Muhafızı) 


SİVAS 
Divriği'den 


Mehmet Koç (TBP Divriği ilçe Başkanı), Ali Öbek (öğrenci), Yusuf Çekim (öğrenci), Abidin Çankaya (Töb - Der Şube Başkanı) 


URABZON 


Beşikdüzü'nden 59 imza Çaykara'dan: 248 " Sürmene'den 64" 
Maç ka'dan 2g” 
Merkez İlçe'den 304 " 


VAN'DAN 
Adem Kaya, Gönül Kaya 


ZONGULDAK 

Devrek'der 
Raşit Korun (Devrek Terziler nemeni Başkanı), Osmanbeyler Köyü Muhtarı Şevket anoğlu. 


3 Ocak 1979 ` 


Herald ttus Tribune 


Published with The New York Times and The Washington Post 


Amerikan “Herald Tribune” gazetesi: 


Rusya, İran hava g 


sahasını ihlal etti 


©”"iran'ın 62 mil kadar içlerine sokulan Sovyet MIG uçakları, Tebriz üzerinden aeri döndüler” 


© Şah, Sovyet uçaklarına müdahalede bulunulmaması için havg kuvvetlerine emir verdi 


Bir MİG savaş uçağı. 


ROMANYA 
DEVLET ~“ 
BAŞKANININ 
YENİ YIL 


MESAJI: 


“İlerici güçlerin birligi, savaşı önleyebilir” 


©1979 yılını güvenle karşılıyoruz” 


© "Romanya, 1979 yılında da, 

tüm halklarla sıkı bir dayanışma içinde, tüm insanlığın barış 

ve kalkınma yolunda zafere ulaşması için elinden geleni yapmaya kararlıdır” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Amerika'da yayınlanan "Herald Tribune" gazetesi, Sovyet Mig uçaklarının geçtiğimiz haftalarda, İran'ın hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. 

Gazete ayrıca, Tebriz'deki İran hava üssünde bulunan Amerikan yapısı F-5 uçaklarına Sovyet ajanlarınca sabotaj düzenlendiğini yazıyor. 


"Herald 'Vribune"' gazetesi söz konusu haberinde; 10 Aralıkta Sovyet Mig uçaklarının Hazar Denizi bölgesinden İran hava sahasına girdiklerini ve 62 mil kadar içerilere sokulduktan sonra Tebriz üzerinden geriye döndüklerini bildiriyor. 
Gazeteye göre, İran toprakları üzerindeki uçuş yaklaşık bir saat sürdü. 


“Herald Tribune" ayrıca, Şah Pehlevinin, Sovyet Mig uçaklarının İcari hava sahasını ihlal etmeleri karşısında kayıtsız kaldığını ve İran Hava Kuvvetlerine müdahalede bulunulmaması için emir verdiğini belirtiyor. 


TEBRİZ HAVA ÜSSÜNE 
YAPILAN SABOTAJ 


Amerika'nın ünlü gazetelerinden biri olan “Herald Tribune", Sovyet Miglerinin İran hava sahasını ihlalinden bir iki gün önce Tebriz hava üssündeki F-5 uçaklarına da sabotaj yapıldığını yazıyor. Sabotaj sırasında uçakların kontrol sistemleri tahrip edildi. Durum, uçaklar havalanmadan anlaşıldı. 

Amerikan ve İran haber alma servisleri, sabotajların herhangi bir teknisyen tarafından yapılamayacağını belirttiler. Uçaklarda karışık bir elektronik sistemin bulunduğunu açıklayan uzmanlar, sabotajın üsse sızan Sovyet uzmanları ve üsteki ajanların işbirliği ile gerçekleştirilmiş olabileceğini bildirdiler. 

z Gazete, Kremlin'in bu provokasyonu, İran'ın içişlerine karışmayacağını açıkladığı bir sırada tertiplemesine dikkat çekiyor. 


MISIR'DA 
YAYINLANAN 
“ELCUMHURİYE* 
GAZETESİ: 
"İsrail, Filistinlilere özerklik tanımazsa, barış olmaz” 


©Mısırlı yetkililer: "İsrail'in tutumu, çeşitli görüşmelerin kesilmesine neden oluyor” 


KAHİRE (AA) 

Mısır'da yayınlanan 
“El Cumhuriye" gazete sinde yer alan bir yazı- 


BÜKREŞ 

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku, 1979 yılını güvenle karşıladıklarını söyledi. Ç avuşesku şöyle dedi: 

"Yaşam, şunu ispat etmiştir ki, ilerici güçler birleştikleri takdirde, emperyalizmi, sömürgeciliği ve dikta siyasetini mağlup edebilirler ve yeni bir savaşın patlak vermesini önle. 
yebilirler. Romanya bundan sonra da uluslarası ilişkilerinde, halkların bağımsızlıklarına ve egemenliklerine saygı, her halkın kendi kaderini tayin etme hakkına uyma, iç işlerine karışmama, kuvvet kullanmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerinin tüm dünyada yerleşmesi için mücadde edecektir." 

Çavuşesku, özellikle 1979 yılında Avrupa' da milletlerin herhangi bir müdahaleye ve saldırya maruz kalmasını önleyecek bir siyasi hava- nın tesisi için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. 

Romanya Devlet Başkanı, mesajının sonunda şöyle dedi: 

“Halkların uluslararası eşitliği, karşılıklı saygıyı ve her devletin özgür ve bağımsız gelişme sini sağlayacakları ve yüryüzünde barış dünyasını kurabilecekleri inancı ile 1979 yılını güvenle karşılıyoruz. Romanya 1979 yılında da, tüm anti-emperyalist güçlerle ve tüm halklarla sıkı bir dayanışma içinde tüm insanlığın barış ve kalkınma yolunda zafere ulaşması için elinden geeni yapmaya kararlıdır.” 


LENİN 


da, İsrail'in Filistinlilere özerklik tanımaması halinde, barış anlaşmasının imzalanmayacağı belirtildi. 


İsrail Başbakanı Menahem Begin ülkesinin barış görüşmelerini yeniden başlatmaya hazır oldugunu, ancak Mısır ve ABD'nin Batı Şeria ve Gazze şeridine özerklik verilmesi için Arap Yönetim Konseyini 12 ay içinde kurma önerisini reddettiğini bildirdi 


Mısırlı yetkililer ise, İsrail'in tutumunun, çeşitli görüşmelerin kesilmesine neden olduğunu, İsrail ile aralarında büyük aynlık bulunduğunu bdirttiler. 


Öte yandan Mısır-İsra il görüşmelerinin, 11-16 


Ocakta Mısır-Sudan ekonomik ve politik işbirli ği konferansı nedeniyle 


Ocak sonundan önce başlamayacağı belirtil ci 


devlet öğretisini ortaya koyan bu 


temel eserin 


DE V $ ET- doğru çevirisi 


Ve Marksizmin i 
YAYINLARI - 
| 

| 


Türkcesi: 


İ vVEDEVRİM 
| 


Genel Dağıtım Halim Spatare Celal Üste 


TÜR-DA Hamam Sok. 4 Cağaloğlu-İstanbul 


* Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyelerinin desteğindeki Vietnam birlikleri, Kasım ayından 


Kamboçya Devlet Başkanı, 


| bütün ülkelere 
dayanışma çağrısı yaptı 


beri 10bin ölü ve yaralı verdiler 


«Vietnam'ın saldırısı, Sovyetler'in dünya çapındaki yayılma emelleriyle birleşiyor» 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Demokratik Kamboçya Devlet Başkanı Khieu Samphan bütün dost ülkeler devlet başkanları ve hükümet başkanlarına 24 Kasım 1978 tarihinde gönderdiği 6 madde lik mektupta, Vietnam saldırılarının amacını açıklıy or. 
Aşağıda Khieu Samphan'ın mektubunu yayınlıyoruz: 


1 Vielnamı yönetimi, Kam 
boçya'yı kendi hakimiyeti altındaki sözümona bir Hindiçini Federasyonu 'na sokmak istiyor. 
Bu durum, Sayetller'in dünya çapındaki yayılma emelleriyle bir leşiyor. Vietnam'ın Kamboçya" ya saldırısı Güneydoğu Asya'da Asyu ve dünyada doğrudan doğruya güvenliği, barışı ve istikrarı tehdit etmektedir. 

2 Sovyet-Vietnam "Dostluk ve İşbirliği" anlaşması Vietnum'ı tamamen Doğu Blokuna dahil ebnişlir. Vietnam, Güneydoğu Asya'da Sovyetler Birliği" nin piyonu haline gelmiştir. 

3— Vietnam, kısa bir süre ön- ve "yıldırım saldırısı, yıldırım za- 


Demokratik Kamboçya Devlet Başkanı Khieu Samphan'ın bütün dost ülkeler devlet başkanlarına gönderdiği mektup: 


uğramış olmasına ve iç güçlük lerle karşı karşıya bulunması na rağmen saldırısını sürdürmek tedir. Çünkü Vietnam ve Sovyet ler Birliği Kamboçya'yı kendi yayılmacı siyasetleri karşısında büyük bir engel olarak görmekte dirler. Kurak mevsimden yarar lanmak isteyen Vietnam, büyük çapta bir işgal hareketine giriş miştir. Sovyetler Birliği de bu iş gal için Vietnam'â çok sayıda “danışman ” ve önemli miktarda savaş malzemesi göndermiştir. 

4— Vietnam barışlan yanuy miş gibi görünmek için büyük bir diplomatik saldırıya geçmiş tir. Onun barış sözlerinin ardında saldırı siyaseti saklıdır. 


Kam boç ya Devlet 
Başkanı Khieu Samphan Kamboç ya'ya yönelen Vietnam saldırılarına karşı "Kamboçya'nın Sesi" radyosu 


Khieu Samphan 


Kamboçya hakkında çeşitli ya lanlar uydurmaktadır. Örneğin Kamboçya'nın 16 eyaletinde ayaklanmalar olduğunu söylemektedir. Aynı zamanda Kam boçya'da ayaklanma çağrıları yapmakla ve isyana teşvik edici bir şekilde Kamboçya'nın içişlerine karışmaktadır. Böyle davranışlarda bulunan Vietnam, iki yüzlülüğünü ve sinsiliğini göster mektedir 

6 Vietnam Kamboçya'ya 
yaptığı saldırıda zehirli gaz bombaları kullanmaktan çekinmemektle ve çok sayıda masum insanın ölmesine yol açmakladır. Bu, Kamboçya milletini yok etmeyi amaçlayan canice bir 


feri" siralejisinde 


S SD pa A m SOSS GA GAGA a GA a 


Çin petrol işçileri 


Çin'in petrol üretimi yüzde 11,1 oranında artti 


PEKİN (ANKA) 
Çınin 1978 yılinda petrol üretimi- nin yüzde 11,1 oranında arttığı açıklandı 

Petrol aramaların- da 1978'de geçen yıllara göre büyük artiş sağlandığına işaret eden Yeni Çin 
Haber Ajansı, 1978 
yılında 1600 kilometrelik petrol boru hattı döşendiğini de bildirdi. 

Çin'in bu yüzyılın sonuna kadar yılda 
400 milyon ton petrol üretmeyi planladığı bildirildi. 


başarısızlığa 5 


Vietnam, 


Moritanya Devlet 
Başkanı Salek: 
“Batı Sahra 


bölgeden gerekirse, çekilebiliriz” 


NOUAKEHOTT (AA) 

Moritanya Devlet Başkanı Mustafa Salek, yayınladığı yeni yıl mesajında, Batı Sahra sorununa bir çözüm bulunabilmesi çin gerekirse bölgeden çekilebileceklerini açıkladı. Salek mesajın- da, ülkesinin halkların kendi kaderlerini tayin hakkına saygı duyduğunu ve Batı Sahra sorununa çözüm bulunabilmesi için, önkaşulsuz ve önyargısız her türlü görişmeye hazır olduklarını da bdirtti. 


Avusturya ile 
Macaristan arasında 


vize zorunluğu kaldırıldı 


üc aydan beri 


davranıştır. 


Frelitin savaşçıları 


VİYANA 

Avusturya ve Macaristan, iki ülke arasında vize Zorunluluğunun kaldiril dığını açıkladı. Iki ülke başkentinde aynı anda yapılan açıklamada, 


vize zorunluluğunun kaldınlmasından sonra, turizm alanında 


bir canlılığın beklendiği öne sürüldü. 


Bir kiz'in sömürgesi olan Doğu Timor'da, 
TİN" örgütü Başkanı Nicolai Lobato'nun Endonezya askerleri ile giriş- 


FRELİTİN Başkanı öldürüldü 


CAKARTA(AA) landı. 
Endonezya askeri zamanlar Porte- sözcüsü yaptığı açıkla- 


mada, çatışma sırasında Lobato'nun, o Timor'un orta bölgesinde yer alan “'Maubesi" tepesinde bulunduğu ve üzerine açılan ateş sonucu vurulduğunu söyledi. 


"FRELİ- 


vurula- 


açık- 


çatışmada, öldürüldüğü 


BANGKOK 


aracılığı ile 


BM'ye ve bütün ülkelere dayanışma çağrısı yaptı. 
Samphan Vietnam saldırılarının, ülkenin doğusundaki 9 ilde yoğunlaştığını bildirdi. Samphan Vietnam topçu ve tank birliklerinin savaş uçaklarıyla da desteklendiğini açıklamalarına ekledi. 


Khieu Samphan açıklamasında, geçtiğimiz 25 
Aralık tarihinden beri Vietnam saldırılarının arttığını ve Rusya ile Varşova Paktına üye ülkderin bu saldırıları ağır silahlar ve askeri uzmanlarla desteklediğini belirtti 


Khieu Samphan ko nuşmasında Vietnam birliklerinin geçtiğimiz Kasım ayı başından beri 10 
bin ölü ve yaralı verdiklerini ve çok sayıda Vietnam askeri aracının tahrip edildiğini kaydetti. 

Samphan Vietnam'ın, Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki Batanakiri ve Kratie kenterine saldırıya geçmek için yığr nak yaptığını bildirdi. 

Samphan rady odaki açıklamasında, Kamboçya ordusu ve halkının Vietnam saldırılarına şiddetle karşı koyduğunu da bdirtti. 


ABD'nin FKÖ'yü tanıma eğiliminde olduğu söyleniyor 


BEYRUT (ANKA); 
ABD Kongresinde Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) tanımak konusında, büyük bir eğilim olduğu ve İsrail'in "saygınlığını'' yitirmekte olduğu bildirildi 
ABD'deki Arap "Lo bi"'sinin önde gelen temsilcilerinden Georgetown Üniversitesi (o profesörle rinden Hisham Sharabi, Beyrut'ta İngilizce ya yınlanan haftalık bir dergiye verdiği demeçte, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Paul Findley ile 
FKÖ lideri Yaser Arafat arasında Yapılan son görüşmenin bir "atılım" olduğunu söyledi. 
Sharabi, ABD kamuoyu ve Kongre üyelerinin İsrad'e karşı tutumlarının giderek değiştiğini, Begin Hükümeti nin barış görüşmelerinde Batı Şeria ve Gazze ko 


nusundaki katı tutumunun bu değişiklikte önemli rol oynadığını söyledi. 


Sharabi, "Bu değişikliği fazla abartmamalıyız. 
Bu İsrail'in politikasının ABD'deki çevre erce kuş kuyla karşılanmaya başlanmasının bir göster gesidir"' dedi. 


1978 Reha Akbay 


* 19 Kasım Brejnev. nötron bombasını kendilerinin de yaplığını açıkladı ve ABD'yi “toplan yok etmek” le tehdit elti 

* 10 Aralık; İran'da Şah rejimini lanetleyen milyonlarca halk Tahran ve diğer kentlerin meydanlarına, caddelerine çoşkun bir sel gibi aklı, Milyonlarca insan, saatler, günler boyunca tek bir ağızdan haykırdı: “Bağımsızlık! 
Özgürlük! Şah'a ölüm!" 

* 17 Aralık: ABD, Çin devriminin zaferin- den tam 29 yıl sonra, Tayvan'dan çekilmeyi ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin halkının gerçek temsilcisi olarak tanımayı kabul etmek zorunda kaldı. 

Gazeteler bu olayları, üç aşağı beş yukarı işte bu manşetlerle verdiler. 

İnsan, “koca bir yıl, 1978'in son kırkbeş gününe sıkışmış sanki" diye düşünmekten kendisini alamıyor. 

Ama gerçek de bu değil mi? Birinci olay, savaş kundakçısı Brejnev'in artık bir dönüm noktasına geldiğini işaret ediyor, Brejnev'in boyundan büyük tehditleri, onun bundan sonraki faaliyetlerini şimdiden açığa vuruyor. Görünen o ki, Yeni Çarlar bundan böyle yumuşama" maskesine pek rağbet etmeyecekler. 

İkinci olay, "Uyuyan Dev"'in uyandığını ve İran halkının, Şah'ın hesabını görmeye hazırlandığını müjdeliyor. 

Üçüncüsü ise, dünya halklarına paha biçilmez bir yeni yıl armağanı, ABD, emperyaliz me hegemonyacılığa karşı mücadele eden halkların, 800 milyon Çin halkının zaferini selamlamak zorunda kaldı. Bu gelişme ABD için de yeni bir dönüm noktasını ifade ediyordu. 
Rusya'ya karşı direnme ve sosyalist ülkelere karşı daha olumlu bir tutum takınma eğilimi güç kazanmaya başlamıştı. 

Savaş etkenleri yükselmeye ve dünyamızı daha da güçlü bir biçimde tehdit etmeye devam etti, Öte yandan, barış etkenleri de, savaş etkenlerini altedecek boyutlara varmamış olmakla birlikte, güç kazandı. Dünyanın bütün güçleri yeni saflaşmada yerlerini almak için adımlarını daha da sıklaştırdılar: İşte 1978'in fotoğrafı hudur. 

Sovyetler Birliği geçtiğimiz yıla, daha önceki yıllarla kıyaslanamayacak kadar hızlı irdi. Darbeler düzenledi, birçok Üçüncü ve İkinci Dünya ülkesini şantaj ve tehditlerle tes: lim almaya çalıştı. Denizlerde korsanlık faaliyetlerini eskisine orahla'daha da arttırdı. Savaş makinasını iyiden iyiye tahkim etti, ABD'den boşalan her yeri doldurmak için büyük bir ça- ba harcadi. Güney Kore, Tayvan, Arjantin, Şili gibi faşist diktatörlüklerin "kara gün doştu" oldu. 

Diğer süper devlet ABD'ye gelince O, Rusya'nın aksine, 1978 yılında da yokuş aşağı inmeye devam etti. 1950'lerin "sarsılmaz imparatorluğu", sözünü kimseye geçiremez oldu. 
ABD işbirlikçisi faşist diktatörlükler, salgın hastalığa yakalanmışcasına, sapır sapır dökülmeye devam ettiler. İşte Bolivya, Nikaragua, İşte İran... ABD, dünya gericiliğinin merkezi olma ünvanını Rusya'ya terketmek zorunda kaldı. 

Bu Curum, ABD içinde yeni bir gelişmenin de kaynağı oldu. Rusya'ya karşı direnmekten yana olan "Şahinler" güç kazandılar. ABD'nin dış politikada sosyalist ülkelere karşı daha olumlu bir tutum almaya başladığı görüldü. 

1978 yılı Avrupa'ya ne getirdi? Sovyet saldırganlığının her geçen gün daha da artması, savaşın odağını, Avrupa'yı da hareketlendirdi. 
Avrupa ülkeleri Rus tehditlerine karşı birliklerini güçlendirmeye yöneldiler. Moskova'ya karşı direnme eğilimi güç kazandı. İkinci dünya ülkeleri süper devlet hegemonyacılığına karşı Üçüncü Dünya ile birlikten yana bir tutum izlemeye başladılar. Bugün, henüz esas akım haline gelmemiş olmakla birlikte, İkinci Dünyada gelişen yön Avrupa Para Birliği ve Avrupa parlamentosu örneklerinde görüldüğü gibi birlik ve direnmedir. 

Kuşkusuz, dünyanın bu yeni saflaşmasında en gür ses Üçüncü Dünyadan geldi. En kararlı, adımlar Üçüncü Dünya Ülkeleri tarafından atıldı. Bu yıl, Üçüncü Dünya için birlik ve hegemonyacılığa karşı mücadele yılı oldu: 
1978 yılında, Sovyet hegemonyacılığına karşı 
dünya birleşik cephesinin tuğla tuğla örülmekte olduğuna tanık olduk. İşte Çin Japon anlaşması, işte Hua Guo-feng'in Balkan gezisi, işte hızla gelişen Çin-Avrupa ilişkileri. . . 

Barışın ve aydınlık günlerin habercisi, özgürlük ve bağımsızlığın sakası Üçüncü Dünya, 
1978 yılına da damğasını vurdu. Halklar, saldırmaya yeltendiği her yerde Yeni Çarlar'ın karşısına dikildiler. Kendi kaderlerini ellerine almak için her cephede en ön safa atıldılar. İşte Kamboçya halkı, İşte Eritre, Zaire halkları: işte İran, Nikaragua, Zimbabve halkları 

Geriye dönüp baktığımızda gördi tablo şu: İlk raundda ringte sağa sola meydan okuyan cüretkâr bir boksör var. Ama ikinci raundda durum değişiyor. Hegemonyacılığa karşı mücadele cephesinden aldığı yumruklar raund tamamlanırken Moskava'lı boksörü sık sık iplere gönderiyor. 

Işte 1978'in hesabı bu. Şimdi yen ibir yıla giriyoruz: Bilelim ki, boksör nakavt olmadı. 
Hele, ringlerin kralı olabilmek için, bundan sonra daha da faullü dövüşecek. Brejnev'in tehditleri, O'nun büyük bir hırsla yeni bir talana hazırlandığını gösteriyor. 

Ama, dünyamızda halklar da var. Ve onlar, 
1979 yılına, eğer saldırırlarsa, her karış toprak 
parçasını Rus sosyal-emperyalisilerine dar etmek azmiyle giriyorlar. 

Brejnev'in saldırganlığına karşı birleşmek, kararlılıkla direnmek ve yaklaşan savaşa karşı hazırlıklı olmak, 

Halklar, 1979 yılına da işte bu temel şiarla ve ikinci raunddaki başarılarını daha sonrakilerde de sürdürmek inancıyla başlıyorlar. 
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1—İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğü, 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Mümessilliğimiz, 

3— ANKARA'da Kavaklıdere Tunus Cad. No: 63'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN 

Şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 


78-1120 No'lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 19.1.1979 günü saat 14.30'a kadar İskenderun Demir ve Celik Fab. 
Müessesemiz / Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 


(Basın: 30568 — 11) 


28 Aralık 1978'de 
ödenmesi gerekiyordu 


BIRIKMIŞ 
TOPLUSÖZLEŞME 
FARKLARI 
ÖDENMEYEN 
© TEK İŞÇİLERİ, 
ENERJI BAKANINA 
* PROTESTO 
TELGRAF ÇEKTİ 


İZMİR (THA) 

DİSK'e bağlı Tek 
Ges-İş Sendikası İzmir 

f Şube Başkanı Tümer 
Tuna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'a bir telgraf çekerek, TEK işyerlerinde, işçilere ödenmesi gereken toplusözleşme 

« farkları ve ikramiyeler 

5 yerine 2-3'er bin lira 
avansla yetinilmesini protesto ettiklerini açıkladı. Tuna, TEK İz- 

« mir Bölge Müdürlüğün- 

| de çalışan işçilerin bu 
© avansları almayacaklarını da belirtti. 

265 işçinin çalıştığı 
TEK İzmir Bölge Müdürlüğünde, 28 Aralık 1978'de ödenmesi gereken 13 yevmiye tutarındaki ikramiye ve geçmiş ikramiye farkları- nın işçi başına 78 bin lira tuttuğu bildiriliyor, 


me- 


PANSI KON 


TÜRKİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ v: TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ w 


UZEL 


LLM 


f 


işçileri temsilci seçiminden sonra oyların açıkta sayılmasını istediler. 
İGD'liler bunu engelledi, kendileri okudular, kendileri yazdılar ve sorunda kazandıklarını ilan ettiler. UZEL işçileri soruyor: "Bu nasıl seçim?" 


| işçiler sahtekarlığı 
tepkiyle karşıladılar 


Maden-İş, Uzel temsilcilik seçimlerinde oy pusulalarını işçilerden gizledi 


© Maden-iş”'in fabrika dışından getirdiği ve sendikaların başına diktiği IGD "liler, sayım sırasında oy pusulalarını işçilerden gizlediler 


pe» 


©(GD'liler, seçimden önce "hiç oy almasak bile kazanacağız!” 


diyorlardı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Topkapı Maden-İş 1. 
Bölgeye bağlı Uzel Traktör Fabrikasında geçti ğimiz hafta sonu temsilci seçimleri yapıldı. Sendika görevlileri ile işçiler arasında yer yer sert tartışmalarla geçen ve "açık sayım” ilkesinin çiğnendiği seçimler sonucunda İGD'lii eski yönetim işbaşında kaldı. 


Maden-İş yöneticileri 
Uzel 'deki temsilci seçimlerini 6 ay öne aldılar. 
Ancak bu kararı işçile re uzun süre bildirmediler. Seçim tarihi, işçilere 


FRANSA'DA DÜZENLENEN SAHTE TKP 


ONiST PARTİSİ VAL (MOS FEDERASYONU 


DEMOKRASİ m ÖZGÜRLÜK SAVAŞIMINDA 


DAYANIŞMA 


Fransız revizyonistlerinin düzenlediği toplantıda sahte TKP'nin` Türkiye'deki faaliyetleri olarak İKD, İGD ve Maden-İş in çalışmaları anlatıldı. Yukarda toplan- 


nın Çağrı bildirisi! 


AGFORENING MÀ TAGE ARE 


OPLANTISI 


İLE DAYANIŞMA TOPLANTISINDA, MADEN-İŞ'İN REKLAMI YAPILDI 


© FKP Merkez Komitesi üyesi Rusya'nın TKP'ye özgürlük verilmesi için Ecevit'e baskı yaptığını 


belirtti 


© Toplantıda Maden-iş, iGD ve iKD'nin Türkiye'de 


yürüttükleri faaliyetlerle ilgili slaytlar gösterildi 


ÇİĞDEM KÖMÜRCÜOĞLU PARİS'DEN BİLDİRİ YOR 

Geçtiğimiz günlerde Fransa'da, F"K"P Val d'Oise Federasyonu tarafından düzenlenen sahte TKP ile dayanışma toplantısında Maden-İş'in 


6 Aralıkta Greve Strand Şehrindeki bir demir döküm fabrik, 
ler, patronun ırkçı tutumunu ve Danimarka İş Mahkemesi ön, 


DANIMARKA 


Irkçı 
Danimarkalı patronun baskı ve sömürüsüne 


Hollanda demiryolları işletmesinde, yabancı 


işçilere ayrım yapılması 


huzursuzluk yarattı 


Hollanda Devlet Demir Yollarında çalışan Türkiyeli ve diğer yabancı işçilere ayırım uygulanması huzursuzluklara yol açtı. Yabançı işçilere imzalatılmak üzere hazırlatılan özel kontratlarla yabancı işçilerin sosyal hakları kısıtlanmak isteniyor, 

Yabancı işçiler "Yabancı işçiler için hazırlanmiş kontratları imzalamıyorlar Türkçeye çevrilen kontratlarda uzun süre hasta olanların işlerine söh verileceği belirtiliyor. Hollandalıların imzaladıkları kontratlardan bu kontratların tamamen deişik olması dikkati çekiyor. Yetkililer ısrarla bu kontratların işçilerin menfaatine uygun olduğunu öne sürmelerine rağmen işçiler bu kontratları kabul etmeyeceklerini belirttiler 

Bugünlerde bu konuda yabancı işçilerle yeni bır toplantı yapılacağı belirtiliyor. 


KEMAL KOÇ 
DANIMARKA 
Danimarka'nın Cre- ve Strand Şehrinde kurulu Ribe Jem İndustri adlı demir döküm fabrikasında çalışan yabancı işçilerin, ırkçı patronun ağır baskı ve sömürüsüne karşı 6 aralık günü başlattıkları grev, başarıyla devam ediyor 


16 Türkiyeli ve 6 Pâkistanlı işçinin sürdürdüğü grevi, işçilerin üyesi oldukları SİD adlı sendika desteklemiyor ve hiç bir maddi yardımda bulunmuyor. Bu sendika üstdik, grevi kırmak için fabrikaya başka işçiler göndererek çalıştırmak istiyor. 
Danimarka İş Mahkemesi de, grevci işçiler hakkında dava açarak işçileri cezalandırmaya çalışıyor. 


IGD' ve İKD' nin bol bol propagandası yapıldı. 
Sahte TKP ile dayanışma amacıyla düzenlendiği belirtilen toplantida, Maden-İş'in İGD ve İKD'nin Türkiye'de yürüttükleri faaliyetlerle il- 


Türkiyeli ve Pakistanlı işçilerin başlattığı Ribe Jern Endüstri grevi başarıyla devam ediyor 


Bir bağış komitesi kuran işciler, grevi ken di güçlerine dayanarak sürdürüyorlar. Öle yandan Danimarkalı işçi ler de Kopenhag ve çevresinde 10 bağış komitesi Kurarak, grevci işçilerle örnek bir enternasyonal dayanışma içine girdiler. Yabanci işçilerin grevi Danimarka işçi sınıfı ve gazetder tarafindan ilgiyle izleniyor 

İş güvenliğinin sağlanması, Saat ücretlerine en az 3,67 D.Kr. zam yapılması, her üç ayda bir ücretlerin hayat standartlarına göre yeniden ayarlanması, işçi temsilcilerini kendilerinin seçmesi talepleriyle mücadde eden yabancı işçiler, istekleri kabul edilene kadar mücadeeyi o sürdüreceklerini bdirtiy orlar. 


gili slaytlar gösterildi, fotoğraľ ve afişler sergilendi. Konuşmacılar sahte TKP' nin Türkiye'de yürüllüğü çalışmalarla bu kurultşların faaliyetlerini anlatarak dile getirdiler. 

FKP Merkez Komitesi Dış Politika Komisyonu üyesi Roger Trugnan, başta Sovyetler Birliği olmak üzere revizyonist ülkelerin ve partilerin, sahte TKP'ye özgürlük verilmesi için Ecevit Hükümetine ve yurtdışındaki Büyükelçilikiere baskı yaptıklarını belirtti 


Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'ın Ecevit Hükümeti ile enerji vb; alanlarda çok yönlü ekonomik ilişkilere girdiklerini bdirlen Trugnan, Ecevit 
Hü kümetini, siyasi alanda da aynı şekilde işbirliği yapmamakla, sahte TKP' 
ye özgürlük vermemekle suçladı. Böylece revizyonist sözde yardmlarn nasıl müdahaleci amaçlar taşıdığını itiraf etti. 

Çoğu İngiltere ve Almanya'dan gelen 70 - 80 
kişinin katıldığı toplantya Fransa'daki Türkiyeli yurttaşlarımız itibar etmediler. 


İSTANBUL 
BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN 
ÖLÇÜ VE TARTI 


MUAYENESİ 
Hakkında 
Fabrika, İmalatha- 

ne, İktisadi Devlet teşekkülü, Resmi Daire ve Esnafın nazarı dikkatine 


1977 yılında muayeneieri yaptırılan ve 
1979 yılında yeniden 
ınuayeneleri gereken ölçü ve tartı aletleri için, esnaf ve müesseselerin 2/Ocak/ 
1979 tarihinden 28/ 
Şubat/1979 tarihine kadar ilgili bulundukları Ölçüler ve Ayar memurluklarına veya Belediye Şube Müdürlüklerine beyanname vermeleri luzumlu ilan olunur. 

Basın .30607-10 


seçime bir hafta kala açıklandı. 

Fabrikadaki İGD'liler bir hafta boyunca yoğun bir ;Propaganda: faaliyeti yürüttüler, Maden-İş yönetimine muhalefet eden işçilere "Boşuna uğraşmayın. Çalışmasak bile gene biz kazanırız siz burda seçim alamazsınız" dediler. Ali Güvenli adlı İGD'li işçilere şunları söyledi: 

"Siz ne yaparsanız yapın, ben temsilci olacağım, hiç oy almasam bile gene kazanacağım" 

Bu sözlere rağmen 
Uzel'de Maden-İş yöne timine karşı çıkan işçiler her ünitede muhale fet listderi oluşturdular ve İGD'li temsilcilerin seçilmemesi için mücadele ettiler. 

Seçimlerin yapıldığı 
Cuma günü fabrikadaki 
13 sandığın başına Maden-İş'in gönderdiği görevliler dikildi. Bunların çoğu fabrika dışından 1. 
Bölgedeki diğer fabrikalardan getirilmiş dan İGD'lilerdi. 

İGD'liler akşam üstü 
13 sandığın hepsini birden aynı anda açtılar ve hızlı bir şekilde oy sayımına geçtiler. Oy pusulalarını sandık başındaki İGD'lilerden birisi okuyor, diğeri yazıyor ve bu pusulalar işçilere gösterilmiy ordu İşçiler "açık sayım" ilkesinin çiğnendiği bu usüle itiraz ettiler. Sandıkların bütün işçinin huzurunda tek tek açılmasını ve oyların herkesin önünde sayılmasını istediler. 


İşçilerin itirazı Maden-İş 1. Bölge Organizatörü Ali Alkan tara- 


fından reddedildi. "Akşama kadar seçimle mi uğraşacağız?" diyen bu görevli, işçilerin oy pu- 


sulalarını denetlemesini engdl edi. 
Seçimler sonucunda 


İGD'lilerin çok az etkinliğinin olduğu birçok bölümde bie ünite temsilciliklerini İGD'lilerin ka zandığı ilan edildi. 

Ünite temsilcisi seçimlerinden sonra temsilci seçimi, işçilerin itirazına rağmen 1. Bölge binasında yapıl dı. 

İki tur yapılan seçimlerde muhalefetin baştemsilci adayı Yaşar Apaydın 29, İGD'ilerin adayı Tahsin Çalışkan 
44 oy aldılar. Tahsin 
Çalışkan yeniden baştemsilci oldu. 

Tahsin Çalışkan, Demir Döküm işçilerinin Maden-İş'ten ayrima mücadelesini bastırmak için Maden-İş yöneticile rinin hazıradığı saldırıya katılmış ve Demir Döküm işçileri tarafından bu olaylar sırasında dövülmüştü. 


Daha sonra Tahsin 
Çalışkan ve İGD'lilerin Uzel 'de "Burasını Demir Döküm'e benzetme yeceğiz. Öyle bir durum olursa ölü veririz" şeklinde konuşmalar yaptıkları biiniyor. Uzel' deki temsilcilik seçimleri Maden-İş yöneticile rinin Demir Döküm olayından sonra fabrikalardaki güçlerini ne pahasına olursa olsun korumaya büyük önem verdiklerini ve buna uygun yöntemler ouyguladıklarını gösteriy or. 


HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 


Satınalma Komisyonu Başkanlığına Muhammen bedeli 


Cinsi 


eişçilerin bir kısmı yeni yılı fabrikada kutladı 


©D.Maden-iş Genel Başkanı, direniş konusunda ifade verdi ve direnişi desteklediklerini belirtti 


ži 


dikanın direnişi desteklediğini belirtti. 


Devrimci Madeniş Genel Başkanı Şükrü Özbayrar Silahlar Emniyet Amirliğinde ifade verdi. Sen- 


Demir Döküm 
Fabrikası yeni yıla direnişte girdi 


Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Mahmut Ülker: 


“ASTER-İŞ'İN BİZİ 


BÖLÜP BÖLÜP PARÇALAMAYA 


GüCü YETMEYECEK!” 


©'nster-iş bir başka kuruluşun himayesinde faaliyet gösteriyor” © "Kuvvete başvurmakla, yalanla ve iftirayla sendikacılık yapılamaz” 


ESKİŞEHİR (ÖZEL) 
Türk-İşe bağlı Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Mahmut Ülker, sahte TKP yanlılarının yönetimindeki Asterİş Sendikasının, İstanbul'da başarışızlığa uğradıktan som ra Anadolu'da Türk 
Harb-İş Sendikasının bulunduğu yerere yöneldiğini belirterek, "Bizi bölmeye parçalamaya kimsenin güçü yetmeyecektir" dedi. 
Aster-İş'in Eskişehir e yönelik faaliyetlere giriştiğini açıklayan Mahmut Ülker, Aster-İş'in bu yörede bir başka kuruluşun himayesinde çalışmalar Vk belirterek "Aster-İş'e bakın nerede, kimin himayesinde, kimin hizmetinde? 
Merak mı ediyorsunuz, tabedası nerede asılıdır, gidip görünüz" dedi. 
BİZİM ÖZGÜRLÜKÇÜ 
YAPIMIZI KABUL 
ETMEDİKLERİ İÇİN YANIMIZDAN 
AYRILDILAR 
Aster-İş'in Eskişehir" deki çalışmalarının so 


nuçsuz kaldığını söyleyen Ülker daha sonra şöyle dedi: 


"Bu sendika yöremize gediğinde, üyelerimizde çok gizli temaslar kurmak istediklerini öğrendik. Fakat biz üyelerimize, Aster-İşlilele görüşünüz, dinleyiniz ve tefrik ediniz dedik. Çünkü bizim işçimiz, iyiyi kötüyü ayırdedecek sağlamlıktadır. Üyelerimiz onların yaptığı toplantı lara gittiler, dinlediler ve onları öğrendiler. 

"Duvarlara slogan y azmakla, sözlü saldırılar yapmakla, kuvvete başvurmakla, yalanla ve aldatmacayla sendikacılık yapılamayacağını" be- 


Miktarı 
Lira Kr. 


lirten Mahmut ülker, “Aster-İş'le bir kişi ko nhuşur ve o Yapılır. Aster-İş'liler bizim özgür lükçü yapımızı kabullenemedikleri için bünyemiz- den avrılmışlardır'' dedi. 


Ülker, Aster-Iş'in işçilerin yararına bir sendika olmaması nedeniyle kurucularından hiç birinin bugün sendikanın bünyesinde kalmadıklarını da sözlerine ekledi. 


Türk-iş 8.Bölge temsilcisi Kadir Topuz: 


"Devlet sektöründe çalışan işçiler 


huzursuz!” 


© Birçok işçinin 10 aydan beri devam eden toplusözleşme görüşmeleri halen sonuçlanmadı 


BURSA (THA) 
Türk-İş 8. Bölge temsilcisi Kadir Topuz önceki gün yaptığı açıklamada, işçilerin yeni yıla girerken sevinç içinde olmadıklarını belirterek, "Devlet sektöründe çalışan işçilerimizin 
10 aydan beri devam 
eden toplu iş sözleşmeleri halen sonuçlandırılamamıştır" dedi. 


BELEDİYE,İ ŞÇİLERİ KAMPLARA BÖLÜYOR 

Kadir Topuz açıklamasında özetle şöyle dedi: 

"Bölgemiz kapsamın- da bulunan, başta insanlara sağlık üreten sağlık işçileri olmak üzere, yem sanayii, Et ve Balık Kuru- 


Muvakkat teminatı 
Lira Kr. 


(Mutfak malzemesi) 
Su bardağı, çay bardağı, 


yemek çatalı, yemek kaşığı tuzluk 


yemek tabağı, çorba 


mu işçileri, yeni yıla güven içinde girmemektedirler. Belediye işyerinde işçiler çeşitli kamplara bölünerek, işveren karşısında güçsüz hale getirilmek istenmektedirler. 
Akü Sanayi işçileri grev halindedir. Toprak Su Bölge Müdürlüğü bazı orman işletmeleri ile bazı YSE İl Müdürlüklerinde işverenlerin yanlı tutumları işçileri tedirgin etmiştir.” 

Topuz daha sonra, 
“cinayet o şebekelerinin acımasızca çocuk kadın demeden 105 yurtlaşımızı Kahramanmaraş ta katletti belirterek işçileri sıkıyönetim ortamı içinde dikkatli olmaya çağırdı. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk Demir Döküm işçilerinin 7 arkadaşlarının yeniden işe alınması ve sendikaları Devrimci Maden-İş'in işyerinde tanınması için sürdürdükleri direniş dokuzuncu gününü doldurdu. 
YILBAŞINI 
FABRİKADA 
KUTLAYANLAR OLDU 
Yılbaşı günü direniş komitesi Demir Döküm' 
de direnişteki 1800 işçi- ye bir duyuru yaparak isteyen işçilerin evlerine gidebileceğini bildirdi. 
Serbest bırakılan işçilerin 400 kadarı yılbaşını fabrikada geçireceklerini belirterek işyerinde kaldılar, Fabrikada kalan işçiler aralarında eğlence düzenleyerek yılbaşını mücadeleyle karşıladılar. 
Yılbaşını evlerinde geçiren işçiler de sabah arkadaşlarının yanına geldiler ŞÜKRÜ 
ÖZBAYRAK'IN 
İFADESİ ALINDI 
Diğer yandan Demir 
Döküm işçileri İGD'jiler tarafından katledilen arkadaşları Adem Toygan' 
ım fabrikaya astıkları büyük portresinin yanında uzun süre nöbet tuttular. Öte yandan Adem Toygan'ın öldüğü gün Devrimci Maden-İş Sendikası Genel Başkanı 
Şükrü Özbayrak'ın Silahtarağa Emniyet Amirliği tarafından direnişle ilgili olarak ifadesinin alındığı öğrenildi. ; 
DİRENİŞ CANLI BİR SEKİLDESÜRUYOR 
Çok canlı bir havada süren Demir Döküm işçilerinin direnişi talepleri kabul edilene kadar kararlı bir şekilde devam edeceği bildirili- 


Gaziantep 
Gül Lastik 
Fabrikasından 
2 işçi atıldı 


GAZİANTEP (ÖZEL) 

Gaziantep'te kurulu 
Gül Lastik Fabrikasında çalışan 2 işçi, tazminatsız olarak işten atıldı. 

Nizip Caddesinde bulunan Gül Lastik Fabrikasında patron hiçbir gerekçe göstermeden Pişman ve İbrahim adlı iki işçiyi tazminatsız olarak işten attı. Patron İsmail Oduncu'nun attığı işçiler 
1 yıldır aynı fabrikada 
çalışmaktaydılar. 


TÜRKİYE 
İşçi KÖYLÜ PARTİSİ 


kasesi, demlik tencere, et 


Kuruluş Bildirisi 


makinası bıçağı vb. 36 Kalem 359.197. 

İhale günü— 5. 1. 1979 Cuma saat 11.00'de 

Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminatı yazılı (36) kalem mutfak malzemesi kapalı zarf usuliyle satınalınacaktır. 

halesi— Hacettepe Üniversitesinde, (Ayniyat Levazım Şube Müdürlüğü) binasında yapılacaktır. 

Bu ihaleye ait şartname mesai saatlerinde adı geçen Müdürlükte görülebilir, ve bedeli mukabilinde verilir. 

_ Taliplerin 2490 sayılı Artırma Ekslitme ve ihale Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesi makbuz mukabili Komisyona vermeleri kanun hükmüdür. 

1978 yılı Ticaret Odası kayıt belgesi ile (Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü) adına düzenlenecek banka teminat mektuplarının dış zarf içerisine konması şarttır. 

Postada gecikme kabul edilmez. 


18.118.- 


Basın:30115. 8 


Tüzük ve Program 


SLİRA 


Genel Dağıtım ve İsteme Adresi TİKP Genel Merkezi 
Necatibey Cad. 22/19 Ankara Ap. Kat. 5 
Yenişehir - ANKARA 


TKP YAYINLARI 


o D 
SRIEGEIF 
DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN 


F.Almanva'da yayınlanan "Der Spiegel” 


"TÜRKİYE'DE HUZURSUZLUĞUN NEDENİ TÜRKEŞ” 


HABER MERKEZİ 

Federal Almanya'da yayınlanan yüksek tirajlı "Der Spiegd"' dergisi, son sayısında Kahramanmaraş katliamı ile ilgili olarak bir haber yorum yayınladı: "Der Spiegel" şöyle yazıyor! 


“Ecevit hükümeti, dini fanatiklere değil de, uzun siredir kanlı, siyasi huzursuzlu klara neden olan Faşist Alpaslan Türkeş'in genç katiller şebekesi "Bozkurtlara" ve Kontrgerillaya işaret etmekle hiç dehaksız değildi.. 

"Kesinlikle bellidir ki, maskedi bozkurtlar, Kahramanmaraş'ta ateş açmışlardır." 

"Der Spiega" dergisi, Kahramanmaraş olaylarının başlangkı ile ilgili olarak da şöyle diyor: 


"Aralık ortasında yapılan bir basın toplantısında muhafazakar Adalet Partisi milletvekili ve ordu içinde "Kontrgerilla" adlı sağcı gizli örgütün Başkanı Eski General FaikTürün, “Bu yeni hükümeti, daha yeni yıl gelmeden mutlaka yıkacağız" diye böbürlenmişti — ;. 

"Az daha başarıyorlardı. Yıl sonundan beş gün önce sosyal-demokrat Başbakan Bülent Ecevit , "devlete kar$r doğrudan isyan üzerine İstanbul, Ankara ve özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki 10 kentte sıkıyönetim ilan etti. 

"İsyan, TÖB-DER üyesi iki öğretmenin aşırı sağcı öğrenciler tarafından katledildiği 21 Aralıkta baş göstermişti. Bundan iki gin sonra cenaze töreni yapılacaktı Ancak "Allahsız komünistler" camiye bırakılmadı.. 

Sahte solcuların ve faşistlerin provokasyon alanı olarak Doğu Anadolu'yu seçtiklerini belirten "Der Spiegd, yeni yıl öncesinde Kahramanmaraş'taki Jandarma Alay Komutanlığının ve polisin bozkurtların eylemleri ile ilgili olarak defalarca uyarıldıklarını bildiriyor. "Der Spiega" daha sonra şöyle devam ediyor.. 

- , “Alpaslan Türkeş'in çeşitli kerder niyetini ilan etmiş olmasına rağmen tedbir alınmadı. 


© "Uzun zamandır yasa dışı faaliyetler içinde bulunan MHP'nin başlıca destekçileri: 


Hacı Ahmet, Faruk ve 


Avni Arıkanlar, 


Hasan Balcı, Demirciler, Kadirağalar” 


© "MHP'liler olaydan önce Seraenfepe ve Mağaralı Mahallelerine silah yığınağı yaptılar. 
Uç aydır dışardan çok sayıda faşist militan getirttiler” 


© "Halka ateş açıp yüzlerce yurttaşımızı öldürenler takma sakallı ve 


maskeli MHP'lilerdir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Kahramanmaraş 
İl Başkanı Avukat Haydar Güngör dün Ankara" 
da TİKP Genel Merkezin- de düzenlediği basın top- 


Se BASINDAN SEÇMELER 


GÜNAYDIN 


Teoman Erel:”Hükümeti düşürmek isteyenlerin 


umutları yine gerçekleşmedi” 


2 Ocak günlü Günaydın'da Teo 
man Ere, hükümeti düşürmek iste yenlerin Aralık ayında zarlarını tekrar attıklarını, ancak umutları- nın yine gerçekleşmediğini, bairtiyor. Erel yazısında şöyle diyor: 

"Üstelik hükümetini mecliste ki tabanını parçalar diye düşünülen sıkyönetim, sonunda hükümeti güçlendirmiş oldu. Mukülefet kendi 'tabanında çatlama ihtimaliyle karşılaştu Adalet Partisi Diyarbakır Miletvekili Mahmut Kepoğlu'nun açıklaması ilginçtir: ? 

"Biz bu hükümetin düşürülmesin- den yana değiliz." 

"Biz diye konuştuğuna göre, AP içinde Kepoğlu gibi düşünen başka milletvekilleri de vardır. 

"Devamlı çelmeleme taktiği bir Ana Muhalefet Partisini kamuoyunda çeşitli çevrelere ilişkilerihde ve 


ys -Milliyet 


kendi tabanında zor duruma düşüre bilir ve tecrit olma ihtimalini ortaya çıkarabilir. 

"AP sözcüleri, Türkeş'in paraleline düşüp, sıkıyönetimi ve silahlı kuvvetleri Ecevit'le ters düşüreceğiz hesa- 


“bıyla giriştikleri yıpratma kampany a- 


sında ölçüyü kaçırınca, cevabı Genelkurmay 'dan almışlardır. 


"Devamlı çelmeleme taktiğinin zararları hükümeti aşıp ülkeye zarar vermeye başlayınca ve ülke sorunları, çözümü dahazor hale gdince, AP'nin çok önem ve değer verdiği bazı çevrelerde de tepki başlamaktadır. 


“Türkiye Odalar Birliği Başkanı Sakıp Sabancı'nın son açıklaması, muhalefetin müzminleşen çelmeleme politikasıdan bıkkınlığın epey yaygınlaştığını gösteren önemli bir işarettir." 


Refik Erduran:”Canavardan denge hesapları 


ile kurtulmak mümkün değil” 


2 Ocak günlü Milliyet'te Refik 
Erduran "Denge Menge" başlığı ile yazdığı yazıda, canavarın kovaladığı bir sırada, denge hesaplarına girişme nin insanı kurtarmayacağını ifade ediyor ve Kahramanmaraş felake tinin "pek çok kafa için pahalı ama göz açıcı bir ders olduğunu" söylüyor. Erduran'ın yazısı özetle şöyle 

"Soranl ar var: 

"Hala iyimser misin? 

“Öylesine iyimserim ki, soruyu an layamıy orum. 

"Ben üzgünüm ama karamsar değilim ve çelişki yok bunda. 

"Üzüntümüzün kaynağı: 

"Toplumumuzun düşmanlarının * çılgınca facialar yaratmayı başarmış olmaları, 

"Ama bunun anlamını düşün. 

"Demek ki düşmanlar akıllıca başarı kazanmayacak durumdalar artık. 
Facialara be bağlayacak kadar güçsüz, dayanaksız ve umutsuzlar. 

"“Küçümsenmeyecek başarılarla dolu bir yıl boyunca hangi temel yanlışa sürüklenildi ki, 1979 şafağında böyle şeyler konuşmaktayız? 

"İsmet Paşa'nın yönetim formülünü üç sözcükle özetlemek gerekirse, "İhtiyat, denge, ölçü" diyebiliriz. 

"İnönü, başını Ecevit'in çektiği akıma destek olmayı fazla riskli bul- 


Hergün 


du. "Göbekciler" ile denge sağlamayayöneldi. 

"Yıkıldı. 

"Bir yana yatan yelkenliyi ancak öbür yandaki güverteye oturarak koruyabilirsiniz alabora olmaktan. İlla ortasında durmak denge ile “çil, devrilme ile sonuçlanabilir. 

“Ölçülü davranmayı da her karşıtlığın ortalanmasını bulup onu uygula mak diye anlayanlar var. 

"Ortalama bulma yöntemi pek çok durumda işe yarar gerçekten. 

"Ama her durumda değil. .. 

"Diyelim sizi damda bir canavar kovalıy or. Kenara (o gdiyorsunuz. 
Komşu damın kenarı dört metre öte de, 

"Ya dört metre atlamayı deneyerek sıçrayacaksınız, ya da hiç atlamayıp canavarla boğuşacaksınız. Se çeneklerin her birinin uygulanması olanaklar oranında kurtuluş umudu taşır. 

"Peki, seçeneklerin ortalamasını alır da, "dördün yansı ikidir" diyerek iki metre atlarsanız? 

"Boşluğa uçtuğunuzun resmidir! 

"Bana öyle gdiyor ki, yüz küsür ölümlü fdaket çok şeyi değiştirdi. 
Pek çok kafa için pahalı, ama göz açıcı bir ders oldu. 

"Göreceksiniz, 1979 sonunun tadı 
1978 sonunun acısını dengdeyecek." 


Hergün, şimdi de Hilmi Yoydanlı'nın katilinin 


Aydınlık muhabiri olduğunu iddia ediyor 


MHP'nin Kahramanmaraş katliamı açığa çıktıkça, Hergün, gazetemizi olaya bulaştırmak amacıyla binbir hileye başvuruyor. 2 Ocak günlü Hergün'de "Türkmenoğlu" imzasıyla yazılan yorumda, Çiçek sinemasını bombalayanın Aydınlıkçı olduğu, Elbistan'da öldürülen eski senatör Hilmi Soydanlı'nın katilinin de gazetemizin muhabiri Ali Öztürk olduğu iddia ediliyor. Yorumda sinemayı bombaladığı iddia: edilen Salman Ilıksoy'un az topraklı bir köylü olduğu, TİKP başkanı Doğu Perinçek' in Demirciler köyündeki konuşmasını dinledikten sonra sinamay ı. bombalamaya karar verdiği söylenerek şöyle deniyor: 


"TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Temmuz ayında Kahramanmaraş'ın Pazarcık-Demirciler köyünde böyle sesleniyordu halka. Perinçek halkı toprak işgaline ve jandarma düzenine karşı mücadeleye çağırıyordu Perinçek bugünkü düzeni kara düzen olarak değerlendiriyor köylülerin bu düzeni yıkıp topraklara el koyacağını söylüyordu. Mitingte Salman ILIK-SOY adlı bir genç de vardı. O da Do- 


ğu Perinçeki dinliyordu. Bu genç Demirsiliydi ve toprağı azdı. Doğu Perinçek'in konuşmaları ona tesir ederek o da solcu oldu 

"20 Aralık 1978 Çiçek Sineması bombalanır. Bombayı atan komünist Salman ILIKSOY'dur. Ta Demirciler Köyünden kalkıp gelmiş ve kendisine verilen devrim görevini yerine getirmiştir. 


“Işte bu bombalama olayından sonra Kahramanmaraş olayları başlar Fakat Aydınlık ve Perinçek tahrik ve kışkırtmalara devam etmektedir. Onların çırpınışları, suçu başkalarının üstüne yıkmaya çalışmaları netice vermeyecek. Salman ILIKSOY'a sinema bombalatan aşağılık zihniyet Türkmilletinden gereken şamarı yiyecektir. 


"Doğu Perinçek ve Aydınlık gazetesi Elbistan'da Hilmi Soydanlı'nın katili olarak yakalanan Ali ÖZTÜRK' ün kendilerinin muhabiri olup olmadığı ve Maraş'ta anarşi üçgeni" adı altında 17-19 Ekim 1978 tarihleri arasında bir yazı dizisi yayınlayıp yayınlamadıklarını açıklasınlar." 


lantısında Maraş katliamının MHP'lilerin tertibi olduğunu anlattı. Haydar Güngör şöyle dedi: 

"Katliam MHP'nin yıllardır sürdürdüğü mezhep kışkırtıcılığının ve yas dışı faaliyetlerinin ürünüdür. 

"MHP Kahramanmaraş'ta bir kısım toprak ağalarına, tefeci tüccarlara ve bazı fabrikatörlere dayanmaktadır. Hacı Ahmet, Faruk ve Avni Arıkanlar, Hasan Balcı, Demirciler, Kadirajfalar MHP'nin başlıca destekçileridir.” 

Güngör, MHP'nin uzun zamandır yasa dışı faaliyetler içinde olduğunu ve ETKO ve Türk Yıldırım Komandoları 
(TYK) adlı gizli faşist örgütler kurduğunu belirterek şöyle devam etti: 

"Ancak bu örgütler mühürleriyle militanlanyla, ve işledikleri cinayetlerle birlikte açığa çıkatıldı. Bunun üzerine, 


MHP , Kahramanmaraş' 
ta gerilemeye ve tecrit olmaya başladı. AP ve 
MSP, MHP'den uzaklaş- 


ağır yaralandığı öğrenildi. 


veren yargıç K.Maraş'fan sürülmüştü” 


06D'lilerin isimlerini Savcılığa vermişlerdi” 


tılar. Halk MHP'den nefret ediyordu. Esnafların düzenlediği mitingi kullanmaya ve bir tertip tezagahlamaya çalıştılar. 
Esnaflar bunu anlayınca bu yürüyüşü terkettiler. 
ETKO davasında çocukları tutuklanan aileler MHP milletvekili Yusuf Özbaş'ın yakasına yapış tilar. " 
KATLİAM 

HAZIRLIKLARI 

Haydar Güngör, hükümetin ETKO ve TYK adlı fasist örgütlerin üzerine gitmemesinin, MHP' nin tekrar toparlanmasına yol açtığını belirterek, MHP'nin Ülkücü Gençlik Derneği'ni rup başkanbğına da Pazarcık'ı karıştıran Mehmet Leblebici'yi getirdiğini belirtti. Haydar Güngör, MHP' lilerin Sergentepe ve Magaralı mahallelerinde yuvalandığını belirterek, "Yüksek fiyatla silah satın alıp yığınak yaptılar. 
Üç aydır dışardan çok sayıda faşist militan Maraş'a gelip gitmeye başladı. Bu konular emniyetin de bilgisi dahilindedir. 
Son 15 gün boyunca her gün gelen militanlar düzenli olarak saat 15.00 


otobüsünden alındı ve mahallelere (o yerleştirildi" dedi. 


İKİ ÖĞRETMENİN 
KATİLİ MHP'LİDİR 
Haydar Güngör sözlerini şöyle sürdürdü: "Endüstri Meslek Lisesinin dört öğrencisi Aralık ayının başlarında ÜGD'ü faşistler tarafından ölümle tehdit edildiler. Öğrenciler tehdit mektubunu savcılığa verdiler. Tehdit edenler hakkındaki soruşturma devam ediyor. MHP'liler bu dlayın arkasından, 


UFAK BİR TARTIŞMA DENİLMİŞTİ! 


© "Kışkırtma günü olarak Cuma özellikle seçildi” © "Dağ köylerinden mutaassıp vatandaşları Cuma namazı için getirdiler” 


Stadyum'dan Oo Endüstri Meslek Lisesine kadar yürüyüş yaptılar. 13 Aralık günü ÜGD'ülerin okulu basması üzerine öğrenciler bir dilekçeyle valiliğe başvurdular. İsim isim saldırganları bildirdiler" 

20 Aralık günü MHP' 
lilerin Çiçek Sinemasını bombaladığını CHP ve PTT'yi tahrip ettiğini, Yenimahalle'de bir kahveye bomba attıklarını 


yine Yenimahalle'de" DGB'lilerin evlerinin önüne bomba koymak 


istediklerini belirten Haydar Güngör, "Çiçek Sinemasına bomba atanın MHP'li olduğunu, ve ellerinde bunun delillerinin bulunduğunu (o hükümet açıklamıştır" dedi. 
Haydar Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"MHP 21 Aralık'ta iki devrimci öğretmenin öldürüldüğünü gizlemeye çalışıyor. Öldürülen öğretmenler o TöB-DER'lidir ve arkadaşımızdır. 
Mustafa Yüzbaşıoğlu ölmeden önce katillerin 


olarak Cumayı seçtiğini söyledi. 

Güngör katliamın buna göre düzenlendiğini bdirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: ''MHP, katliam pususunu, Kıbrıs meydanı ile Ulucami araanda kurmuştu. Sağlı ve sollu olarak bu dar caddeye otomatik silahlar yerleştirmişti. Geniş çâpli bir katliam planlanmıştı. Ancak polis ve askerin kortejin önünü keserek durdurması ve bekletmesi nedeniyle pusu gerçekleşmemiştir. Silahlar yukarıya kale tarafına nakledilmeden kortej geri çekilmiş ve binlerçe insan ölümden kurtulmuştur, Silahların kale tarafına taşınmasını gören birçok insan vardır. 


"Kortej (o Ulucami'ye yaklaşmadan ve Ulucami önündeki saldırganlara 


300 metre kala durdurulmuştu. Caminin çevresindekiler MHP'li saldırganlardır. MHP'lilerin ellerinde bayrak bulunuyordu. 
Bu da saldırganların önceden hazırlıklı geldik- 


isim ve eşkallerini açıklamıştır. Yürükselim'e saldırının başını çeken, bir sandık dinamitle yakalanan şahsın öğretmenlerin katili olduğunu yetkililer TRT'de açıkladılar." 


KATLİAM İÇİN 
CUMA GÜNÜ 


madığını dir. 


da vardı. 
"Kortejden 


ÖZELLİKLE SEÇİLDİ düşünülemez. AERA TIKP Kahramanmaraş larla katliamlarını , yoz- 


İl Başkanı öğretmenlerin özellikle Perşembe günü öldürüldüğünü, MHP'lile- da 


rin de birkaç aydır dağ çalışmaktadırlar. 
köylerinden mutaassıp: MHP CAMİLERDEN vatandin Cuma na- CİHAT ÇAĞRISI YAPTI mazlarına getirip götür- “ PADA düklerini belirtti. Güngör Çonaze kortəjinin 


MHP'nin kışkırtma günü 


Faşistlerin Erzincan Cezaevinde 5 kişiyi ağır yaraladığı ortaya çıktı 


Başgardiyan da saldırganlar arasında... 


"Alevilere, komünistlere ölüm” diye saldırdılar 


Erzincan Kapalı Cezaevinde 20.12.1978 günü meydana gden ve "ufak bir tartışma" şeklinde yansıtılan olayda 5 tutuklunun, faşistler tarafından 


Savcılığın ve cezaevi yetkililerinin "ufak bir münakaşa" diye geçiştirdikleri olayın, cezaevindeki 


ilerici tutuklulara karşı olduğu bdirti iyor. 


hazırlanmış bir tertip 


Olay şöyle gdişti 20 Aralık ginü bıçak ve şişelerle hapishanenin iç avlusunda mevzilenen bazı faşist tutuklular, birkaç gardiyanın da yar- 


dımıyla mahkumlara 


karşı 


saldırıya geçtiler. 


Saldırıya katılanlar arasında Başgardiyan Şeref Kara ile gardiyan Metin Öcalan ve Sedahattin 


Canay da bulunuyordu. 


Faruk Altındiş, Necati Narmanlı, Cafer Erdoğan, Seyfettin Birdağ, Ramazan Deniz, Emin 


Yavuz, Adem Mecit, Nurettin Kilbitmez, adlı tutu klular saldırının başını çekiyorlardı 


"ALEVİLERE KOMÜNİSTLERE ÖLÜM" DİYE SALDIRDILAR 


Erzincan Cezaevinin bütün kısım ve koğuş kapılarının açıldığı, iç avluya hakim olan elleri bıçaklı ve şişli faşistler "Buraya ölmeye, öldürmeye geldik, "Alevilere ve Komünistlere ölüm" Yaşasın milliyetçi toplumcu ülkücüler" diye bağırarak 1,5 saat süreyle burayı işgal ettiler. Banyodan koğuşlarına gitmekte olan tutuklulara saldırarak 5 kişiyi ağır yaraladılar. 5. koğuşta- ki bir grup devrimci tutuklu üzerine yanar durumdaki tüpgazı atmaya kalkıştılar. Tutuklular koğuş kapısının arkasına ranzaları yığarak katliamdan kurtulabildiler. Dahasonra da canlarını kurtarabilmek için atölye kısmına bakan pence re demirini kırarak koğuşu terkettiler. 

Olayların büyümesi üzerine savcı jandarma birliklerini çağırdı. Faşistler ise Erzincan Be lediye Başkanının çağrılmasını istediler. MHP'li Belediye Başkanı Cezaevine sokulmadı. Saldırgan- 


Hamburg Türk Ocağında 
Li e 
Faşistler, “Adaletin silah, 


cezan mermindir” diye konferanslar veriyorlar 


HAMBURG(ÖZEL ) Derneğin başkanı ve Hamburg'daki örgütle- 

Federal Almanya'mn yicisi durumunda olan Hamburg kentinde faali- Selahattin İçer aynı 


yet gösteren MHP yan- 


zamanda Hamburg ( Oeli- 


lar ise teslim alındı ve müşahade kısmına götürüldüler, Saldırı sırasında yaralanan tutu kluların adları şöyle: Mehmet Gündüz, Rıza Aslan, Hüseyin Kaya, Sezai Aldemir, Nazmi Akay, Yaralı tutuklulardan Mehmet Gündüz ile Nazmi Akay'ın faşistlere aynı koğuşu paylaştıkları ve tertibin hazıManmasına katılmayarak direndikleri için saldırıya uğradıkları bdirtildi. 


BIÇAKLAR NASIL İÇERİ SOKULDU 


Saldırıda kullanılan şiş ve bıçakların içeriye kasıtlı olarak hiç aranmadan bırakılan üzüm, portakal kasaları ile sokulduğu anlaşıldı. 

Faşistlerin saldırı olayından bir gün önce, başgardiyan ve öteki gardiyanlarla cezaevinin idari kesiminde geceyarısı 2.30'a kadar bir toplantı yaptıklarıve tertibi burada hazıradıkları belirtiliyor Toplantının yapıldığı günün ertesindeki görüş sırasında saldırganların, ziyaretlerine gelen faşist erden istedikleri bıçak ve şişleri içeri. sokturdukları kaydediliy or. 


SALDIRI ÖNCESİ 


Erzincan Cezaevinde 5 kişinin ağır yaralanmasiyla sonuçlanan saldırının debaşıları Hakkari'den gdmişlerdi. Daha önce Elazığ Cezaevinde çıkan olaylar üzerine Hakkari'ye gönderilen Emin Yavuz: ve iki arkadaşı Hakkari'de de kargaşalık çıkartmışlardı. Hakkari Cezaevinde savcı ve başgardiyanı rehin alarak "Erzincan Cezaevine nakledilmelerini"' talep etmişler ve istekleri uygun görülünce Erzincan'a gönderilm işlerdi. 

BAŞGARDIYAN ŞEREF KAYA 

Başgardiyan Şeref Kava olaydan çok önce cezaevi camiine astığı bozkurt afişini bir önceki savcıya yapılan şikayet üzerine kaldırmak zorunda kalmıştı. Ancak, sözkonusu başgardiyan hakkında hiç bir soruşturma açılmamasının saldırının tertiplenmesinde ve faşistlerin örgüllenmesinde rol oynadığı bdirtiliy or. 


İZMİR(AA) 


satışını engellemek için bayi ve okuyuculara da baskı yaptığı kaydediliyor. 

bütünleme sınavları 


lerini, ve halkla ilgileri olgöstermekte- 
Ayrıca MHP'lilerin üzerinde silah, taş. sopa 


kimse 
'Muhammedi sinkaf ederim' dememiştir. Camiye cenaze namazı için gidenlerin böyle bir davranışı 


laştırmaya ve kışkırtmalarını bütün ülke sathınyaygınlaştırmaya 


yukârı çekilmesi üzerine 


İzmir Eğitim Enstitüsirde hızlandınlImış eğitime giren öğrencilerin bu- 


lısı Türk Ocağı silaha sarilma zamanı geldi diye konferanslar düzenliyor. 
Dernek toplantı ve seminerlerinde "ADALETİN SİLAH, CEZAN MER- 
MİNDİR" fikri işleniyor 


merstr) adlı Türk okulun- da öğretmenlik yapıyor. 

Hamburg Türk Ocağı'nın işçilerimize çeşitli baskılar uyguladığı bildiriliyor. Ayrıca gazetemizin Hamburg'da 


Hamburg Türk Halk 
Birliği Derneği başkam Hüseyin Yavuz'a ait tercüme bürosu da Türk Ocağına bağlı kişilerin saldırısına uğradı, camları kırıldı. 


gün başlıyor. 


Eğitim Enstitüsü Müdürü Rıza Akın'ın verdiği bilgiye göre, bütünleme sınavlarına hızlandırılmış eğitime hak kazanan tüm 


"KAHRAMANMARAŞ KATLIAM MHP'NİN ÜRÜNÜDÜR” 
© "EIKO ve TYK'nın üzerine gidilmemesi saldırganlara cesaret verdi.ETKO'cular için tutuklama kararı 


© "Aralık ayının başında Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri kendilerini ölümle tehdit eden 


MHP'li saldırganlar şehrin aşağı kısımlarında- ki alevi ve CHPli halka ait işyerlerini ve evleri yakıp yıktılar. Yürükselim'de mahsur kalanlar o geceyi mahallede geçirdi. Sabahleyin Mağaralı cami müezzininin sela ve cihat çağrılarıyla halk uyandı, Müezzin, halkı saldırı için kışkırtıyordu. Şehrin diğer yönün- de ve köylerde sabaha kadar aynı kışkırtma yü- 


rütülmüştür. 
"8,30 sıralarında, MHP'liler, (o Yürükselim'i 


sarmaya başladılar. Ellerinde silahlar, benzin bidonları ve ucu paçavralı uzun Sırıklar vardı. 
Uzun menzilli silah taşıyanları ise Ahır Dağına 


yayılarak mahalleyi ateşe tuttular. Saldırı 16.30'a kadar sürdü. 


Çamlık tarafındaki evleri yaktılar. İnsanları öldürdüler. Mahalleyi teslim alamayınca diğer mahalleye karşı saldırıya giriştiler. Karamaraş Ve Yenimahalle bu saldırıların yoğunlaştığı diğer Alevi mahalleleriydi. Pazar günü de saldırı, öldürme, yağma ve kundaklama sürdü. 


YALANLAR 


“MHP milletvekilleri Yürükselim mahalesin - de önceden inşa edilmiş iki beton kule bulunduğu yalanını öne sürmeye çalışıyorlar. o Yürükselim yerinde duruyor. Onların beton kule dedikleri bu yoksul mahallesindeki iki katlı evlerdir. 

"AP milletvekili Halit Dağlı saldırganları Ulubatlı Hasan'lar olarak isimlendiriyor ve 'Yürüsselim'e hastane tarafından giremeyenler, Çamuk tarafından girmeye çalıştılar' diyor. Saldırganlar 'Ulubatlı Hasan' olunca, Yürükselim Mahallesi fethedilecek düşman ülkesi oluyor tabi. 
Halit Dağlı'nın bu sözleri, MHP'nin katliamınn en açık delilidir. 

"Halka ateş açan ve yüzlerce yurttaşımızı öldürenler takma sakallı ve maskeli MHP'lilerdir. Bu gerçeği hiç bir yalan gizleyemez. 

"MHP'nin gazeteleri ile Tercüman ve Son Havadis bu yalanları yayıyor ve halkı yanıltmaya çalışıyorlar. 


Hü KÜMETİN TUTUMU 


“CHP hükümeti 
ETKO ve Türk Yıldırım (TYK) nın üzerine gitmekten kaçındı. Katillerin kendiliklerinden vazgeçeceklerini sandı, Katilleri yakalayan, silah depolarını açığa çıkaran ve MHP'nin gizli kollarını ortaya çıkaran polislere baskı yaptı. Bir kısmını sürgün etti. ETKO' cular için tutuklama kararı çıkaran yargıç Maraş'tan sürüldü. Bu tutum MHP'nin Maraş'ta katlam düzenlemesine ola - nak verdi. Ve MHP'yi cesaretlendirdi, yeniden toparlanmasını sağladı. 

"CHP hükümeti Maraş Katliamının hesabını sormaktan da çekinirse 
MHP daha kanlı tertiplere girişecektir. Çünkü 
'ya devlet başa ya kuzgun leşe' demektedir. 
Hesaplaşmayı hükümetin ve halkın önüne getirip dayatmıştır. MHP'den 
Maraş katliamının tertipçilerinden hesap sorulmalıdır." 


İzmir Eğitim Enstitüsünde hızlandırılmış eğitim bütünleme sınavları başlıyor 


bölümlerdeki beklemdi öğrenciler katılabilecekler, 


Öte yandan, enstitüye yeni öğretim yılı için alınacak öğrencilere ilgili ön kayıtların Ankara ya gönderilmesinden sor ra, Bakanlıktan kesin kayıtlarla ilgli henüz bir bilgi alınamadığı da açıklandı. 


Süleyman Demirel ile Nahide Tatmaz 


Doğan Yurdakul 


Birincisi büyük bir partinin yıllarca Başbakanlık yapmış Genel Başkanı. Şimdi ana muhalefet partisi lideri. Türkiye siyasi hayatında önemli adı olan bir kişi. 

İkincisi K.Maraş'ın Yürükselim mahallesin- den bir genç kız. Babası ilin AP ileri gelenlerin- den "İngiliz Yaşar" namıyla maruf, Yaşar Tatmaz. Nahide Tatmaz'ın adı Türkiye siyasi hayatında pek tanınmıyor. 

Benzerlikleri, ikisinin de T.C.vatandaşı olmaları ve AP camiasında bulunmaları. Gerçi Nahide Tatmaz parti tutmadığını söylüyor ama, çocukluğundan beri yanında hep AP siyasetleri konuşulmuş, hep onları duymuş, 

Benzemezlikleri ise K.Maraş olaylarını farklı yorumlamaları. Olaylardan kimin sorumlu olduğu konusunda farklı düşünüyorlar. 

Bu farklı düşünceleri köşemizde bir araya getirmek istedik. Gerçi ikisinin de neler söylediğini gazeteleriyazdı. Ama bir arada tekrar görününce daha ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Her ikisiyle bir arada bir röportaj yapsak acaba ne olurdu? 


Soru- Sayın Demirel, sizce Maraş olaylarının sorumlusu kimdir, bu kadar insanın canına kim kıydı? 


Demirel- Ölen belli değil, öldüren belli değil. 
Bu iş savcının, mahkemenin işidir. Maraş olaylarının sorumlusu hükümettir. 


Soru- Sayın Nahide Tatmaz, siz bize' Maraş olaylarını anlatır mısınız? 


Nahide Tatmaz Sağ görüşlü kişilerdi. " Allahını seven milliyetçi kişiler toplansın" diye anons yaptılar. Bu tarafa doğru sökün ettiler, "Allah, Allah” diye bağırıyorlardı, Ellerinde sopalar, etkeserler falan vardı. Camları kırdılar, ateş ettiler, evleri yaktılar. İnsanların boyunlarını kesiyorlardı, altı aylık çocukları didik didik ediyorlardı. Hamile kadınların hem karnındaki çocuğu hem kendilerini kestiler. Aslında çok ölü var belli etmiyorlar. 


Soru- Sayın Demirel, bakın Nahide hanım olayları nasıl anlatıyor, sağcılar yaptı diyor, buna ne dersiniz? 


, Demirel- Bana sağcılar, milliyetçiler cinayet işliyor dedirtemezsiniz. Maraş'ta inceleme yapan partili arkadaşlarım anlatıyor. Sonra İçişleri Bakanı da söyledi. İki solcu öğretmenin cenazesinde örf ve adetlere uygun olmayan sözler söylenmiş, sloganlar bağrılmış. 


Soru- Sayın Tatmaz, AP'nin bazı yöneticileri bu olayları solcuların yarattığını, halka saldırdıklarını söylüyorlar. 


Nahide Tatmaz- Vallahi, bu olayı öbür taraf, sağcılar yaptı. 


Soru- MHP'lilerin iddiasına göre cenâzeyi götürenler "Muhammedin piçleri, sizlere burayı cehennem yapacağız" diye bağırmışlar. 


Nahide Tatmaz- Hayır, böyle birşey olmadı. 
Sağcılar cenazeye saldırdılar, Polis, “yapmayın, cenazeler ortada kaldı" diye bağırıyordu onlara. 

Röportajımız burada bitiyor. Daha fazla uzatmaya gerek yok. 

Yalnız Süleyman Demirel ile Nahide Tatmaz' ın farklarını sayarken bazı eksikler bıraktık. 

Nahide Tatmaz, Yürükselim mahallesinde günlerce ölüm tehlikesi altında olayları yaşamış. 

Demirel ise olayları Selanik caddesindeki Genel Merkezden izlemiş, saptıranlardan dinlemiş, onlara inanmak işine gelmiş. 

Nahide Tatmaz, sıradan bir vatandaş. Ne koltuk kaygusu var, ne binbir tane hesabı. Yaşadığı gerçekleri gördüğü gibi anlatıyor. 


Süleyman Demirel, kafasında hep koltuk hesapları dolaştıran bir kişi. Bu hesaplar içinde MHP'den elini çekmemek, ondan yararlanmak da var. Bu yüzden "bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz" diyor. Yoksa "sağcılar cinayet işlemiyor" demiyor. İkisi arasında Demirelvari bir ince hesap farkı var. Yani, "Sağcılar öldürüyor ama, bunu bana söyletemezsiniz" demek istiyor. Demirel, Maraş olayları hakkında vatandaş Demirel olarak Nahide Tatmaz.gibi düşünüyor ama, AP Genel Başkanı gibi konuşuyor. 

Süleyman Demirel birgün içindeki Nahide Tatmaz gibi konuşursa, işte o gün çok şey değişecek. 


-Düzce Bakkallar ve Tekel Bayileri Derneği 


kongresi yapıldı 


DÜZCE (ÖZEL) 


Düzce Bakkallar ve 
Teka Bayileri Derneği Genel Kurul toplantısı 


Pazar günü Halk Eğitim salonunda vapıldı. Genel Kurul sonunda: başkanlığa yeniden Fikret Aksı getirildi. 


Fikret Aksu Genel 
Kurulda yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Ticaret Bakanlığı ile Dernek Kooperatifi kanalyla yaptığımız anlaşmayla margarin yağ ve şeker ihtiyacımızı aracısız olarak dernek üyeleri- ne mal ediyoruz." 


Aksu toptancının bakkallar üzerindeki uygulamalarına da değinerek şöyle devam etti: "T optancıdan Çamaşır tozu almak için şampuan ve sabun gibi ihtiyacımız olmayan şeyleri almak zorunda bırakılıy oruz. 
Aldığımız malın faturasını oda tam olarak alamıyoruz. 500 liralık mala 400 liralık fatura kesiyorlar Y oksa mal vermiyorlar. Toptancının sömürüsüne karşıyız, buna da dur diyeceğiz." dedi. 

Dernek Yönetim Kuruluna şu kişiler seçildi. 
Fikret Aksu, Kemal Sa- 


Ki 


mandar, Tahir Engin, Niyazi Bekar, Mehmet Yer li, Mustafa Turhan, Muammer Kurtuluş, Kemal Demirci, Abdullah Sert. 
l 
DÜZ KÖYÜ 
KALKINDIRMA VE GÜZELLEŞTİRME 


DERNEĞİ KONGRESİ 


Öte yandan Düzce'ye bağlı Düzköyü Kalkındır. 
ma ve Güzelleştirme Der neği I. Olağan Kongresi de Pazar günü Demek lokalinde yapıldı. Yeni seçilen demek yönetim kurulu adına bir açıklamada bulunan İsa Yavuz "Derneğimiz esas olarak köy gençliğini birleştirmek ve köyün sorunlarına sahip çıkmak düşüncesiyle kuruldu. Bugün gençlik düşman kamplara bölünmek istenmektedir. Köyümüz gençliginin biMiği 45 milyon halkın birliğine hizmet edecektir." dedi 


Yönetim Kuruluna şu 


kişiler getirildi: Aydın Ya: vuz, Servet Çatana, Alaaddin Yıldız, İsa Yavuz, Recep Yaz. Denetleme Kuruluna, Metin Karadeniz, Ali Yavuz, Orhan Çatana. 


sanat *edebiyat 


gıda yayınlıyoruz. 


Bir çok alanda olduğu gibi, sanat ve edebiyat alanında da çelişkilerle dolu bir yılı daha gerilerde bırakarak yeni birzaman diliminin eşiğine varmış bulunuyoruz... Geride bıraktığımız yıl içinde, belirgin sanat ve edebiyat olayları nelerdi? Toplumsal çelişkiler sanata nasıl yansıdı? Karşılaşılan sorunlar hakkında sanatçılarımızın önerdiği çözüm yolları nelerdir? 


Ru sorulara karşılık aramak üzere, Anadolu Ajansı ve Aydınlık Sanat Sayfası muhabirlerinin sanatçılarımıza yönel ttiği soruların yanıtlarını aşa- 


1978D: NE DEDİLER? 
SANAT VE 
EDEBİYAT 


Behçet Necatigil 


78 yılında çıkan e 
serler arasında bence unutulmaz etki bırakan ya da okurun aklında kalan kitaplar şunlar oldu: Atilla İlhan'ın 'Ya. 
raya Tuz RBasmak' romanı bence büyük bir emek ürünü ve sanat bakımından da önemli bir roman. Hikaye alanında Adalet Ağaoğlu'nun “Sessizliğin İlk Sesi”, 
78 yılı edebiyatında önemli bir yer tutuyor. 


Bu eseriyle Ağaoğlu' 
nun önceki eserlerini aştığını söyleyebiliriz. 


Şiirürünleri alanında elbette Metin Eloğlu'nun ve Hilmi Yavuz'un yapıtları önde geliyor. Eloğlu'nun "Rüzgar Ekmek" kitabı, Hilmi Yavuz'un "Doğu Şiirleri" kitabi ayrı ayrı doğrultularda şiirimize özgün katkılardır. 


Pirincisi kitabını Kayse ri'de yayımlayan Ab- 


Haldun Taner 


Bu yıl Avrupa düzeyinde gerçekleşen | İstanbul Sanat Festivali bence yılın sanat olayı niteliğinde. İkincisi, Kültür Bakanlığı'nın, Cumhuriyet tarihinde ilk kez kültür siyasetinin saptanmasına önayak olması... 

"Bu Bakanlığın, ülkenin kültür sorunlarına sahip çıkışı, tüm sanat ve düşün adamlarını seferber edişi, aydın ve sanatçıların yüzde seksenini kadrolarında toplayarak bir amaca yönelişi, yılın önemli 


dulkadir Budak'ın 
“Geçti İlk Yaz" adlı de- sanat olayıdır. 
nemesi, hem içerik, 


hem biçime verdiği önemle dikkatleri üzerine çekti. Bu şairimiz bundan sonra da adını unutturmayacağa benziyor. İkincisi Hüseyin Yurttaş. Bu şair üçüncü kitabı olan ve yine '78 yılında yayımlanan “U- 


serlerin 
Şiir dalında iyi eser olarak M.C.Anday'ın "Sözcükler"i var. Bunun dr şında Behçet Necatigil'in "Beyler" 


Rauf Mutluay 


78'deki edebiyat bunalımı iyi eyokluğuyla belirleniyor. 


"Bir öteki de, en seçkin sanatçılarımızdan Münir Özkul'un sahneye çıkarak, çok büyük parasal olanaklara kavuşmak yerine tiyatroyu seçmiş olmasıdır." 


sizliğin İlk Sesi” bazı yenilikler taşıyor. Romanda yıl içi taramalarında yalnızca Atilla İlhan'ın "Ya. 
rava Tuz Basmak" romanı başarılı ini, Ru eser bile yazarın eñ iyi èseri 


zun Yollar Yolcusu" ile 


eseri ve Metin Eloğlu'nun "Rüzgar 


sayılamaz. Genel bir suskunluk ve 


anımsatmak 


Ben aynca şiir alanında iki genç şairi de istiyorum: 


Erol Toy 


1978, değişim sirecine uygun bir atılım yılı oldu. Bütün dallarında iyi olaylar görülen sanat, her geçen gün gelişiyor. Toplumsal yapıya uygun bir devi- 


nim içinde, 

1978'de Kemal Bilbaşar'ın “Kölelik Dönemeci” romanı, Mdih Cevdet Anday'ın 'Sözcükler'i, © Oktay Arayıcı nin 


'Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi' adlı tiyatro eseri, Mümtaz Yener'in özgün ve özel ayrıntı resimleri yılın sanat ürünleriydi. 
Ayrıca mimarlıkta da, özgünlü- ge köklü bir dönüşüm olduğunu görmek sevindirici bir gelişmeydi. 


Demirtaş Ceyhun 


Türk toplumu tarih boyunca buginkü kadar çözülmedi. Bu yüzden kültürsüzleşme süreci yaşıyoruz. Bu 


olgu, edebiyat ve sanatı da etkiliyor. Edebiyat ve sanattaki bilinçsiz etkilenme ve nitel düzey kaybına 


karşı hızla önlem alınmalı, eğitsel 


önlemler. .. Ömeğin, çok iyi tiyatro Sanatçısı yetiştirmişiz, ama seyir- 


ci yetiştirememişiz. 


"Kâğıt sıkıntısı nedeniyle 1978, edebiyatta durgun geçti. Melih Cevdet Anday'ın 'Sözcükler'i ve Hilmi Yavuz'un 'Doğu Şiirleri", bu yıl önde gelen yapıtlar oldu. En fazla çöküntüye uğrayan tiyatroydu bu yıl. 
Olay niteliğinde yerli oyun olma- 


masına karşın Necati Cumalı'nın 


"Yürüyen Geceyi Dinle' adli tiyatro yapıtı ilgiye değerdi. 


"Ressam Orhan Peker'i yitirişimiz, altın çağını yaşayan Avni Ar- 


Erol Keskin 


Çetin İpekkaya 


1978 yılı sanatın tüm dalların- 
da genellikle verimli bir yıl oldu. 
Ancak bunun yeterli olduğu söylenemez. Toplumsal koşulların zorladığı sanat etkinlikleri, nicelik ve nitelik açısından doruk nok- 
/tasına vardıkça, daha sağlıklı toplumsal çözümler gelecektir. 


“Birlikte mutlu yaşamayı öngören sanatın, bu çözümlerin bu- 


lunmasındaki katkısı yadsınamaz. 


dikkati çekti. Onun bu eserini saygı ve Sevgi ile karşıladım. 


Ekmek" kitabı dikkati çekiyor. Hikaye dalında bir çıkmaz görünüyor. 
Sadece Adalet Ağaoğlu'nun "Ses 


ilgisizlik gözleniyor. 
Kısaca 1978 hiç de sevindirici bir toplam getirmedi. 


Memet Fuat 


78 yılı edebiyatını yeteri kadar izleme olanağını 
bulamadım. Bu nedenle sağlıklı bir yanıt veremeyeceğim. 


ülkü 
Tamer 


1978, her alanda olduğu gibi sanat alanında da pek parlak değildi. Küçük pırıltılarla ve umutlarla yetinmek zorunda kaldık. Yılın romanı için iki adayım var: Yaşar Kemal'in 


'Deniz Küstü' ile Aziz “Şiir alanında iki ad 


Nesin'in 'Tek Yol'u. Yıln öykü kitabı bence 
Aziz Nesin'in 'Büyük Grev'idir. 


vereceğim: Refik Durbaş'tan 'Çırak Aranıyor' ile Yalvaç Ural'dan 'Sincap'. 


baş ile Abidin Dino'nun sergi açmaları. Necati Güngör'ün 'Sevgi Ekmektir' adlı öykü kitabı, özellikle ilk yarısı olağanüstü güzel olan 'Al Yazmalım Selvi Boylum' ile 'Maden' ve 'Fıratın Cinleri" adlı yerli filmler yılın sanat olayları niteliğindeydi. 


Türkiye çetin günlerden, kaygı verici dar geçitlerden geçiyor. 
Dengesiz gelişmelerin devasa sorunları, sanatta belli bir dinginli- ge vol açmıştır. 


“Sanatta tutarlılığın sağlanmasıiçin ülkenin endişe verici sorunlarının çözümlenmesi ve pozitif bir çizgiye kavuşturulması gerekir. 


Mehmet Başaran 


1978 yılında toplumsal çalkantıların yoğunluğu dikkati çekti. Anamalcı (kapitalist) düzende seç kin aydınlar vuruldu. Toplumsal çalkantılar yüzünden sanat yerine düşün yapıtları ilgi gördü. Bu arada kağıt fiyatlarındaki artışın sansür boyutlarına ulaştığını belirtmek gerek. 

“Yaşar Kemal'in 'Deniz Küstü' adlı romanı, Refik Durbaş'ın 'Çırak Aranıyor', Kemal Özer'in 'Ge- 


ceye Karşı Söylenmiştir' adlı şiir kitapları, Dursun Akçam'ın 'Kafkas Kızı' öykü kitabı ile Oktay Arayıcı'nın 'Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi’ adlı tiyatro oyunu yılın sivrilen yapıtları arasında sayıla- 


bilir. 


Aziz Nesin 


öyküde, deneme ve eleştiride başarılı bir yıl oldu. Yayıncılıkta karşılaşılan ve en önemli sorun olan kâğıt so- 


rununu önleme yolunda Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) önemli bir aşamayı gerçekleştirdi. 
TYS'nin girişimi sonucu, Kültür Bakanlığının onayı ile edebiyat eserlerinin basımında kâğıt verilecektir. 


Ayrıca bu Bakanlığın çıkaracağı bir kararname ile kültür eseri olduğu. belirlenen yapıtların basımı için indirimli fiyattan kâğıt sağlanacak. 


Gülten Dayıoğlu 


1978 yılı, sanat açısından pek parlak bir yıl değildi. 


Necdet 


Kalay ve 
Mümtaz Yener'in resim sergisi dışında Sanat alanlarında pek önemli ürünler verilmedi. 


Bu yıl, sanat yönünden bir duraksama yılı olarak nitelenebilir. Kağıt sorunu yüzünden çok sayıda yapıt basılmayı bekliyor. 

“Ceyhun Atuf Kansu'nun 'Bütün Şiirleri' ve Melih Cevdet Anday'ın 'Sözcükler' adlı şiir kitabı bu sorunu aşarak ortaya çıkarılan en değerli yapıtlar oldu. Tiyatroda da, yılın Sanat olayı, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Uğur Mumcu' nun 'Sakıncalı Piyade'sini oyunlaştırmadaki başarısıdır bence. 


Beden Terbiyesi Genel Müdürü ünlü:”Küçük yaşta spora başlama gündemimizin ilk 


maddesi 


© “Çocukların kültürel ve sosyal gelişmeleri yanında bedensel gelişimleri de birlikte düşünülmesi gerektiği ve ancak bu yöntem ile sıhhatli bir kişiliğe kavuşmanın mümkün olabileceği artık tartışmasız bir duruma gelmiş, bilimsel bir olgudur” Futbol A 
Federasyonunun | düzenlediği 
seminere 600 
hakem katılacak 


ANKARA (AA) 
| Futbol Federasyo- 


nu Merkez Hakem Komitesi Türkiye liglerin- de maç yönetecek hakemlerin bulunduğu grupları 21-22 Ocak tarihlerinde beş bölgede yapılacak ara seminerde yeniden bdirleyecek. 


Komite Genel Sekreteri Cezmi Başar'ın 
| verdiği bilgiye göre, 
Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Gaziantep'de düzenlenecek seminerere 170'i Ankara'dan olmak üzere 600'ün üstünde hakem katılacak. 

Seminerlerde hakemlere ilk yarıda yönettikleri (omaclarda | yaptıkları hatalar te ker teker gösterilecek ve bunların bir daha tekrarlanmaması istenecek. 

Merkez Hakem Komitesi bu arada (A), 
(B), ve (C) klasmanlarında yer alan ve başarılarına göre terfi ve tenzil yapılacak ha- 

[| kemler saptanacak. 


pene 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olacak” 


ANKARA (ÖZEL) 
Beden Terbiyesi Ge. 
nel Müdürü Fikret Ünlü 
1979 yılının çocuk yılı 
olması nedeniyle çocuklar için çeşitli spor dallarında kurslar ve okullar açılacağını, eğitsel yönü ağır basan wor etkinlikleri düzenleneceğini söyledi. 


Ünlü, Bölge başkanlıkları ve Federasyon başkanlarına gönderdiği genel gede, küçük yaşta spora başlama ilkesinin 1979 
yılının çocuk yılı olması nedeniyle yılın önemli meselelerinden biri hali- e gediğini beirterek şunları söyledi: 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“Çocukların kültürel ve sosyal gelişimleri yanında, bedensel gelişimleri de birlikte düşülmesi gerektiği ve ancak bu yöntemle sıhhatli bir kişiliğe kavuşmanın mümkün olabileceği artık tartışmasız bir duruma gelmiş bilimsel bir olgudur. 


“1979 yılının verdiği bu fırsatı değerlendirerek çocuk yılının amacına ulaşmasına katkıda bulunabilmek için elimiz- deki tüm olanaklarımızı harekete geçirmek zorundayız. Bu sosyal olayı doğru değerlendirip payımıza düşeni yerine getirmek durumundayız." 


Yüksek Okullar Bölge Halter Birinciliği 


sona 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi ve Sporlar Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölgesinin ortaklaşa düzenlediği Üniversite, Akademi ve Yüksek 
Okullar Bölge Halter Birinciliği sona erdi. 

Bu müsabakalarda dereceye giren okullar ve sporcular 1-2 Şubat tarihleri arasında Konya" 
da yapılacak olan Türkiye Birinciliklerine katılacaklar. 

Müsabakalarda dereceye giren okulların puanı ve sporcuların dereceleri şöyle 

Takım Tasnifi 

l- Kara Harp Okulu 
91 puan 

2- 19 Mayıs Spor Akademisi 65 puan 

3- Hacettepe Üniver- 


di sitesi 40 puan. 

Sporcuların dereceleri 

52 kilo: 1- Sadi Kaymak (Harp Okulu), 2- Mustafa Tuna (Harp 
Okulu). 

56 kilo: 1- Ethem Dinler (Hacettepe Üniv.), Faruk Şengül (Harp Okulu) 

60 kilo: 1- Fevzi Özbek, (AİTİA), 2- Cumhur Üstündağ (Harp Okulu), Hasan Bölükbaşı (Hacetepe Üniv.) 

75 kilo: 1- Mehmet 
Üstündağ (Spor Akade- 


misi), 2- Ziya Suvar 
(Spor Akademisi) 
82.5 kilo: 1- Harun 


Akkaya (Spor Akademisi), 2- Atalay Yumul 
(Harp Okulu) 

90 kilo: 1- Raif Özel 
(Spor Akademisi) 

100 kilo: 1- Uğur Sel 
(Spor Akademisi) 


Salon Futbol Turnuvası İzmir'de başlıyor 


İZMİR(AA 


Türkiye'de ilk kez düzenlenen "'Salon futbol Turnuvası" yarın Gözte pe Altınordu maçı ile Atatürk Spor Salonunda başlayacak. 

Kaleci dahil 5 kişilik 


kadrolarla oynanacak » 

lon futbol Turnuvasının ilk maçı için tüm hazırlikların o tamamlandığını açıklayan Düzenleme Kurulu Başkanı Erdoğan Örnek, maçlara giriş ücretinin 25 lira olarak kararlaştırıldığın.açıkladı 


© Afrikalı atletler uzun mesafe koşularında başarılıydılar 


1978 sezonu Dünya 
atletizminde oldukça canlı bir yıl oldu. Afrikalı atletler uzun ve orta mesafe koşularında başarılı sonuçlar alırken aynı zamanda dünya rekorlarını da kırdılar. 

Afrika'nın 1978'deki 

i en başarılı atleti ünvanını 
| 4 dünya rekoruna sahip 
Henry Rono aldı. Kenyalı atlet Rono, 1978 sezonunda yaptığı bütün yarışları rakipsiz olarak birincilikle bitirdi. 

Rono, Cezayir'de ya- 
| pilan Afrika Oyunlarında 
güçlü rakiplerini geçerken aynı zamanda yaptığı derecelerle göz doldur- 
"du. Yine bir başka Afrikalı Atlet Yifter 1978'de çıkardığı yarışmalarla Avrupalı atletleri zorlayacağını bir kez daha gösterdi. 


5000 metre ve 10000 
metrede yılın en iyi derecelerini 


yapan atletler 


Brendan Foster 


1978 sezonu 
Dünya atletizminde başarılı bir yıl oldu 


< 


Henry Rono 


şöyle: 

Henry Rono 13.08.4 
ve 27.22.5. Samson Kimobwa 13.21.6 ve 27.30 
5, Brendan Foster 13.14. 
6 ve 27.30.3. Dave Bedfard 13.17.2, ve 27.30.8. 


Bu atletlerden Brendan Foster 10.000 metre'de Avrupa rekorunu elinde tutuyor. 

Foster'in 
Avrupa rekoru derecesi 27.30.3. 


Yifter 


Gül Yenici 


Yüzlerce, binlerce sporcu ile ilgilenmek için muhakkak rekor 


kırmalarını mı beklemek gerekir 


Balkan ve Türkiye Yüksek Atlama Şampiyonu Ekrem Özdamar birçok kuruluşun düzenlediği anket sonucu oy birliği ile yılın sporcusu seçildi. 

Ekrem Özdamar 1978 yılında gerek ülke içinde, gerekse Balkanlarda aldığı başarılı sonuçlarla yılın sporcusu olmayı haketti. Kendi çalışmasıyla büyük aşamalar kaydetti. Biz onun bu başarılarını içtenlikle kutluyoruz. 

Fakat bir süredir görüyoruz ki bazı çevreler atletizmde büyük bir patlama olduğunu söyleyerek Özdamar ve diğer sporcuların başarıların- dan kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar. 

Bu çevreler şimdi başarılı sporcularımızı el üstünde tutuyor ve övüyorlar. Hatta Atletizm Federasy onu Baş kanı Kurthan Fişek Ekrem Özdamar'ı Geliştirme Vakfı bile kurulmasını öneriyor. Gerçi biz sporculara sahip çıkılmasına onların geliştirilmesine karşı değiliz ama sadece yıldızlaşan sporculara sahip çıkmak yeterli midir? 

Ya sayıları binleri, on binleri bulan ilgisizlik içinde spor yapmaya çalışan diğer sporculara ne olacak? Onlarla ilgilenmek için ille de rekor kırmalarını mı beklemek gerekir.Onların desteklenmesi gerektiği, gelişmeleri gerektiği gerçeği- ne gözler kapatılarak şevkli çalışmalarını beklemek doğru mudur. Aksine bu tutum gençlerin spor sahalarından uzaklaşmasına neden olur. 

Öte yandan sadece başarılı sporcularla ilgilenme nereye kadar sürüyor? Madalyonun bir tarafında parlak övgüler var ama arka tarafında ilgisizlik, onların ihtiyaçlarını gözardı etme gibi gerçekler var. Sporculara başarılı sonuçlar aldıkları, şampiyon oldukları sürece ilgi gösteriliyor. Sonra? Sonrası malum. İşte karşımızda iki tane somut örnek Ekrem Koçak ve Fahir Özgüden. 

Onlar da zamanında kendi çabalarıyla belli bir düzeye gelmiş ve ülkemize birçok şampiyonluklar kazandırmışlardı. Hatta bazı branşlarda elde ettikleri derece er uzun süre kırılamamıştı. 

Şimdi bakıyoruz iki değerli sporcumuz kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Ekrem Koçak'ın sağlık durumu iyice bozulmuş, çalışamayacak hale gelmiş. Fahir Özgüden ise karşısındaki en yakın arkadaşını bile tanıyamayacak durumda. 

Ekrem Koçak geçenlerde yaptığı bir açıklamada, gerçeği ne kadar güzel anlatıyor. Kendisinin şampiyon olduğu yıllarda el üstünde tutulduğunu, sporu bıraktıktan sonra muhtaç duruma geldiğini ve yüzüne bile bakılmadığını söylüyor Koçak. 

İki atletimizin durumlar! ancak gazetelerde yazıldıktan sonra, Gençlik ve Spor Bakanı atletlerimizle ilgilenme lüzumunu hissetti. Tedavilerinin Hacettepe Hastanesinde yapılabileceğini belirtti. 

Evet yıllardan beri bu anlayış hakim sporumuza, Çünkü, bir kere herşeyin başarıyla, şampiyonlukla ölçülmesi anlayışı kafalara yerleştirilmiş. Bu anlayış değiştirilmedikçe bugün yıldızlaştırılan sporcularımızın da Koçakların, Özgivenlerin durumuna düşmeyeceğini iddia edebilir miyiz? 


Fenerbahçe Futbol 
Kulübü Batı Berlin'e gitti 


Fenerbahçe Futbol Takımı Batı Berlin'de düzenlenen bir futbol turnuvasına katılmak için Batı Ber- 


lin'e gitti 


Turnuva maçları bugün başlayacak. 


Uluslararası Kapalı Salon Turnuvasına Avrupa'nın bir çok ünlü takımı katılıyor. Bu takımlar Köln, Wer- der, Bremen, Herta Berlin, Hajduk, Split, Grasshop- 


pers, ve Fenerbahçe. 


Fenerbahçe'nin 3. defadır katldığı kapalı spor turnuvası, 12'şer dakikalık devreler halinde, çift devreli 


lig usulüyle yapılacak. 


Kısa/Kısa/Kısa/Kısa 


© Beşiktaş Futbol Takımı dün Gönen'e gitti. Beşiktaş çalışmalarını 3-14 tarihleri arasında sürdürecek. 

® İstanbul 1. Amatör Liginde yapılan maçlarda bir hakem dövüldü, beş seyirci yaralandı, on seyir zi gözaltına alındı. 

© 1978'de dünyada yirmi bir futbol hakemi öldürüldü, Futbol hakemi kurbanlarından üçü Balkanlar'da olmak üzere sekiz tanesi futbolun gelişmiş olduğu Avrupa'da. 


Oysa Futbolun gelişmemediği Afrika'da sadece bir futbol hakemi öldürüldü, 

© 12 Ocakta Yugoslavya' nın Dubrovnik şehrinde FİLA üyesi ikiyüze yakın güreş hakemi toplanacak, Toplantıda Güreşin altı dakikaya indirilmesi görüşülecek. 

© Eskişehir'de yapılan Üniversite ve Yüksek Okullar Veloybol Birinciliği sona erdi. İstanbul Üniversitesi Bayan takımı 


Şampiyon oldu. 


İstanbul Belediye Başkanlığından 


Darülaceze Müdürlüğüne ait Fatih, Keçeci Karabaş Mahallesi, Melek Hoca Caddesi. 84 kapı sayılı binanın üst katı çatı katı) aylık 1000. 
liradan 1 yıl müddetle açık arttırma usulü ile şartnamesi vechile ihale olunacaktır. 

İlk teminatı 900.- liradır. Şartnamesi Darülaceze Müdürlüğünde görülecek veya bedelsiz olarak alınacaktır. 

İhalesi 9. Ocak. 1979 SALI günü saat 11'de Belediye Sarayında toplanan Belediye Encümeninde yapılacağından, 

İsteklilerin ilk teminat makbuz veya banka teminat mektupları ile birlikte ihale ginü saat 11'de Bdediye Sarayı Encümeninde hazır bulunmaları lâzımdır. 

(Basın:30420-12) 


we 


3 Ocak 1979 


iki kişiyi öldürüp... 


(Baştarafı 1. sayfada) rını itiraf ettiklerini ve © layın asıl faili olan Eyüp Öymen'in de halen askerde bulunduğu açıklandı. 

Öte yandan yakalanan faşistlerden Fikri 
Arıkan'ın 3 Eylül 1978 
inü Abidinpaşa Timur kokulu önünde çıkan silahlı çatışmada öldürülen Yozgat Lisesi beklemdi o öğrencilerinden Mehmet Tamer'in katilletinden biri olduğu da saptandı. 

Sanık Arikan, ifadesin- 
“de Mehmet Tamer'i beş arkadaşı ile birlikte ateş açarak öldürdüklerini belirtti Yetkililer Mehmet Tamer'in öldürülmesiyle ilgili olarak diğer dört kişinin de arandığını bildirdiler. 

Dün Adliyeye gönderilen 4 faşist nöbetçi sulh ceza mahkemesinde yapilan ilk sorğularından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 


İSTANBUL'DA 


Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksek Okulu Mutemedi dün okula gden silahlı üç kişi târafından 


soyuldu. Soyguncular okul mutemedinin para 
dağıttığı bölümde 765 


bin lirayı alarak, okul dr şındaki bir otomobille kaçtılar. 


« Kahramanmaraş olaylarını protesto amacı ile İstanbul'da bazı okulları işgal eden 323 öğrenciden, sorguları 
tamamlanan 20'si kız 95 
öğrenci serbesi bırakıldı. 


Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı askeri savcılığından alınan bilgiye göre, İstanbul Erkek Lisesini işgal eden*95 öğrenci sorguları tamamlanarak serbest bırakıldı. 
lar. 


Galatasaray Lisesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulunu . işgal eden öteki öğrencilerin soruşturmalarının ise sürdürüldüğü açıklandı. 


TARSUS'TA 


Tarsus Emekçiler Derneği Başkanı İskender Özkul tedavi gördüğü 
Adana Numune Hastanesinde öldü. 


SİVAS KANGAL WA, 
K. Maraş'ta MHP'lile- 


18.30 HABERLER 
18.33 ARI MAYA 


Tekin Özertem: 


20.30 HABERLER 


maları anlatılır. 


24.00 HABERLER 


TRT} 


05.00 Açılış program 
05.05 Türküler 

06.00 Kısa Haberler 
06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle üzeri 
13.00 HBERLER 
13.15 Oyun Havaları 
15.00 Kısa Haberler 
15.01 Şarkılar 

15.20 Hafif Müzik 
15.40 Türküler Geçidi 16.05 Dkul Radyosu 


TRT 2 


08,00 Açılış ve program 08.02 Gün başlıyor 
09.00 Olayların içinden 09.30 Sabah Konseri 
10.30 Uluslar ve Biz 
10.50 Türküler 

11.05 Şarkılar 

11,25 Hafif Müzik 
11.40 Yaşayan Hukuk 
12.00 Küçük Konser 
12.20 Şarkılar 

12.40 Yörelerimiz, 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif muzik 
13.30 Olayların içinden 14.00 Şarkılar 

16.00 Türküler ve Oy. Hav, 


TRT3 


07.00 AÇilış ve program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabarı Í çir 
09.00 Barok Muzik 
09.30 Hafıf Muzik Sanatçı ları söylüyor 
10.00 Senfonik Muzik 
10.45 Çigan Orkestrası 11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Sizin İçin Seçtik lerimiz 


Aydınlık 


BAYAŞ "Baun Yayın AŞ 


adina sabuha 


FERİT ILSEVER 


TELEVİZYON 


Çizgi film dizisinin 18. bölümü yayınlanacak. 
19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA 

Okul öncesi çocuklara yönelik bu programda, çocuklara çizgi resimlerle bir öykü ve bir buluş sunuluyor. Yapım: Hilmi Akyalçın. Yönetim: 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ (Necla Akben) 20.00 BİR KONU: BİR KONUK 


21.15 MİNİK KONSER 

21.20 EVLİLİK DOLABI 

Leslie Stevens'in yazdığı bir oyunun TV uyarlamasında Lale ve Alev Oraloğlu, Cengiz Özyurt ve Yaşar Sener rol alıyorlar. Oyunda mutlu bir evlilik sürdüren Paul ve Content'ın İsveç'ten konuk olarak evlerine gelen Katrin yüzünden bozuşmaları ve ortaya çıkan sorunlara çözüm ara- 


23.00 AŞK GEMİSİ (Göz Göre Göre) Dizi filmin 5. bölümü yayınlanacak. 


Te m — 


rin katliamı sırasında öldürülen İlköğretim Müfettişi Süleyman Metin'in cenazesi memleketi olan Sivas'ın Kangal ilçesinde toprağa verildi. 


Öte yandan Kangal köyünde cenaze töreni yapılırken komandolar topladıkları bir grupla birlikte, ellerinde bozkurt bayrağı olduğu halde, ilçede taşkınlık yaratmaya çalıştılar. Taşkınlıklarını fazla büyü- 


temeden jandarmanın müdahalesi ile karşılaştılar. 30 kadar komando gözaltına alındı. 


IZMIR'DE 


Karşıyaka Örnekköy" 
de kimlik kontrolü yapan polisler yaya olarak dolaşan dört gence kimlik sordular. Kimlik sorulan gençlerin polise ateş açtıkları daha sonra da plakasız Murat marka bir otomobile binerek kaçtıkları bildirildi. 


AP ve MHP... 


(Baştarafı 1. sayfada) MHP: ÖZAYDINLI 
ECEVİT'E TERS 
DÜŞTÜĞÜ İÇİN 
İSTİFA ETTİRİLDİ 

MHP Millet Meclisi 
Grup Yönetim Kurulu bir bildiri yayınlayarak, İçişleri Bakanı Özaydınlı'nın, K.Maraş olayları ile ilgili açıklamasında Başbakan Ecevit'e ters düştüğü için istifa etmek zorunda bırakıldığını öne sürdü. 

MHP, “Grup Yönetim Kurulumün Genel Başkan Alpaslan Türkeş'in baş kanlığında yaptığı toplantıdan sonra yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

"Kahramanmaraş faciasıyla ilgili olarak Sayın Özaydınlı'nın Millet Meclisinde yaptığı açıklama, iktidarın başı Ecevit'e ters düşmüştü. Özaydınlı aşırı sol fraksiyonların kanlı olayları başlattığını söylediğin- den itibaren, komünist kuruluşların ve bazı CHP parlamenterlerinin baskı ve ağır saldırılarına uğramıştı, 


"Kahramanmaraş o laylarını yerinde inceleyen Özaydınlı, insan 


vicdanının inkar edemeyeceği acı gerçekleri dile getirince, iktidarın başı Ecevit'in akan kanları siyasi rakiplerini karaamak için sömürme hesabıma ters düştü. Bütün basın ve siyasi partiler, bu çelişkiyi ele alıyor ve Ecevit'in açıkça iç savaş kışkırtıcılığı yaptığını, 'soykırımı' gibi ika ırkçılık anlayışıyla kanlı olayların yurdun her yerine yayılmasına zemin hazırladığını söylüyordu. 
Ecevit'in hakikav eri siy asi ve ideolojik saplantılarının aracı olarak kullandığının delili olarak. 


17.00 kısa Haberler 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
19.30 Şarkılar 

20.02 Türküler 

20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Türküler Geçidi 21.30 Şarkılar 

21.45 Türküler 

22.02 T.B.M.M. saati 
22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 
23.35 Türküler Geçidi 00.02 Unutulmayanlar 
00.55 Kısa Haberler 
01.00 Program ve kapanış 


16.20 Arkası Yarın 

16.40 Şarkılar 

17.00 Buyuk Eserler 
18.00 Yurttan Sesler 
18.30 Arıların Getirdikleri 18.50 Hafif Müzik 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafif Muzik 

19.45 Türküler 

20.00 Karma Fasıl 

20.30 TürkHafif Müziği 20.45 Türküler 

22.00 Turkuler geçidi 22.30 Oyun havaları 

23.30 HABERLER 
23.35 Çeşitli Sulolar 23.55 Program ve kapanış 


413,00 Konser Saat 

14.30 Caz Muzigi 

15.00 Gunun Konseri 
16.00 Oda Muzigi 

18.00 Sluryo FM 

19.00 Kir Konser 

20.30 Ca, Ustaları 

22.00 Gecenin getirdikleri 23.00 Çarşamba Konseri 74.00 Gece ve Muzik 
01.00 Programi ve kapanış 


Yazı İşleri Muduru We. HMEI ATABERK Haher ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S AYDOĞAN BUY KOZDEN Müessese Muduru O GÜRHAN TRİUR 


Dizgi Aydınlık Oler Desisleri Baskı bi GUNTUR 
Dayım GAMEDA 


sadece basının ve öteki siyasi partilerin tespitlerini değil, İçişleri Bakanının Meclisteki açıklamalarını da gösteriyorlardı. 

"Kısacası (o Özaydınlı, Ecevit'in yalanını, hem de kanlı. kardeş kavgasını siyasi sömürü aracı yapmak isteyen yalanını ortaya çıkardı diye istifazorunda kalmıştır." 

OKUYAN: 
"HÜKÜMETİN 
DERHAL İSTİFASI GEREKLİDİR" 

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan da Özaydınlı'nın istifası üzerine "Özaydınlı" nın istifasıyla Ecevit iktidarının çöktüğü bir kere daha tescil edilmiştir. Hükümetin derhal istifası gereklidir" dedi. 

Yaşar Okuyan şöyle devam etti: 

"özaydınlı'nın istifası aslında çok gecikmiş bir istifadır. Görev süresi sırasında katledilen 1200 
vatandaşımızın o vebalini Başbakan Ecevit ile birlikte sırtlayan İrfan Özaydınlı'nın bu istifası ile bu vebalden sıyrılması müm kür değildir. 

"Hükümetin derhal istifası gereklidir. Millet yalnız Özaydınlı'nın *degil, hükümetin istifasını da talep etmektedir." 

MSP SÖZCÜSÜ 
BATTAL: "ÖZAYDINLI 

KURBAN EDİLDİ" 

MSP'nin Millet Meclisi Grup sözcüsü ve Konya Milletvekili Şener Battal, “hükümetin başarısızlığının oOÖzaydınlı'nın kurban edilmesiyle gizlenmek istendiğini" sövledi: Özaydınlı'nın istifasını "gecikmiş bir istifa" olarak niteleyen Battal şöyle konuştu: 

"Böylesine «başarısız: w lıklarla dolu bir hizmet dönemi söz konusu olduğunda çekilmeyi bilmek demokratik gelenekler bakımından son derece önemlidir. Çekilmeyi bilmediniz mi, parti içi destekler bile insanı son anında yalnız bırakıverir. Bununla sayın Özaydınlı'nın “istifa ettiği değil, istifa ettirildiği an-> lamı belirtilmektedir. 

"Esasen iç politikada- ki başarısızlık Özaydınlı" nın şahsından doğmuyordu. CHP iktidarının bütümünün anarşi ve terörde başlıca sebep olduğu ve hükümetin başarısızlığının şu anda Özaydınlı" 
nın kurban edilmek suretiyle gizlenmek istendiği kanaatindeyiz." 

CGP'Lİ ÖZTRAK: 

"BAŞARISIZ 
İCRAATIN 
SORUMLUSU 

HÜKÜMETTİR" 

Özaydınlı'nın istifası üzerine  CGP'li Orhan Öztrak, "Sorumluluk geneldir. Bunu sadece Özaydınlı'nın şahsına indirgemek haksız bir tutum olur. Eğer başarısız bir icraat sözkonusu ise bunun sorumlusu hükümettir" dedi. 

Özaydınlı'nın alacağını söylediği tedbirlerin partiden geçmediğini söyleyen Öztrak "Arkasındaki siyasi parti kendisine sahip çıkmamıştır" dedi. 

Öztrak, şöyle konuştu 

“Sorun İçişleri Bakanı Özaydınlı'nın istifası sorunu değildir. İçinde bulunduğumuz ağır şartlar TBMM'nin geniş tabanlı, birleştirici bir kadro ile sorunlara el atmasını gerekli kılmaktadır." 


İTÜ'de öğrenim yapılamadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Teknik Üniversilesinde bir süre önce ara verilen öğretime dün yeniden başlandı. 
Dün öğrenime başlayan İTÜ'de bazı öğrenci grupları okuldaforum düzenleyerek Maraş katliamını ye sıkıyönetimi protesto ettiler. forumda! 
sonra okulda bir günlük boykot ilan edildi. 


MERKEZ BURO: 
ISTANBUL A 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 


Cağaloğlu 
Yazı İşleri Vel 26 5244 
İdare bel 265437 


Özaydınlı... 


(Baş tarafı 1. sayfada) şundan bu yana sayın Özaydınlı çok güç dönemlerde görevini yapmış, iyi niyetli ve yetenekli bir şekilde çalışmıştır. Zaman geçtikçe Sayın Özaydınlı'nın çabalarının değeri daha iyi anlaşılacaktır." 

EYÜBOĞLU VEKALET 
EDECEK 

Dün görevinden ayrılan İçişleri Bakanı Özaydıniı'nın yerine Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu vekaleten atandı. Bu konudaki açıklama Başbakanlık Basın Bürosun- dan yapıldı. 

Öte yandan Orhan Eyüboğlu'nun daha sonra İçişleri Bakanlığına asaleten atanabil eceği, Eyüboğlu'ndan boşalan Başbakan (o Yardımcılığı görevine de CHP Kocae- 
İi Milletvekili Turan Güneş'in getirileceği söyleniyor 

ÖZAYDINLI'NIN 

İSTİFA GEREKÇESİ 

İçişleri Bakanı Özaydınlı'nın istifa gerekçesi- nin metni şöyle: 

“İçişleri görevine başladığım günden bugüne kadar görev anlayışımın gereği olarak demokratik hukur devleti kuralların- dan Atatürk ilke ve devrimlerinden ve Devletin devam ilkesinden ayrılmamaya azami gayret göstererek hizmet gördüm. 

“Başta Genel Başkanım ve Başbakanım, Bakanlar Kurulu üyeleri ve siz değerli Senatör ve Milletvekili arkadaşları- ma hizmet sırasında gösterdiğiniz yakın ilgi ve destek için şükranlarımı arz ederim. 

"İçişleri Bakanlığından affımı sayın Başbakardan rica etmiş bulunuyorum. Kabul buyurdukları için kendilerine huzurunuzda (teşekkürü görev sayıyorum. Bundan böyle aynı inanç ve heyecanla Genel Başkanımız ve Başbakanımız için, onun hükümetimm başarısı için çalışacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 'Herşeyden once birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu ifade ederken, görevden ayrılmanın bir hizmet değişimi olduğunu arz eder hepinize en derin saygılarımı sunarım." 

ECEVİT 

CUMHURBAŞKANI 

İLE GÖRÜŞTÜ 


Başbakan Bülent Ecevit dün CHP Ortak Grup 


toplantısından sonra Cumhurbaş kanı Korutürk'ü ziyaret etti, Ecevil 20 dakika süren görişme sırasında, Cumhurbaşkanı Korulürk'e çişleri kanı Özay dıy- 


h'nin istifasıyla ilgili bil gi verdi 


Öte yandan Bakanlar 
Kurulu dün akşam bir toplantı yaptı. Bakanlar 


Kurulu toplantısında son siyasal gedişmelerin ele alındığı bil dirildi 


K.MARAŞ 
KATLİAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI 
BÜYÜK TEPKİ 
YARATMIŞTI 

Ecevit hilkümetinin kuruluşundan bu yana "dengeci politika" izleyerek anarşinin kaynakları üzerine gitmekte kararlı bir tutum almayan İçişleri Bakanı CHP örgütü için' şimşekleri üzerine çe.n.ışti.  Özaydınlı'nın K.Maraş olaylarıyla ilgili olarak gerçekleri MHP'lilerin iddialarını doğrular nitdikte çarpıtması CHP örgütünde ve miletvekilleri arasında büyük tepkilere Yolaçmış ve bardağı taşıran damla olmuştu. 


DOĞULU 
PARLAMENTERLER 
Bu arada K. Maraş 


olaylarından sonra CHP" 
li Doğulu yedi milletvekilinin İrfan Özaydınlı" nın istifa etmesini Ecevit" ten talep etikleri bildirildi. 

K. Maraş olaylarından sonra Ecevit'i ziyaret eden 18 doğulu milletvekili, Özaydınlı'nın olayları önlemedeki başarısızlığı nedeniyle görevden alınmasım istedikleri öğrenil di. Bu milletvekillerinin aksi takdirde "Parti aske ri" olmaya devam etme yeceklerini ve durumlarını gözden geçireceklerini söyledikleri bildiril di." 

Daha sonra 18 milletvekilinden yedisi, Başbakan Ecevit'e sundukları bir metin ile Özaydınlı' 

.nın istifa etmemesi haiin- de "Durumlarımı gözden geçireceklerini" yani üstü kapalı olarak "istifa edeceklerini" ima ettiler. 

Özaydınlı'nın istifasında Maraş olaylarında- ki başarısızlığının yanısıra, bu isteklerin de etkili olduğu belirtildi. Ayrıca birkaç gin önce toplanan CHP Genel İdare Kurulunda Özaydınlı'nın çekilmesi yönündeki eğilimin istifada rol oynadığı kaydedildi. 

Bu arada geçtiğimiz hafta toplantılar yapan CHP Ortak Grubunda da İçişleri ve Adalet Bakanlarının istifası tartışılmıştı, 


K.MARAŞ'TAKİ 
CHP ÖRGÜTÜNÜN 
TEPKİSİ 

İçişleri Bakanının 
K.Maraş olaylarıyla ilgili olarak devrimcileri ve halkı suçlayan ve MHP'lilerin işine gelen konuşması özellikle K.Maraş' 

' taki ve ilçelerindeki CHP örgütlerinin sert tepkisine yolaçmıştı. Hatta K. 
Maraş CHP İl Örgütü İçişleri Bakanını protesto etmek için toptan istifayı düşünmüş ancak daha sonra vazgeçmişti. K.Maraş ve ilçelerindeki CHP" liler Özaydınlı'yı kınamak için imza toplamışlardı. 

Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Baş kanı Süha Akıncı da bir açıklama yaparak. Özaydınlı' 
nın K.Maraş olaylarıyla ilgili olarak yanıltıldığını bildirmiş ve İçişleri Bakanı'nın izlediği siyaseti benimsemediklerin! hel irtmişti. 

Bu arada İçişleri Bakanı'nın istifasıyla ilgili görüşlerini açıklayan Balikesir CHP Örgütü 
Başkanı Davut Abacıgil, istifayı "olağan" karşıladığını belirtti. 

KORUTÜRK 
ÖZAY DINLI 
GÖRÜŞMESİ 

İçişleri Bakanlığından istifa eden Özay dınlu, dün saat 18.30'da 
Cumhurbaşkanı ile 45 
dakika süren bir görüşme yaptı. 


DMMA'da öğretime 
Salı günü başlanıyor 


İSTANBUL (AA) 
İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendidik Akademisinde (İDMMA) 1978-1979 öğretm yılna 9 Ocak Salı günü başlanacak. 

İDMMA Genel Kurulunun dün toplanarak 1978-1979 öğretim yılına en kısa sürede başlanması konusunda görüş bildirmesi üzerine daha sonra toplanan Akademi Yönetim Kurulu,yeni öğretim yılına 9 Ocak Salı gününden itibaren başlanmasına karar verdi. 
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Şah... 


(Baştarafı 1. say lada) 


Bu arada Meşhed kenlinde, gösteri yapan ! alk üzerine ates ?*çılmayı üzeri ne o 106 kisi daha öldü. 
215 kişi de yaralandı. 
Yaralılar arasında çok sayıda subayın da bulunduğu bildirildi. Kirmanşah'ta da 25 kişinin öldürüldüğü bildirildi. 
SAVAK KARARGAHI 

BASILDI 

ülkenin güneyinde Firuzazad kentinde gösteri yapan halk SAVAK merkezine saldırdı ve içeride tutuklu bulunanları kurtardı. Göstericiler bütün SAVAK ajanlarının silahlarını alarak onları tesirsiz hale getirdi. 

Ülkenin başka yörelerindeki SAVAK ajanları Şah aleyhine gösteri yapan halka ateş açtılar, yaralıları tedavi eden doktorların evlerini 


ateşe vetdiler. Meşhed, Gazvin ve Kirmanşah kentlerinde eylemlerini 


sürdüren ajanlar, 24 kişiyi daha öldürdüler, 


KADIN KILIĞINDA 
KAÇAN 
AMERİKALILAR 


Şah rejimine karşı mücadele iyice kızışırken. ülkede bulunan Amerikalılar kitle halinde göçlerini sürdürüyor. Bazı Amerikalıların kadın kılığına girerek havaalanına ulaşabildikleri belirtiliyor. 

İsfahan kentinde 10 
bin Amerikalıdan yalnızca bin kişinin kaldığı belirtildi. 

HÜKÜMET KURMA 

HAZIRLIKLARI 

Sivil hükümeti kurmakla görevlendirilen Şapur Bahtiyar bakanlar listesini hazırladığını bildirdi. 

Gazetecilerle görüşen Bahtiyar, ''Bakanlar Kurulu listesini hazırladm, ancak bu hafta içinde liste üzerinde çalışmaya de vam edeceğim, hafta sonunda parlamentonun onayına sunacağım" de di. Bahtiyar, sıkyönetimin kaldırılacağını sözle rine ekledi. 

Şah da gazetecilerle konuşurken, "Eğer koşullar elverirse bir süre için tatil yapmayı düşünüyor ve istiyorum" dedi. 


i Hatdanacağı » üzere, Bahtiyar Şah'la uzlaşmayasgittiği için Ulusal Cephe Partisinden ihraç edilmişti. 

HOMEYNİ'NİN 

LİSTESİ 
Muhalefet liderlerin- den Ayetullah Homeyni, 
Şah gittikten sonra kurulacak devletin başkanını ve hükümette yer alacak bakanların isimlerini saptadığını bildirdi. 
Homeyni, yeni devlet başkanının ülke çapında yapılacak bir seçimle işbaşına gedmesinden yanadır. Homeyni ayrıca, başkanlık seçiminin, parlamento seçimlerini izlemesi gerektiğini söyledi. 
Öte yandan Halk Cep- 


hesi sözcülerinden Salamatyan Yaptığı açıklamada, oŞapur Bahti 


yar'ın başbakanlığa atanmasının, sorunların Çözülmesine yetmeyeceğini bdirtti. 

"Bahtiyar halkın desteğine sahip değildir, üstdik Ulusal Cephe tarafından da desteklenmemektedir" şeklinde ko nuşan Sözcü, tek çözümün Şah'ın ülkeyi terketmesi olduğunu söyledi. 

PARS ÇALIŞANLARI 
GREVDE 
İran'ın resmi haber a- 


jansı "PARS"'ta çalışan bütün görevliler Pazartesi güni greve başladilar. Grevciler yayınladıkları bir bildiride, halk hareketi ile dayanışma içinde oldukları için greve gittiklerini bediri tiler, 

KANADALILARIN 

DURUMU 

Kanada Savunma Bakanı Barney Danson'un, İran'daki Kanadalıl arı geri çekmek için, bu hafta içinde Balı Almaniya ve Yunanistan'a yapaca ğı gezilere ara vereveği bildirildi. 

Danson, resmi işlem lerin tamamlanmasını bekleyen Kanada hava kuvvetleri uçaklarının Ankara'da bulunduğunu, bir gerek duyulursa ken disinin de Ankara'ya gr deveğini söyledi 


ETKO... 


(Baş taralı 1, say tadi) KURTAR HEY KUR 
TAR SENİN KANINI 
TAŞIYAN TÜRKÜ" 

“Erzincanlı Milliyet çiler'' dıye başlayan an cak altında hiçbir imza bulunmayan bildirilerin Doğu Anadolu'da çeşitli saldırı ve kışkırtıcı faaliyetlerin planlayıcısı ETKO (Esir Türkler Kur tuluş Ordusu) tarafından dağıtıldığı belirtiliyor. 
Hatırlanacağı gibi Erzincan'da bir evde Fadime Yılmaz adlı kadının parçalanarak ölümü üzerine, bu evin ETKO'cuların bomba imal merkezi olduğu ortaya çıkmıştı. 
Bu olaydan sonra MHP' lilerin ve ETKO'cuların tertip ve saldırılarını yogunlaştırdıkları bildiriliyor. f 
KÖYLER BASILACAK 

DİYE TEDİRGİNLİK 

YARATIYORLAR 

Öte yandan bazı karanlık kişilerin solcu kılığına bürünerek köyleri dolaşıp, halkı tedirgin e meye çalıştıkları bildirildi. 26 Aralık günü keridilerinin solcu olduklarını söyleyen iki kişinin Haşhaş köyü mevkiinde bir köylüye "sizin köyü basacaklar, tedbirli olun" dedikleri öğrenildi. N 

Daha sonra olayla ilgili olarak görüştüğümüz köylü şunları anlattı: "Saat 9-10.00 sıralarıydı. 
Hayvanlarla uğraşıyordum. Yanıma iki kişi geldi. İkisi de uzun boylu, parkalı tahminen 20- 
23 yaşlarında idiler, Selam verdiler, selamlarını aldım. Adımı sordular bana. Dediler ki biz solcuyuz, devrimciyiz, şimdi evleri dolaştık, köylülere de haber verdik. Sağcılar birleşmişler, sizin köyü basacaklarmış, tedbirli olun." Daha bana konuşma fırsatı verme- den "haydi eyvallah" deyip gittiler. Ben de peşlerinden çıktım. Yolun kıyısında 100;150 metre ileride bekleyen bir arabaya binip gittiler!" 

KOMANDOLARCA 

KAÇIRILAN GENÇ 

Bu arada 24 Aralık akşamı saat 9.00 sıralarındı komandoların Dörtyol ci varında bir genci kağırdıkları bildirildi. Kaçırılan genç olayı şöyle anlattı: Saat 9 sıralarında Dörtyol'da yürürken yanıma gelen iki kişi kendilerinin polis olduklarını ve beni karakola götüreceklerini söylediler. Biraz ileriye götürdüler. 
Sonra kendilerinin Ülkücü olduklarını söyleyerek Ülkücü Gençlik Derneği- ne götürdüler. Kapıdan içeri girince mum ışığıyla aydınlatılmış bir odaya girdik. İçeride 3 kişi oturuyordu. Bana nerede oturduğumu ve hüviyetimi sordular. Biri bana silahını göstererek "bunu tanır mısın" dedi. Daha sonra ismimi alarak beni bıraktılar." 


Evren, Sıkıyönetim bölgelerinde 


incelemeler yapacak 


ANKARA (ANKA) 
Genelkurmay Başkanı 
Kenan Evren'in, sikıyönetim ilan edilen Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ ve Erzurum illerinde inceleme gezisine çıkacağı açıklandı. Evren'in gezisine, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin de katılacak. 
Gene kurmay Başkanı 
Evren ile Kara Kuvvetleri Komutanı Ersin, üç gün sürecek gezileri için bugün Ankara'dan Adana'ya hareket edecekler. 
Evren ve Ersin, 6 Ocak Cumartesi ginü Ankara'ya dönecekler. 


HOLLANDA 


Bildir 53 
Utrecht 
Tel: 314761) 


(V.D) 
Lozan 


İSVİÇRE 


Ch, des Cotes I 
1020 Renens 


.. 
Özaydınlı... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


İçişleri Bakanının vilayet konagının penceresinden olayları izleyişi ve bu arada polis ve jandarmanın saldırgan MHP'li güruha karşı kayıtsız kalışı grup- ta sert eleştirilere yol açıyordu. 

Sıkıyönetim kararının 
TBMM Ortak Toplantısında görüşülmesi sırasında. Özaydınlı bu konuşmasında "Aşırı solun tahrikleriyle toplanan kalabalıktan", "bütün milleti zen aşırı sol sloganlar- dan" söz ediyordu. 

Ancak o Özaydınlı'nın daha yerine otururken 
“ne yaptım ben" diye hayıllanması, o etrafındaki bakan arkadaşlarının ona ne kadar hatalı bir konuşma yaptığını anlatması artık işe yaramayacaktı 

MHP sözcüleri kürsüde Ozaydınlı'nın sözlerine sarılarak, MHP'li saldırganlara karşı kendini savunan halka, hükümete ve Başbakana saldırmaya kalkmışlar, kendi suçlarina bu sözleri kalkan yapmışlardı bile. 

Özaydınlı'nın konuşması Maraş'ta da geniş tepkilere yol açtı. CHP örgütü ayağa kalktı, topluca istifadan söz edenler oldu. Tepkiler başkente ulaştı, dalga dalga CHP Grubundan hükümete kadar yayıldı. 

Öte yandan CHP Gru bunda 1979 Bütçesinin mecliste görüşülmesi sı- 
“rasında belli bakanlıkların bütçesi üzerinde konuşup, faaliyetleri savunmakla görevlendirilen sözcülerden bazıları bu bakanların çalışmalarını savunmayı kabul edemeyeceklerini belirterek görev üslenmekten kaçınmışlardı. İçişleri Bakanlığı da bunlardan biriydi. 

e Pazartesi akşamı Başbakan Bülent Ecevit’ 
le görüşen İçişleri Bakanı istifasını sundu... İstifa kabül edildi. 

Nasıl olup da Türkiye" 
de siyaset sahnesine MC hükümetine karşı sesini yükselterek çıkan: orgenarallikden istifasından sonra CHP'den milletvekili adayı olan ve İçişleri Bakanlığına atandığında i" çalışkan dürüst ve yi: niyetli" bir kişi olduğu için memnunluk yaratan Özaydınlı bu duruma düşmüştü? 

Anarşinin kaynakları üzerine yürümeyen, kendine adıyla sanıyla ve neler yapacağıyla haber verilen canilere kendi teşkilatı içinden haber uçurulmasını o önleyemeyen: olayların önüne geçecek yerde olayların peşinden savrulup giden bu siyaset Özaydınlı'yı yedi bitirdi. 

Hâlâ neyi nasıl yapacağını bilemeyip rüzgarın önündeki kar tanesi gibi havada savrulanlar, Özaydınlı olayını dikkatlice incelemelidirler. 

İçişleri Bakanını istifaya götüren neden "'denge ve uzlaşma" politika- 


- sıdır. Özaydınlı, MHP'li- 


lerin "solcuları koruyor", “Pol-Der'ci İrfan" gibi şantaj ve baskıları karşısında geriliyor. anarşinin kaynakları üzerine yürüyecek yerde Pol-Der'i kapatmaya, dağıtmaya kalkışıyor. o Denge uğruna demokratik hakları çiğnemeye yöneliyordu. 


Hükümet... 


lirtti. Özaydınlı daha sonra şunları söyledi: 

"Olaylar sırasında belediye hoparlörlerin- den bir kişinin "Allah için vuruşalım" şeklinde anons yaptığını tespit ettik. Bu konu, soruşturma aşamasındadır. Açıklama yapmam doğru olmaz. 
Sinemaya atılan bomba ile ilgili olarak da bir kişi gözaltındadır. Bu kişinin bombayı kendisinin mi attığını, yoksa başkaları tarafından mı teşvik edildiğini araştırıyoruz." 

Özaydınlı bir soru üzerine "Türkiye'nin iyiye doğru gittiğini, hiç kimsenin kötümser olmaması gerektiğini" de sözlerine ekledi. 


mektedir. 


dayanmamaktadır. 


Ordu Türkeş'e mecbur değil 


Aydınlık 


(Baştarafı 1. say fada) 


Ecevit'i askersiz, yani iktidarsız birakmak iste- 


Şairin sevgilisine "ben sana mecburum" dediği gibi,‘ Türkeş de orduya mecburdur. Fakat tıpkı sevgilinin şaire mecbur olmayışı gibi, ordu da Türkeş'e mecbur değildir. Birçoğunun anlayamadığı nokta budur. 

Ordunun Türkeş'e mecbur olduğunu düşü- « nenler, ülkemizdeki gelişmenin iplerinin tamamen faşistlerin elinde olduğu mantığına sahipler. Bu mantık gericidir. Çünkü halkı unutmaktadır ve çeşitli güçleri tahlil ederken gerçeğe 


Bir kere bugün ordu, MHP'ye değil, CHP'ye daha yakındır. Ecevit esas olarak silahlı kuvvetlere hakimdir ve denetimi elinde tutmaktadir. 
Yarın gelişme ne yönde olur, ayrı mesele. Fakat 


en azından bugün için gerçek budur. | MHP ile ordu aynı şey değildir. MHP orduya hakim de değildir. Bugün Türkeş, orduyuyüzde yirmi etkileyebilse, bir askeri darbe macerasına atılmaktan bir an bile geri durmayacaktır. Bazılarının iddia ettiği gibi, MHP'nin ordu içinde 


du. 


büyük bir gücü olsa, "başbuğ" tepemizde olurr 
Aslında bütün bu gerçekler, bize MHP'nin ðr- 


duda yeni mevziler ele geçirme planına karşı 


mücadele görevini 


yüklemektedir. MHP'nin 


ordu saflarında güç toplamasına imkan verilmemeli ve ordu içindeki yuvalanmaları da te- 


mizlenmelidir. 


Bugün siyasi mücadele en yoğun bir şekilde bu noktada cereyan etmektedir. Çünkü kısa vadede gelişmeyi belirleyen budur. 

Bütün bunlar, "tek yol devrim" diye tutturmuş olanların umurunda değildir. Bunların en büyük özelliği, bütün güçleri MHP'nin yanına itmek için akla sığmayan işler yapmalarıdır. Herkesi birbirine yapıştıracak, ondan sonra da hep- 


sini birden devirecek! 


Herkesi birden devirmeye kalkanlar, hiç kimseyi deviremezler, Yalnız kendileri devrilirler. 

Esas darbe MHP'ye yöneltilmelidir. MHP ile aynı olmayan güçler, MHP'nin safına itilmemelidir. Çünkü MHP'nin bugünkü siyaseti, aradaki güçleri kendi safına çekmek planı üzerine kurul- 


muştur, 


- 


Ne var ki, bu plan gerçekçi değildir. Türkeş çıkmaza girmiştir. Onu kurtarsa kurtarsa, sahte solcular, yani revizyonistler kurtarabilir. Çünkü sahte sol esas darbenin hedefini saptırarak MHP" nin siyasetlerine hizmet etmektedir. 


NOT: Yeni siyasi durumla ilgili tahlilimize onbeş gün kadar sürecek yazılarla devam edecegiz. Okuyucularımızdan görüş ve eleştirilerini 


yazmalarını dilerim. 


CHP'li Doğan... 


ve örgütlü bir faşist saldırıdır. Çevre illerden Maraş'a getirilen katil çetederine belli hedefler gösterilerek, her şeyi'hesaplanan bir planla yürürlüğe konan bir faşist èylemdir. Kin ekip kan çiçeği büyütenlerin, direnme hakkından söz edip 'milli direnme hakkı doğmuştur' diye bildiri yayınlayanların eseridir Maraş katliamı. 'Müsüman Türkiye, 'Milliyetci Türkiye', "Allah için cihad başına' doganlarıyla kadın demeden, çoluk ço cuk demeden vuranlar karşısında 'bana sağcılar ve miliyetçiler cinayet işletiyor dedirtem ezsiniz! diyenlerden destek görenlerin eseridir Maraş katliamı. 

“Faşizm zulüm ve diktatörlük, sömürü demektir. Faşizm kapitalizmin zor ve bunalımlı günlerde gündeme getirdiği iğrenç yönetim biçimidir." 
————— 


Çiğli olayı sanığı 
31 Ocakta idamla 
yargılanacak 


İZMİR (AA) 

Çiğli olayı sanığı toplum polisi İsmet Çetin 31 “akla İzmir 


Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde idam talebiyle yargılanacak. 

Toplum Polisi İsmet Çetin'in oMenemen'deki dosyası Savcı Nazım Karaaslaf'ın isteği üzerine Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. 

Savcı Karaaslan iddianamesinde, mahalli seçimler öncesi İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit'e Çiğli Havaalanında bir örgüt tarafından öldürme teşebbüsünde bulunulduğunu belirtmiş, bu nedenle davanın Ağır Ceza'ya gönderilmesini istemişti, 


Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu üyesi Abbas Ramazan Duran'ın babası 


ABDULLAH DURAN 


yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarma, köylülerine başsağlığı dileriz. 
TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


ABONE ÜCRETLERİ 
Yurtiçi 


901TL. 
270TL 


(7 Aylık) 
(3 Aylik) 


Yat Diy 


OLM Lİ Aylık 
90 DM: 3 Aylık) 
540TL. (6 Aylık) 160 DM ib Aylık 
1080 TL. (1 Yıllık) 310DMiYullık | 


İLAN TARİFESİ 


24.6 sayfalar 
3.57 sayfalar 
Yayın ilanı 


Kuçuk İlanlar 


(Yayin Sayfasında 
Doyum, Evlenme Olüm(5 Santim) 350 lira 


Genel-İş 
Kahramanmaraş'ta öldürülenlerin anısına yapılacak 

saygı duruşuna katılıyor 


ANKARA (ANKA) 
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasından dün yapılan açıklamada, Kahramanmaraş (o katliamında öldürülenlerin anısına Cuma günü yapılacak olan 
5 dakikalık saygı duruşuna, tüm Genel-İş üyesi işçilerin katılacakları bildirildi. 

DİSK Yürütme, Yönetim ve Başkanlar Konseyi, geçtiğimiz hafta içinde toplanarak Kahramanmaraş katliamında ölenlerin anısına 5 Ocak Cuma günü saat 11.00'de 5 
dakikalık saygı duruşun- da bulunulmasını kararlaştırmıştı. 


Sabancı... 


(Baş tarafı 1. sayfada) 


görüş olmadığını söyledi. 
Sakıp Sabancı THA 

muhabirine verdiği de 

meçte, işçi liderlerinin Sıkıyönetimin O grevlere müdahale etmemesi yoğ lundaki sözlerine de deği- | nerek şöyle konuştu : 


"İşçi liderlerinin de sıkıyönetim grevleri durdurmamalıdır, müdahale etmemelidir ş-klindeki görüşleri ve y ne işçi işve- © ren ilişkilerinin, alanla | veren arasındaki pazarlık kabiliyetine terk edilmesi kabul edilemez!" j 

Sanayi Odaları Rirliği Başkanı, ülkemizde işçiişveren ilişkilerinin koşar adımlarla giderek sosyal dengeyi bozmaya yönddiğini sözlerine ekledi. 


KAYIP — 1 Ocak 1978 
gece saat 01.30'da polis ekibi tarafından gaspedilen şebeke ve Sinematek kartım geçersizdir. 
YAVUZ ÖNKOL 


KAYIP— Nüfus Hüviyet Cüzdanımı kaybettim. 
Geçersizdir. 

YAVUZ ÖNKOL 


“Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) $ lira 


22340 284| 


Çin Hair 
Cumhuriyeti 
Başbakanı 
Hua Guo-feng ve 
ABD Devlet Başkanı 

Carter 


in-ABD Anlaşması 


Çin Halk Cumhuriye ti ile ABD, 16 Aralıkta yayınla dıkları bir ortak bildiriyle iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulduğunu açıkladılar. 
Ortak bildiri her iki ülkenin başkentlerinde bizzat Hua Guo-feng ve Carter tarafından açıklandı ABD, Çin Ko münist Partisi önderliğindeki Çin Halk Cumhuriye ti"ni halkmın gerçek temsilcisi o larak tanıdı Tayvaninda Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Anlaşmaya göre, ABD, dört ay içinde Tayvan'daki 2 bin askerini geri çekecek. 

1972 yılmda Mao Zedungla Nixon'un buluşması ile başlayan gedişmenin bir sonucu olan bu olay, dünya halklarının emperyalizme ve hegemonyacılığa karşı ka Zandıkları bir başarıdır. Bu, en başta hegemonyacılığa karşı mücaddenin motoru o lan sosyalizmin bir zaferidir. 


ABD 
Şahinler etkinlik kazandı 


Geçtiğimiz yıl ABD doları, her gin tarihinin en alt seviyesine düştü. Dolar imparatorluğu, artık çökme sürecine girmiş ti- Ekim ayının son günlerine doğru 1.7626 Mark'a kadar düşen dolarla Almanya'da bir fincan kahve içmek bile mümkün Odmaktan çıkmıştı 

1978 yılında ABD eski ekonomik gücünden çok şeyler kaybederken, siyasi arenada Rusyaya teslimi yetşiiği savunan "Güvercinér" ile direnişten yana olan "Şahinler" arasındaki mücadele de keskinleşti. "Güver. 
cinlerin” başını Dışişleri Bakam Cyrus Vance, "Şahinlerin" başını ise Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Brzezinski çekiyordu. Başkan Carter ise, bu iki eğilim arasında denge politikasını benimsemişti. Carter'm denge politikası özellikle yılm ik yarısında "Güvercinlerin" lehine daha ağır basıyordu. 
Bunun sönucunda Carter, nötron bombasının yapımın- dan vazgeçti. Yılın ikinci yansında ise Carter'in dengesi, o "Şahinlere” doğru dönmeye başladı. 

Carter Haziran ayında Rusya'nın kendilerini sıkıştırmasına izin vermeyeceklerini bildird. ABD Başkanı Katanga Jandarmalarının Zaire'de giriş tikleri saldırı sırasında da bu saldırının ardında Küba'nın bulunduğunu açıkça bedirtti 

Carter'in nötron bombası konusundaki tutumu da adım adım değişmeye başladı. Ekim ayında, nötron bombasının yapımı için ayrlan 3 milyar dolarlık ödenekle ilgli Kongre kararını imzaladı. 

Bu arada bütün bir yi boyunca çeşitli aralıklarla süren SALT—2 görüşmderi, Vance'nin "olumlu geçiyor" izlenimini yaratma çabalanna rağmen bir sonuç ver medi. ABD, Rusya'nın bütün tehditlerine rağmen anlaşmayı imzalamadı. 

ABD'de yayınlanan "U.S. 
News And Word Report" dergisi, Aralık ayında ABD yönetimindeki durumu şöyle değedendirdi: "Şahinlerin lideri Bizezinski, Güvercinlerin lideri Vance karşısında üstünlüğünü kabul ettirdi " 


"Güvercinlerin 
Vance 


ABD emperyalizminin ge rileyişinin en çarpıcı örneklerinden biri olan ÇinABD anlaşması, aynı zamanda bu ülkenin dış politikasında da 


önemli bir gdişmeyi ifade ediyor. Sosyalist ülkderle dostluk politikasının teme linde Rusya'ya karşı direnme tutumu yatmaktadır. 


9'ların liderleri bir arada 


BATI AVRUPA 
Birleşme ve direnme yolunda 


1978 yılında Batı Avru- 
Pa, uluslararası siyaset alanında olumlu gelişmelere sahne oldu. 

Avrupa Parlamentosunun kuruluş hazırlıkları sürerken Ortak Para Sisteminin kabul €dilmesi ile birlik sürecinde önemli bir adım atıldı. Batı Avrupa ülkeeri içinde geçti gimiz yıl esas olarak M oskovaya karşı direnme eğilimi güç kazandı. NATO Zirve Toplantısı Paris, Bonn ve Brüksel in Nötron bombası konusundaki tutumları Brejnev'i son derece rahatsız et t 

Batı Avrupa, Rusya'nın Zaire 'de düzenlediği saldırıları mahkum etti Zaire'nin mili bağımsızlık müğaddesi- nin yanında yer aldı. 

Öte yandan: AET'nin 
ASEAN ülkeleri ve Afrika-Pasifik Karaibler ülkeleri ile imzaladığı anlaşmalar, Üçüncü Dünya ile eşitlik temdin- de ilişkilerin geliştirilmesi yolunda bir adım oldu. 

Daha da önemlisi Batı 


Romanya Devlet 
Başkanı Çavuşesku 


1978'de Enver Hoca'nın Tiran yönetimi de Marksizm ve Çin düşmanı bir tutum izleyerek Moskova'ya yaklaşt Savaş (o faktörlerini yükselten bu duruma rağmen, Sosyalist Romanya” nın mili bağmesızlığını büps bir cesaretle Varşova aktı içinde savunması, Avmpa kıtasında barış ve di renme eğilimine büyük bir katkıda bulundu. 


prag 1968 


Halkmuhalefeti 


Haziran ayında yapılan COMECON ülkderi toplan tısında, Sovyetler Bidiği nin, üye ülkder arasmda ekonomik ilişkilerin daha da gdiştirīìmesi önerisine diğer ülkder karşı çıktılar. Konuyla igili olarak daha sonra bir açıklama yapan Macaristan hükümeti, Macaristan'in bağımsız bir ekonomik tutum etakınacağını söyledi. 

Pek çok Doğu Avrupa ül- 
'kesinde, revizyonist diktatörlüklere karşı yürütülen halk mücadelesi daha da yükseldi. 
Doğu Almanya'da, Polonya” da binlerce kişi revizyonist Hotencker ve Gierek kliğini ve sosyal-emperyalist işgali protesto ettiler. Çekoslovakya'nın Rusya tarafından işgalinin 10. yıldönümünde ge rek Çekoslovakya'da ve ge rekse diğer Doğu Avrupa ülkderinde geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi.Bir Bulgar yazarının İngiltere'de KGB ajanları tarafından öldürülmesi bütün dünyada tepkilere yol açtı. 


DOĞU AVRUPA 


SOVYETLER BİRLİĞİ 


Geçtiğimiz yıl, Sovyetler Birliğinin askeri hazır lıklarını hızla ilerdettiği bir yıl oldu. Çeşitli askeri kaynaklar Rusya'nın savaş uçakları yapımında ABD'yi geçtiğini, Sovyet Deniz Kuvvetlerinin her beş hafta- da bir, bir denizaltıyı, her beş günde bir de bir savaş gemisini denize indirdiğini açıkladılar. 

Londra Stratejik Araştır malar Enstitüsü, 962 bin as kerik bir kuvvete sahip olan Varşova Paktının, Avrupa'da askeri dengeyi kendi lehine değiş tirdiğini belirtti 

Bu yil pek çok nükleer deneme yapan, gelişmiş 
SS —20 füzelerini çeşitli aske ri manevralarında kullanan Rusya, son olarak nötron bombasını da yaptığını açıkladı Bu olay, Brejnev'in savaş kundakçı faaliyetlerin de yeni bir dönemin başladı ğını işaret ediyordu. 

Nitekim, bu konudaki æ 


“İNEY AMERİKA 
Faşist diktaförlükler sarsılıyor 


Nikaragua, 

Geçtiğimiz yıl bir Latin Amerika ülkesi olan Nikaragua, çetin bir halk mücadelesine sahne oldu. 10 Ocak1978'de muhalefet hareketinin önderi Pedro Noakim Chamarro'- nun katledilmesinden sonra yükselmeye başlayan mücadele Somoza diktatörlüğünü temellerinden sarstı, 

ABD, Somoza'ya referandum önerdi ve muhalefetle uzlaşmasını istedi. Aksi takdirde siyasi ve ekonomik ambargo uygulayacağını açıkladı. 


Arjantin 


Arjantin'de Haziran ayında Dünya Kupası Futbol Turnuvası yapıldı. Turnuva sırasında Videla diktatörlüğü, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda teşhir edildi, Ordu- da yönetimin sivillere devri konusunda ayrılıklar çıktı. 


Bolivya 

Geçtiğimiz yıl Banzer'i bir darbeyle deviren Pereda, ABD'nin desteğini bulamadı, Kasım ayında yeni bir darbe düzenleyen Genelkurmay Başkanı General Aransidia, iktidarı ele geçirdi. Aransidia, 1 Ağustos 1979'a kadar yeni seçimlerin yapılacağını açıkladı. 


Panama 


Kanal Anlaşması 


1978 yılının Haziran ayında ABD ile 
Panama hükümeti arasında Panama Kanalı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Panama Kanalı yönetiminin, 2000 yılına kadar tamamen Panama'ya devredilmesini öngörüyor. 


Guyana 
Katliam! 


Kasım ayında ABD ve bütün dünya kamu oyunda şok etkisi yaratan bir olay oldu: Güyana katliamı. "Halkın Tapınağı" adındaki bir tarikatın 900'ü aşkın mensubu "esrarengiz" hir şekilde öldürüldü. 

Olayın bir başka ilginç yanı da, "Halkın Tapınağı" tarikatının Sovyetler Birliği ile olan ilişkileriydi. 


bünyesinde 


Avrupa geçtiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti ile de iliş kilerini geliştirdi. 

Bütün bu ilişkiler, İkinci Dünyanın Üçüncü Dünya ile bidik yolunda önemli mesa fder kaydettiğini gösteriyor. 

Kuş kusuz, 1978 aynı zamanda Kremlin'in Batı Avrupa'ya yönelttiği baskı ve teh ditlerin arttığı bir yi oldu. 
Moskova'ya karşı direnme egilimi giç kazanmasına rağmen, Brejnev'in 5. kolları ve teslimiyetçi akımlar bu o lumlu gelişmeleri kösteklemeye çalıştılar. 


BIRLEŞMIŞ MİLLETLER 


Birleşmiş Milletler Kürsüsü, 1978 
yılında Üçüncü Dünyanın hegemonyacılığa, ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı mücadelesinin dile getirildiği bir mevzi olmaya devam etti. 


Silahsızlanma özel oturumunda, iki süper devletin 


silahlanmanın başını çektiğini ve bu yüzden 


“silahsızlanma"'nın onlardan başlaması gerektiğini 


belirttiler. 


Üçüncü Deniz Hukuku Konferansının yedinci dönem 


toplantıları yapıldı. Boğazların, hangi ülkenin 


toprakları içinde ise, o ülkenin egemenliği altında 


iletler urulacak bir yapıyla, dünya denizlerinin ortaklaşa kullanıma sunulması ve bunlardan elde edilecek gelirin ortaklaşa pay edilmesi isteği dile getirildi. Süper devletler bu talebe karşı çıktılar. 


BLOKSUZ ÜLKELER TOPLULUĞU 


Ağustos'ta Belgrad'da yapılan Dışişleri Bakanları Konferansında Zirve Toplantısının Küba'da yapılmaması istendi. Konferans siper devletleri mahkum eden bir karar aldı. 


aşağı ilkesi vurgulandı. Birleşmiş 


Mart ayında Bağdat'ta yapılan toplantıda 
19 üye ülke basın-yayın konusunda 
işbirliği yapma kararı aldılar, 


AFRIKA BIRLIGI ORGOTO 


Temmuz'da ABÖ Zirvesi yapıldı. Zirvede konuşan çeşitli ülkelerin devlet Başkanları Rusya ve Küba'nın Afrika'daki müdahalelerini teşhir ettiler. Zirve sonunda, Afrika'ya yapilan müdahalaleler kınandı. Anlaşmazlıkların barışçı yollardan ve Afrika'nın kendi içinde çözülmesi dileği benimsendi. 


BLAN OUR E Y 


Nisan ayında Dakar'da yapılan 9. İslam Ülkeleri Konferansı la ırkçılığa ve sömürgeciliğe karşı mücadele sorunu ele alındı. 
Filistin halkının kendi devletine sahip olması isteği dile getirildi, Deniz Hukuku Konferansı desteklendi. Cibuti'ye mali yardım yapılması karar altına alındı. 


OPEC 


Haziran'da OPEC ülkeleri Petrol bakanlarınm Abu Dabi'de emine toplantı sonucunda, enflasyon ve dolar değerindeki düşme nedeniyle 

anan zararı karşılamak üzere petrol fiyatlarma yüzde 14 5 oranında zam yapıldı. 


NATO 


Mayıs ayında NATO Zirvesi aldığı «ararlarda Sovyetler Birliği'nin silahlanmasına karşı önlemler alınmasını kararlaştırdı. 


Eylülde yapılan Atlantik Anlaşması Dernekleri yıllık Kongresinde Batının savunma önlemlerini artırması gerektiği belirtildi. 
Eylülde Genel Sekreter Luns, nötron bombasının klasik silahlı bir saldırıya karşı savunma silahı olduğunu belirtti. 


Yılın son ayında Avrupa Kuvvetleri Komutanı General Haig, ovyet tehlikesine dikkat çekerek Batı'nın Çin'le iyi ilişkiler 

içinde olması gerektiğini söyledi, 


AFRIKA 


Yeni sömürgeci 
Rusya'ya karşı 


Geçtiğimiz yıl siyah Afrika, sömürgeciliğin ve ırkçılığın son kalıntılarına karşı verdiği mücadelede yeni düşmanını dahada yakından tanıdı: Yeni sömürgeci Rusya, 

Afrika Boynuzunda üslenerek Kızıl Denizin Batı yakasını el geçirmek isteyen Rusya Etyopya'yı Eritre ve Sorhaliye karşı kışkırttı, Rus tankları ve uçakları Ogaden ve Eritreyi bombaladı. Katliamlara girişti. Kübalı paralı askerler ve Rus generalleri Afrika boynuzunda cirit attı, 

Somaliyi dışardan saldırarak boyun eğdiremeyen Brejnev Nisan'da başarısız bir darbe düzenledi. 

1978'de eski sömürgecilerin yetiştirmesi Katangalı jandarmalar, Zaire'ye yine saldırdılar) Zaire halkı ve devleti Rusya'nın planlayıp yönettiği bu saldırıyı geri püskürttü. Bütün “Afrika Zaire'nin yardımına koştu. 

Yılın ilk aylarında Ro. 
dezyada ırkçı İan Smith ile teslimiyetçiler arasında sahte bir "İç Çözüm" hükümeti kuruldu. Zimbabve Yurtsever Cephesi ve bütün demokratik dünya kamuoyu bu sahtekarlığı daha ilk gün- dan mahkum etti. Zambiya, Mozambik ve Botsvana'daki gerilla kamplarına karşı giriştiği saldırılar ırkçı rejimi daha da tecít etti. 

Irkçr Güney Afrika, BM kararlarını hiçe sayarak Namibya'da göstermelik seçimler yaptı. SWAPO seçimleri tanımayacağını ve zafer kazanana kadar silahlı mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı. Seçimler BM'de ve uluslararası kamuoyunda mahkum edildi. 

1978 Rusya için, bazı askeri ilerlemelere rağmen başarısız geçti. Özellikle Zaire'ye yapılan müdahale, birçok ülke icin uyarıcı oldu; 


G.YEMEN 


Rusya, 1978 yılı içinde, Kızıl Deniz'deki hegemonya faaliyetini hızlandırdı. Nitekim, bu faaliyete bağh olarak, Güney Yemen'de, Robaya Ali yönetimini kanlı bir darbe ile devirerek beşind kollarmı işbaşına getirdi. Kuzey Yemen'de de, yine Rusya tarafından kışkırtılan bir darbe girişimi, kısa zamanda açığa çıkarılarak bastırıldı. 


ORTA DOĞU 
Arap dayanışması güçleniyor 


1977'de Enver Sedat'ın Kudüs ziyaretiyle başlayan Mısır-İsrail görüşmeleri, 1978'de Camp David zirvesiyle önemli bir dönemece ulaştı. Rusya'nın bölgede taraf olma çabalarına ağır bir darbe indiren bu zirvenin ardından, Moskova, Red Cephesinin ardına geçerek, bölgedeki bölücülük faaliyetlerini hızlandırdı. Ancak bu plan boşa çıktı. Red cephesine alternatif olarak gerçekleştirilen Bağdat zirvesi Arap ülkeleri arasında birliği güçlendiren bir adım oldu. Bu zirve sırasında, aralarında çeşitli ayrılıklar bulunan birçok Arap ülkesi ilişkilerini düzeltme yolunu tuttular. Zirve Arap birliğine hizmet etti. 

Bölgedeki diğer iki önemli gelişme de, Irak ve Suriye'nin Moskova'ya tavır almaya başlamaları idi, 

Sovyetler Birliği, Mısır-İsrail görüşmelerinden sonra, bölgedeki bölücü faaliyetlerini Lübnan'da yoğunlaştırdı. Bu ülkede Suriye ile Hristiyan „milisler arasındaki çatışmayı körükledi. Ancak Suriyelrak yakınlaşması ve Bağdat zirvesi sonrasında Beyrut çatışmaları giderek etkinliğini kaybetti. 


1978'in Eylül a Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail Başkanı Menahem Begin ve ABD Başkanı Carter Camp David" te bir araya geldiler. Camp David zirvesi adıyla anılan toplantıda, Orta Doğu sorunu ile ilgili olarak iki çerçeve anlaşması imzalandı, Gü ola al e 

Daha sonra bu a ar çerçevesinde başlayan Mısır İsrail barış görüşmeleri, İsrail: in tutumu nedeniyle yanda kesildi. Begin, imzaladığı anlaşmalarınbile hükümlerine uymuyor, saldırganlıkta diretiyordu. 


çıklamanın ardmdan Brejnev, "ABD'yi tümden imha etmek" tehditi savurdu. Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmekten yana o lan Almanya ve İngiltereYi, Çin'le bir dostluk anlaşması imzalayan Japonyayı her fırsatta tehdit etti 

Geçtiğimiz yıl aynı zamanda, Rusya'da revizyonist diktatörlüğe karşı yükselen mücaddenin acımasızca bastırlmaya çalışıldığı ve Rus dmayan milliyetlere uygulanan mili zulmün arttığı bir yıl oldu. Uluslararası Af Örgütü, Yayınladığı bir raporda, Rusya'da insan haklarmın çiğnendiğini çeşidi örneklerłe begdedi Rusya, B.Milletler'de İnsan Hakları Yüksek Komiserliği kurulmasına da şiddete karşı çıktı Artan millizulüm uygulamaları karşısında, Gürcüler, Abazalar, Ukraynalılar revizyonist diktatörlüğe karşı çeşitli göste riler düzenlediler, 


Moskova yanlısı iki darbe 


AFGANISTAN 


27 Nisan'da Afganistan" 
da, Moskova yanlısı bir darbe oldu. Davut Han devrildi, yerine Taraki geldi. 

Taraki ilk günden itibaren Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştireceğini açıkladı. Bu gelişmeler sonucu iki ülke arasında "Dostluk ve İşbirliği" anlaşması imzalandı. 

Ancak Moskova yanlısı rejime karşı bazı bölgelerde silahlı ayaklanmalar oldu. 


Deng Siao-ping ve Fukuda 


UZAK DOĞU ASYA ; 
Rus tehditleri daha da arttı Çin-Japon Anlaşması 


ÇimJapon barış ve dostluk anlaşması Çin'in, hegemonyacılığa karşı verdiği mücaddenin parlak bir örneğidir. Sözkonusu anlaşma- da Asya'da hegemonya peşinde koşan Sovyetler Birliği'ne karşı bir madde vardır. 

Daha anlaşma için sürdürülen görüşmeler sırasında Sovyetler, Japonya'ya çeşidi tehditler yöneltti Japonya'nın kendisiyle de bir anlaşma imzalamasını önerdi Ancak Japon yet killer Kuri Oadalarındaki 


işgale son vermedikçe böy- | 


ÇIN 


Hegemonyaciliğa 


karşı en önde 


Çin Halk Cumhuriyeti, 


1978'de gerek sosyalizmin - 


“inşasında, gerekse iki süper devlete özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı mücadelede büyük başarilar, kazandı. 

Çin halkı, Dörtlü Çete’ 
ve karşı mücadele kampanyasını derinleştirdi. Kampanya, dogmatizmin eleştirisi üzerinde yoğunlaştı. 
Ġerçeğin olgularda aranması ilkesi vurgulandı. 

Çin halkı, sosyalist demokrasiyi koruma ve geliştirme yolunda da yenibir hareket başlattı. Bunun bir parçası olarak, uzun bir süreden bei ilk defa Sendikalar Kongresi, Gençlik Kongresi, Kadın Kongresi Bilim ve Teknoloji Konferansı toplandı. Geniş halk kitlelennin kitle örgütleri aracılığı ile yönetici organlar üzerinde denetim kurması sağlandı. 

Öte yandan Çin halkı, Çinli yöneticilerin "Yeni bir uzun yürüyüş olarak niteledikleri dört modernleşme hareketine daha sıkı sarıldı. 

İçte bu gelişmelere uygun olarak Çin dış siyaset alanında da yeni atılımlar- da bulundu. Savaşın kaynağını tecrit etmek ve saldırgana karşı en geniş cepheyi kurmak için verdiği mücadeleyi hızlandırdı. İkinci Üçüncü Dünya ülkelerine çeşitli o heyetler gönderdi. 
Hua Guo-feng, Balkan gezisine çıktı. Kore'yi ziyaret etti, „Ardından Deng Siao- 


ping, aponya (o Tayland, Singapur, ve Malezya'yı gezdi. Çin Halk Cumhuryeti, Avrupa o ülkeleriyle 


de teknik, kültür ve ticari alanlarda çeşitli anlaşmalar yaptı. 

Bu arada , Vietnam, Rusya'nın kışkırtmalarıyla defalarca Çin sınırını ihlal etti, 
100 bini aşkın Çin asıllı Vietnamlı'yı da sınır dışı etti, 


Şalı gitti gidecek 


İran'da faşist Şah rejimine karşı gelişen halk hareketi görülmemiş boyutlara ulaştı. Bağımsızlık ve özgürlük için verilen mücadeleler, tüm ülkeye yayıldı. Özellikle Aralık ayında milyonlarca İranlı, sokaklara döküldü ve Şah'a karşı yürüdü. 


İran Şah'ı, bu hareketi bastırmak için her çareye başvurdu: Katliam, işkence, zulüm, zindan Ama hiç biri halkı durduramadı. 


İran'daki olaylar, tüm dünyanın dikkatini çekti. Pet rolün yüzde 25'ini İran'dan sağlayan ABD, Şah'ı desteklediğini yineledi. ABD. bir yandan Şah'ı ayakta tut- 


maya çalışırken, diğer yan- 


dan da muhalefetle ilişki kurup uzlaşma sağlamaya çalıştı. Ancak İran'daki muhalefet hareketi hiç bir uzlaşmayı kabul etmedi. 

Rusyada Şah'ın devrilmesini istemiyor. Moskova, halk Mareketini karalamak için elinden geleni yaptı. "İrtica hortladı" dedi. "Serseri-İler" diye küfretti. Beşinci 
| kolu aracılığıyla mücadeleyi 
bölmeye çalıştı. 

Geçtiğimiz yıl, iki süper devletin faa üzerinde giriştikleri rekabet de kızıstı, Sü- 
| per devlerler, birbirlerine teh- 
İditler savurdular. Ancak Íran halkı her iki süper devleti'de lanetlemektedir. O, özgür ve bağımsız bir yurt 


için ayağa kalkmıştır. 


| sini 


| le bir anlaşma imzalamaya- 


caklarmı bdirttiler. 

Bu anlaşmayla Çin, iki süper devlete, özeliikle ` de Rusya'ya karşı İkinci Dünya ile birdeşti ve dünya birleşik cephesini güçlendirdi. 


Vietnam'ın 
Kamboçya'ya saldırısı 


Vietnam, Kamboçya ve Laos'un da içinde olduğu bir "Hindiçini Federasyonu" kurmak hayali ile Kamboçya'ya (| saldırılarını artırdı. Ülkenin bazı bölümini işgal etti. Burada sahte "Kamboçya Ulusal Birlik Cephesinin”kurulduğunu öne sürdü. o Böylece Kamboçya halkını bölmeye ve dunya kamuoyununu da yanıltmaya çalıştı. 

Kamboçya, Vietnam salrırılarının başından beri, sorunun barışçı şekilde ve görüşmeler yoluyla çözülmesi için çağrılar yaptı, Bu çağrı lar Hanoi yönetimince reddedildi, 

Vietnam, bir "Yıldırım savaşı" ile o Kamboçya'yı kendi topraklarına katacağ: m düşünüyordu. Ancak bunu başaramadı. 

Kamboçya halkı ülkesinin bağımsızlığını ve sasyalizmin kazançlarını koruma- ya kararlı olduğunu gösterdi. 
Kamboçya Komünist Partisi Başkanı ve Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol 
Pot saldırganları Kamboçya içinde eninde sonunda yok edeceklerini belirtti, 

Vietnam'ın curetkarlığını, artıran bölgesel hegemonya peşinde koşmasını teşvik eden büyük heğemonyacı, Rusya'dır. Bu ülkenin ABD'ye karşı mücadelesi sıtdfinda silah vermeyen Moskova, şimdi Hanoi yönetimi emrine ağır silahlart yığmakta, askeri uzmanlarını göldermektedir. 

Ancak Vietnam'ın yolu karanlıktır. Kamboçya halkı kararlı bir şekilde mücadelesürdürmektedir. Başta sosyalist ülkeler olmak üzere halklar Kamboçya'yı desteklemektedir, 


Kamboçya birliklerinin ele geçirdiği Sovyet yapısı Bir 


tank. 


Vlatans 
Çöküşe giden yolda 


Vietnam içte ve dışta bik yük başarısızlıklara uğradı. 

Vietnam, komşuları Kart boçya ve Çin'e saldırılardâ bulurdu. Bölgesel hegemonya peşinde koşan Hanoi kliğinin ardında en büyük hegemonyacı Rusya vardı. 

Bu destek, Sovyet-Vietnam, "dostluk" anlaşmasının imzalanmasıyla "pekişti:' Bu anlaşma genellikle bölge ülkelerini, özellikle de sosyalist Çin'i hedef almaktadır. 

Vietnam yöneticilerinin dış temasları da başarısızlıkla sonuçlandı. Vietnam Başbakanı Pham Van Dong, ASEAN ülkelerine yaptığı ziyaretlerde, ilp gör medi. Hel Japonya'da, Vietnam'ın yardımı artırma talepleri tamamen geri çevrildi. Japon yetkilileri buna gerekçe olarak, Vietnam'ın komşuları ile huzursuzluk yaratmaya devam ettiğini 
belirttiler. 3 

Dış ilişkilerinde basarısızhğa uğrayan Vietnam, içte de büyük zorluklarla karşı karşıyadır. 

zlediği revizyonist siyasetle halkını açlık tehlikesine atan Vietnam, bir yandan COMECON'a girerken, bir yandan da, IMF ve Dünya Bankası gibi emperyalist kurumlara el açtı. 

Bir yanda Kamboçya'ya karşı sürdürülen haksız savaş, diğer yanda ekonomik zorluklar, İşte bunlar, halkm tepkisine yol açtı. Ülkenin güneyinde halk, Hanoi rejimine karşı silahlı bir direniş başlattı. 

Öte yandan her türlü tehlikeyi göze alarak ülke- den kaçan Vietnamlı mültecilerin sayısı, yüzbinleri geçti, 


